YENİ FİYATLAR 


Yabancı para birimi 
Batı Alman Markı 
Avusturya Şilini 
Belçika Frangı 
Danimarka Kronu 
Fransız Frangı 
Hollanda Florini 
İsveç Kronu 
Norvec Kronu 


AP Genel Başkan adayı 
hükümetin ulusal savunma 


politikasını eleştirdi 


İNAN: 
“TÜRKİYE'NİN 


SAVUNMA SEVİYESİ 
DÜŞÖRÜ 


gerginleştirdi” 


"Hükümetin yeni ulusal savunmadan 
ne kastettiği belli değildir” 


MSP 4.BüYÜK KONGRESİNDEN 


İZLENİMLER... 


Ali Havdar Nergis 


© MSP Kongresine AP ve MHP liderleri mesaj yollamadı. fo £ 
TiKP’nin mesajı salonda alkışlarla karşılandı — 


Hınca e dolu kongre salonunda Erbakan kürsüikkatler kürsüye çevrildi. Delegeler Genel 
aşkanlarının, sözlerini ilgiyle, zaman zaman gülerek, 
zaman zaman alkışlayarak dinlemeye başladılar. 


e çıkınca d 


VATANDAŞIN EKMEĞİ İLE OYNAYANLAR 


Erbakan'ın kendine göre ilginç tanımları vardı. 
Örneğin CHP'den AP'den söz ederken uzun uzun 
irmiyordu. Erbakan'a göre AP il 

mücadelenin aslında ekmeği büyütmek ya da küçültmek meselesiydi. CHP ekmek 
daha çok küçülsün, daha çok kişiler arasında paylaşılsın istiyordu. AP ise ekmek daha çok büyüsün, daha az kişiler arasında paylaşılsın; bazıları 
ayını alsın, zengin daha zen- 
in, fakir daha fakir olsun diyordu. Erbakan'ın 
aşka bir benzetmesine göre ise Türkiye büyük bir 
arabaya benziyordu. MSP 
motoru, 


tanımlamalara 
CHP arasindaki 


bu ekmekten aslan 


bu arabanın 
CHP ayak freni, MHP el 
freni. APise silindirin içindeki kompresyon frenidir. Bu tanımlamalar karşısında salon kahkahadan 
çınlıyor, ardından büyük 
bir alkış kopuyordu. 
"Mücahit Erbakan! Mücahit Erbakan!" 

Kongre başlarken ilk 
görüntü buydu. Salon bir 
hayli kalabalıktı. Başlanıçta kongreyi izleyen 
irçok kişi, MSP Kongresinin diğer bazı partilerin 
kongresi gibi canlı geçmeyeceği kanısında idi. 
ünkü görünüşe göre 
a E Bakan da kigi- 


muhalefet sürdürdüğü 
baştan belliydi. Ama çoğu kişi bunun Kongre'de 
ansımayacağı, bu işin 
MSP içinde gizli sürdürüleceği kanısında idi. 

"KAVGA ÇIKACAK!" 
Gerçekten öyle mi 
olacaktı? MSP Kongresi 
bazılarının sandığı gibi 
(Devamı Sa. 7, Sü. 9'da) 


Kuruluş yık: 1921 
Kurucusu: ŞEFİK HÜSNÜ 


JLEMEZ” 


"Sovyetler Birliği savaş gücünü ciddi 
bir şekilde artırıyor” 

"Sovyet askeri hazırlıkları savunma 
için gerekli olanın çok üstünde t 
"Afrika'daki Sövyet müdahelesi, 
Afganistan”daki darbe ve İran'daki 
gelişmeler Doğu-Batı ilişkilerini 


ÜN ÜLKELERİN İŞÇ 


Aliş 


1325.97 
181.03 
83.82 
476.10 
579.03 
1214.88 
570.80 
497.19 


1352.48 
184.64 
85.49 
485.62 
590.61 
1239.17 
582.21 
807.13 


> 


A 


Ankara ve İstanbul 
Emniyet Müdürleri 
yeniden değiştirildi 


© Görevden alınanların yerine 
Scotland Yard”da eğitim gören 
uzmanların atanacağı bildirildi 


ANKARA(OZEL) 

Ankara Emniyet Müdürü Ercau Belen ve tstanbul Emniyet Müdürü Hall Kozakçıoğlu illerinde ânarşiyi önleyemedikleri gerekçesiyle 
görevlerinden alınıy orlar. 


Erdem Belen ve Halil Kozakçıoğlu Merkez 
valiliğine alınırken, Ankara Emniyet Müdürlüğüne İçişleri Bakanlığı Baş Müşaviri Eyüp Ba- 


bacan, Istanbul Emniyet Müdürlüğüne ise Emniyet Müdür Muavini Ahmet Eren getiriliyor. 

Ankara İstihbarat Şube Müdürlüğüne ise İniltere'de Scollan Yard'da eğitim görenlerden 
Frol Köksal getiriliyor. Bu arada Ankara Emniyet Müdürlüğü 1. Şube Müdürü Tayyar Seven 
ile IL. Şube Müdürü Tahsin Gürdal da görevlerinden alınacaklar. 


İLERİ VE EZİLEN HALKLAR, BİRLEŞİN! 


BAN 


RŞILIKLI KUVVETİNDİRİM 


ahçelievler 
Katliamının tek görgü 
tanığıAlten de öldü 


©İslahiye, 
Ankara ve 
Adana'da 4 
kişi öldürüldü 

ePolis Vatan 
Partisine 
baskın yaparak 
5 kişiyi 
gözaltına aldı 


HABER MERKEZİ 


Bahçelievler katliaında kurşuna dizilen 
TİP üyesi 7 gençten ağır 
aralı olarak kurtulan ve 
Yatliâmin tek görgü tanıı olan Serdar Alten de 
in sabah öldü 
Hastane yetkilileri, Alten'in bir akciğer şoku 
eçirdiğini ve nefes refeksini kaybettiğini bütün müdahalelere rağmen 
dün saat 11.50'de öldüğünü belirttiler. 
[Devamı Sa 7, Sü. l'de) 


üzde 80'i bul 


Hükümet liranın düşüşünü düzene bağladı: 
Haftada bir devalüasyon yapıyor 


LIRA BAYIR 
AŞAĞI GİDİYOR 


@Dün de liranın değeri mark karşısında yüzde 2.88 
düşürüldü © Yeni krediler ve borç ertelemeler de 
fayda vermiyor 6 Almanya 100 milyon marklık bir 
kredi daha verdieFinlandiya” ya da borç ertelettik 
©lLiranın değerindeki düşüş yüzünden hayat 


pahalılığındaki artış y acak 


CUMHURBAŞKANI 
KORUTÜRK 
BUGÜN GÖREVE 
BAŞLIYOR 


ANKARA (ANKA) 
Cumhurbaşkanı 
Fahri (o Korutürk'ün 
bugün göreve başlayacağı bildirildi. 
Bir süredir İstanbul'da istirahat et- 


miş olan Cumhurbaşkanı Fahri Koru- 


türk dün saat 
11.00'de uzman 
doktorlardan kurulu 
bir kurul tarafından 


muayene edilmiştir. 


Cumhurbaşkanı" 
nın istirahati sırasında reve vekalet 
eden Cumhuriyet Senatosu Başkanı Sırrı 
Atalay bir mesaj yayinlayarak ve senato Başkanlığı görevine döndü 


ÇARŞAMBA 


18 


EKIM 1978 


250 KURUŞ 


ANKARA (ÖZEL) 

Türkiye'de her konuda düzensizlik sürerken, 
hükümet bir tek şeyi, liranın değerindeki düşüşü 
düzene bağladı. Artık 
haftada bir devalüasyon 
e 30 Eylülde ve 

kimde yapılan devalüasyonlardan sonra hükümet dün de yaptığı yeni 
kur "ayarlaması" ile Türk 
lirasının Batı Alman Markı karşısındaki Gk 
yüzde 2.88 oranında düşürdü, bir markın alış fiyatı1325.97 kuruş oldu. 

Yapılan açıklamada, 
Markın değerinin Avrupa 
Ortak Para Sistemine 
bağlı Hollanda florini, 
Belçike ve Liksemburg 
frankları, Norveç ve Danimarka kuronları karşısında yüzde 2 ila 4 arasında oyükseltilmesinden 
sonra liranın değerinin dü 
şürülmesinin "gerekli hale geldiği"' savunuldu. 

Türk lirası Mark karşısında 30 Eylülde yüzde 
2.4,7 Ekimde de yüzde 
1.5 oranında düşürülmüşti. 
Türk parasının değeri 
dolara bağlı olarak saptandığından ve Amerikan 
doları dünya borsalarında 
sürekli değer kaybettiğin- 
den Türk lirası da her geçen gün değer kaybedior. Gerek Amerikan do- 
İğ gerekse Türk lirasının önümüzdeki günlerde yeni devalüasyonlar 
yapılmasının zorunlu olacağimbelirtiyorlar. 

Türk lias mark karşı- 


“ “sindeki Peri yüzde 2.88 


oranındâ o düşürülürken, 
bu düşüş oranı Belçika 
frangı karşısında yüzde 
2.5, Hollanda florini karşısında yüzde 2.24, Norveç  kuronu karşısında 
yüzde 2.35. 

(Devamı Sa.7, Sü.10'da) 


iskenderun Demir 
Çelik Tesislerinde 
kullanılacak Rus 
kredisi miktarı 
38 milyon dolara 
yükseltildi 


ANKARA (ÖZEL) 
İskenderun Demir Çelik tesislerinin genişletilmesi için Rusya'dan alı 
nan kredi Amerikan dolarının altın karşısında sürekli değer kaybı nede - 
niyle, alına bağlı olarak 
alınan Rus kredisinin artmasına yol açlı. Türkiye 
ile Sovyetler Birliği arasında 24 Aralık 1972 
tarihinde yapılan ve Rus 
ya'nın İskenderun Demir 
Çelik Tesislerinin tevsii 
için kullanılacak teçhizat 
ve malzemeyle sağlanacak teknik hizmetlere 
karşılık vermeyi öngördüğü kredi 18 Ekim 1973 
tarihinde Amerikan dolarının resmi altın muhtevasının değişmesi nedeniyle kullanılmış ve kullanılmamış kısmı dahil 
olmak üzere 175,6 milyon ABD dolarına yükseltilmiş tir `, 
(Devamı Sa.7, Sü. 10'da) 


Manisa 
Cezaevinde 
200 mahkum 
açlık grevinde 


MANİSA (THA) 
Manisa Cezaevindeki 
200 tutuklu ve hükümlü, 
bir süre önce Elazığ Cezaevindeki iki hükümlünün faşistler tarafından öldürülmesini protesto amacıyla dün sabahtan itibaren iki günlük açlık grevine başladilar. 


Açlık grevindeki hükümlü ve tutuklular adına bir açıklama yapan 
Ömer Bozkurt ve Beliğ 
Bağlı şunları söylediler: 

'Bizler, Manisa Cezaevi hükümlü ve tutukluları olarak, idare ve 
halk düşmanı faşistler 
tarafından ortaklaşa 
düzenlenen bir oyun sonucu 15 Eylül 1978 tarihinde Elazığ Cezaevinde katledilen Lütfi Enğin 
ve Hidayet Çelik adlı 
kardeşlerimizin arısına, 
bu sabahtan itibaren iki 
gün süreyle açlık grevine başladık. Grevimiz 
18 Ekim Çarşamba akşamı sona erecektir." 


Kamboçya Komünist Partisi Merkez Komitesi Sekreteri ve 
Demokratik Kamboçya Başbakanının AYDINLIK a demecinin 3.bölümü 


POL POT: ANCAK KARNI 
DOYAR HAYAT DÜZEYİ 
YÜKSELİRSE HALK 
SOSYALİST DEVRİME İNANIR 
DEVRİM GÜÇLENİR 


Yoksul ve geri bir tarım ülkesi olan 
Kamboçya'yı 1977'den 
başlayarak 10-15 yıl içinde modern 
bir tarım ülkesine ve 15-20 yıl 
içinde de tüm temel sanayilere 
sahip bir ülkeye 

dönüştürmek için bir planımız var 


Fransız "Le Monde" gazetesi 
Türkiye'deki anarşi hakkında 
bir yazı yayınladı 


Aydınlık'ın Konirgerilla 
açıklamaları gerçek 
olarak değerlendiriliyor 


CHP Sivas Senatörü Temel Kitapçı 


“Anarşi 
kaynaklarının 
üzerine 


yürünmesi için 
şartlar 
elverişlidir” 


İSTANBUL (ÖZEL) 

Sorumlu Müdürümüz Aydoğan 
Bü yüközden gazetemizde yayınlanan nI 
Mayıs Marşı” dolayısıyla 6. Ağır Ceza 
mahkemesinde komünizm propogandası 
yapmaktan yargılandı. 1 Mayıs Marşı, 
milyonlarca kişi tarafından meydanlarda 
yürüyüşlerde söyleniyor. Sarper Özsan” 
ın bestelediği bu marş bir süre önce plak 
haline de getirilmişti. Yazı İşleri Müdürümüz hakkında dava açan savcılar, kitlelere malolan bu marşı yasaklamaya, 
söylenmesini engelemeye çalışıyorlar 
Bu yüzden Yazı İşleri Müdürümüzün 


Sorumlu Müdürümüz Aydoğan Büyüközden dün de iki davadan yargılandı. 
Ayrıca gazelemiz hakkında 4 yeni dava daha açıldı. 


1 Mayıs Marşından yargılandık 


»rtelendi 


© 'Tedhişçilik darbe 
söylentilerine 
ANKARA(ÖZEL) " 
CHP Sivas Senatörü yol açıyor 
Temel Kitapçı anarşinin per Ye” A 
üzerine yürünmesi, terör ö Türkive de askeri 
gm ri kurutulma faşist diktatörlük 
sı için şartların elverişli p 
olduğunu belirterek, hü- ayakta kalamaz 
kümetin bu konudaki gi- PARİS 
rişimlerinde kamuoyunu Paris'te çıkan "Le 
ve geniş halk yığınlarını Monde" gazetesi 14 Eyanında bulacağını söy- kim tarihli o sayısında 


"“Tedhişçilik dalgası darbe söylentilerine yol açıyor" başlığı ile Türkiye 
hakkında bir yazı yayınladı. Fransız gazetesinin 
Türkiye muhabiri olan 
Artun Ünsal imzalı makalede ülkemizde son zamanlarda ( tırmandınlan 
tedhis olaylarına değinildikten sonra özetle şöyle 
deniliy or: "Darbe söylentisi gazetelerde yazılanların ötesinde de duyuluyor. Örneğin günlük AY- 
DINLIK gazetesi,-iki haftadan beri, ''Kontrgeril- 
1" örgütüne bağlı olduğu 
söylenen subayların faaliyetleri hakkında yayın 
apıyor. Gazete, 1977 
artında, Ecevit'in mu: 
(Devamı Sa. 7, Sü. 8'de) 


es 
Türk-İş Genel 
Başkanı Tunç: 
“Yargıçlar 
cesurca hareket 
etmelidir” 

ANE ARAOAE 
Türk-İş Genel Başkanı 
Halil Tunç, Türk-İş Yönetim Kurulunun dünkü 
toplantısına başlamadan 
önce basına yaptığı açıklamada, "Bugün ülkemizde sorumsuz güçler Anayasayı ve demokrasiyi iş- 


lemez hale getirmek için 
büyük bir çaba içindeler" 
dedi 


Halil Tunç ülkenin 
geleceği konusunda kötümser olmadığını belirterek, "Yalnız “Türk-İş'in 
gücü özgürlükçü demokrasiyi korumaya yetmez. 
Ülkemizde demokrasiden 
yana olanlar çaba göstermelidirler. Bir ülkede yargıçlar karar veremezse, 
yargıçlar susarsa o ülkede demokrasi işlemez. 
Yargıçlara herkesten daha 
çok görev düşmektedir. 
Yargıçlar cesurca karar 
vermelidirler. Toplumu 
huzura kavuşturucu bit 
şekilde hareket etmelidirler." dedi 


, Anarşi dışında da 
önemli sorunların olduğunu belirten Tunç, fi- 
Yat hareketlerinin hızının 
düşmediğini söyleyerek 
bu durumun çalışanları 
zor durumda bıraktığını 


ledi. (Devam Sa.7, Sü, 7'de) 


142. maddeye muhalefetten cezalandırılmasını istiyorlar. Aydoğan Büyüközden aynı gün Devletin Emniyet Kuvvetlerinden sayılan MİT'e ` hakaret 
ekmekten açılan iki davada da yargılan- 


i. 
Mähkeme, iddianamelerin incelenmesi 
Çiùu mehil tlebi üzerine 22 Ocak 1979's 


Ayrca "Aydınlık Meclisi" adlı tartışma köşemizde çıkan yazılardan dolayı 
"Kürtçülük ve Bölücülük' yapıldığı iddiasıyla gazelemiz hakkında dört dava 
daha acıldı. 


Hazırlayanlar:âhmet Şükrü BÜYÜKEK 
Kemal DEMİREL Erkan 11917 


açıkladı. Halil Tunç işçimemur ayrımına da değinerek hükumetin, özellikle Sosyal Güvenlik Bakanlığının tavrından kaygı duyduklarını açıkladı. 

(Devamı Sa.7, Sü. 10'da) 


“Çapadan toplama- 
ya bütün bir mevsim 
boyunca Ege'de, Çukurova'da, Pazarcık'- 
ta pamuk ırgatlarıyla 
konuştuk. Ve gördük ki tarım işçilerinin çalışma ve yaşama şartları 1830'larm Osmanlı döneminden de geride, .. 


YÜRKEŞ VE 
DAS'IN 
NASYONAL 
SOSYALİST 
“MECELLE” 
HUKUKU 


2. sayfa AYDINLIK 
MECLİSİ'nde 


Eğitim sistemimiz ve öğrenci başarısızlığı üzerine 


Geçenlerde bu sütunlarda öğrenci başarısızlığı üzerine bir açık oturum yayınlanmişti, Çok yararlı gördüğüm bu tartışmaya 
ben de katılmak istedim: 

Eğitimimizde diğer sorurlar gibi değerlen 
dirme sorunu da başlı başına ve kitlelere mal 
olmuş bir sorun haline geldi. Hatta en çok 
ilgi çeken ve en yaygin bir şekilde tartışılan 
bir problemdir denebilir. 

Değerlendirme işleminin kendisi bir sonuç belirleme olmakla beraber kendisi bir 
takım psikolojik, sosyolojik ve ekonomik 
sonuçlar doğurmaktadır. Bu açıdan bu yo 
ğun ilgiyi haklı görmek olanaklıdır. Bu işieviyle değerlendirmeyi tüm eğitim sistemi 
nin bir öğesi olarak sistemle birlikte de 
almak zorunluluğu vardır 

Bizim eğitim sistemimiz, bir sınıf sistemidir. Bu sistemde öğrenciler yaş gruplarına göre sınıflandırılmış, belli bir program 
barajından geçme zorunluluğu dayatılmıştır 
ki, bu bilim ve insanlık dışı bir zorlamadır. 
Çünkü bu sistemde esas unsur olan öğrenci 
önemli derecede ihmal edilmiş, çocuğa görelik ilkesivle bireysel ayrılıkları gözetme gereği, kitaplarda bir süs olarak kalmaktadir. 
Buna bağımlı olarak herkesin eğitim görme 
hakkı büyük ölçüde engellenmektedir. Belki 
de bu özelliğinden, ötürü ELLEN KEY, 
“Bugünkü eğitim düzeni taş taş üstünde 
kalmayacak şekilde yıkılmalıdır" derken, 
A.ADLER, “Çocuğu bir tek örneğe göre 
yetiştirmenin pek eski bir yük olduğunu" 
söyler.(Xx) 

Bu haliyle eğitim sistemimiz, bağımlı 


Şükrü Polatel 
ilköğretim müfettişi 


mama amana zan a 


olduğu toplumsal sistem gibi hileli bir oyun 
olarak sürüp gitmektedir. Bütün fertleri 
kucaklamaktan ve herkesin eğitim gereksinmesini karşılamaktan uzak bu oyunun en 
ağır yükünü ise yoksul halk çocukları çekmektedir 


Ya öğretmenler ? 


Öğretmenlerin de bu sonuçtan kurtuldukları savlanamaz. Bu hileli oyun içerisinde 
öğretmenin tavır ve tutum belirlemesi oldukça güçleşmektedir. Sistemden doğan tepkiler, en çok öğretmende somutlaşmakta, 
deştirilerin en yoğun olarak yöneltildiği, 
hedef olmaktadır. Hemen hepimiz günlük 
yaşantımızda sık sık öğretmenlerin “İşte 
okuttuğun öğrenci meydanda" diye eleşti - 
rildiği veya "Gavur gibi adam, kansız, vicdansız, bir numaralı öğrenci düşmanı" 
olarak nitelendirildiğini duyarız. 

Bütün bunlar bozuk eğitim düzenimizin 
bütün suçunu öğretmene yıkma yönsemesidir. Oysa bu sistemin en ağır yükünü 
çekenlerden birisi ve sosyal statüsü en çok 
zedelenen öğretmenler olmaktadır. Bu konuda öğretmenleri tek sorumlu olarak görmek 
çözümü salt öğretmenden beklemek yersiz 
bir beklentidir şüphesiz. Ama bu, öğretmen- 


iere bu konuda hiç bir sorumluluk ve görev 
yüklenemiyeceği anlamına da gelmemelidir. 


Bir kere öğretmen arkadaşlar, başarı ve 
başarısızlığın bireysel ayrılıklarla, kişisel olanaklara bağımlı olduğunu unutmamalıdırlar. 
“Her koyun kendi bacağından asılır" tespitini 
yuttururken, bütün öğrencileri aynı bacaktan asarak salt sorulan soruları kendi istediği 
şekilde yanıtlayıp yanıtlamadığına bakıp 
başarı değerlendirmesinin, oldukça şüpheli 
bir işlem olduğu da unutulmamalıdır. 
Başarısız öğrenciler karşısında sorumluluk 
ve görevimizin daha bir belirginleştiği bir 
gerçektir. Çünkü, başarısız öğrenciler, 
çoğunlukla gerek mesleki yeterlilik gerekse 
olanaklar yüzünden hitabedemediğimiz, etkileyemedgimiz, yani eğitemediğimiz, eğitim 
ve öğretimi gücümüzü ve olanaklarımızı aşan, 
özel ilgi, yöntem, teknik ve program gereksinimi olan öğrencilerdir. Biz ise, onların bu 
gereksinmel erine bakmadan veya bakamadan 
uyguladığımız yöntem ve tekniklerle değerlendirmekteyiz. Böylece her yıl sınıfta biraksakta, eğitip öğretemeyeceğimiz öğrencilere 
başarı derecesi saptamaktayız. İşte bütün 
bu etkenleri göz önünde bulundurarak eğitebilme gücümüz ve olanaklarımızın eğitil- 


mesine yetmediği bu insanlar üzerindeki takdir hakkımızı ihtiyatla kullanma gerekliliği, 
önemli bir sorumluluk doğurmaktadır. 

Bununla beraber kısa vadede onay görmesine karşın öğretmeden sınıf geçirmeyi 
beklediğimiz anlamı çıkardmamalıdır. Esas 
sorun, öğretmek, öğretip eğiterek sınıf 
geçirmektir. Yani başarıyı artırmaktır. Zaten 
değerlendirmeyi buna bağımlı olarak ele 
almakta, başarıya katkısı açısından irdelemekteyiz. Başarı üzerinde olumsuz etkisi 
ağır basan, giderek kişiyi eğitim görme hakkından yoksun birakan, "Sınıfta birakma 
baskısı"'nın azaltılmasında öğretmenin görev 
ve sorumluluğu küçümsenip umursanmamalıdır. Unutulmamalıdır. ki, böylesine bir 
sorumsuzluk ve umursamamazl ıkta direnenler, 
öğrenci-sistem çelişkisinin olumsuz ve 
haksız yanında yer almaktan ve kitleler 
gözünde sistemle beraber sevimsizleşmekten 
kurtulamayacaklardır. Sınıfta bırakma ayrıcalığına sarılıp öğrenci ile mücadele yerine 
onun çaresizlikleri ile mücadeleyi seçmeli, 
elemeyeceği, harcayamayacağı yani eğitip 
öğretebileceği olanakları zorlamalı, 
bunu düzene karşı mücadelenin bir parçası 
haline getirmelidir. 

Aksi takdirde hiç bir gerekçe, öğretmeni 
bu bilim ve insanlık dışıuygulamave zorlamaların suç ortağı ulmaktan kurtaramayacaktır. 

Selamlar ve sevgilerimle. 


ALINTILAR:ARKIN R.G. 
öğretmen Ansiklopedisi ve Pedagoji ve Pedagoji 
sözlüğü Sahife: 55-258 


HALKIN SESİ 


GAZETEMİZİN SAKİBİ 45 MİLYON HALKTIR 


KOYULHİSAR”IN BİTMEYEN DERTLERİ 


Hüseyin Kaya 
ası Sivas'in Koyul 
1. Anadol 
gibi dert 
lu Ne y 
sağlam okulu,ne s 

sağlık. ocağı var 
nızın bütün bu 
ı halktan kiş 
Onları siz 


nun 


de 


KIŞIN ON 

Kasabamızın akl 
geleni Sörunü köylere'yol 
olmayışı. Köyden k 
baya gelmek yazın 
kışın ise 10 saatten fazla 
çekiyor Köyler orman i 
çinde olduğu için kışın 
ulaşım çok zor oluyor 
Devlet köylüye yeterince 


yol ımamıştır. Zarkı 
na, an, Ortasek 

ni, Köreli köyleri 
zaktır. Bu köy 


ı gibi 
dedir 
kayır 


olm 


binlerce va 


ölebilir Bunu 
şleri o Bakanlığına 


Ama bakan- 


tandaş 
Köy 

bildirmişler 
lık buna cevap vermemiş. 


Bu vatandaşlar hayatla 
rından endişe duymakta 
dırlar, 

Kazaya bağlı Ortaseki 
köyü ve çevresinde top 
rak kayması var, Köylü 

n ak yeni bir yer 
isti yor 


mera 


sında 


orman, 
son 


vår 
tih çal 

Herin rma 

eğilmesini istiyorlar 

ÖGRETMEN 

YOKLUĞU 
Kasabada bir ortao 
kul * iki ilkokul vardır 
Ortaokulda yedi. ilkokul 


i 


n âdi De 


MADDE t= Dömeğ rimel Gençlik Birliği, kisa adı DGB'dir 
MADDE 2 yeri adrest: Dörtyol Demir Otel arkası Beyazıt iş Hani Kat:5 DİYAR- c) DENETLEME KURULU 
BAKIR MADDE 12— GENEL KURUL: Derneğin en yetkili organidir. Yılda bir kez Şubat ay in- 
MADDE 3 veğin amacı da toplanır. Yönetim ve Denetleme Kurullarının gerekli gördüğü hallerde veya dernek 
gençliğin öğrenim özgü can güvenliği için mücadele eder, üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine olağanüstü toplanır. Genel Kurul toplantıya 


için yazılı ve sözlü bildiriler, bülten, tinin gün, yer, saat ve gündemi 2 gazete İle Ilan edilmek suretiyle toplantıya çağırılır ve 
ı yayınlar dağıtır, kaydeder ve her türlü sosyal faaliyette bu keyfiyet mahalli mülki amirine yazı İle bildirilir. Genel Kuru! Delege toplamının bir faz- 
3, Folklor vb.) lasının huzurda bulunması ile tolanır. Birinci toplantıda yeterli sayı toplanmaması halintoplantı, ıniting ve yürüyüsler düzenler. de Ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu halde toplantıya katılan üye sayısı 
nışına ve İşbirliği bağları kurar Vönetim ve Denetleme Kurulları üye tan sayısının iki katından aşağı olamaz. Toplantı 
m jer rie li teşebbüslerde bulunur, geri birakıldığı takdirde, üyeler ikinci toplantı tarihinden en az 5 gün önceden, geri biirulundan gereki! izni alarak yabancı derneklerle amacı doğrultusunda İş rakılma sebepleriyle, toplantının gün, saat, yer ve gündemi gazete İle ilan edilerek yenibirliğine yider den çağrılır ve durum mahalli mülki amirine yazı lle bildirilir. Genel Kurul toplantisif) Derneğe maddi gelir sağlamak Icin gece , tiyatro, film, müzik ve diğer sanat gösterileri, nın birden fazla geri bırakılması calz değildir. 
geziler vb. gelir getirici faa'ivetlerde bulunur, aynca vilayet makamının izni its makbuz MADDE 13— Genel Kurul aşağıdaki hususları görüşmek ve karara bağlamak hususunda 
toplar görevli ve yetkilidir. 
Wir 4) Yönetim kurulu ve denetieme kurulu asil ve yedek üyelerinin seçimi. 
Derneğin kurucuları: b) Dernek tüzüğünün değiştirilmesi. 


ADRESİ TABİYETİ d) Derneğin herhangi bir Federasyona katılması veya ayrılması ve derneğin feshi, 
İzzet paşa cad. Yildiz Sk. Orkide Ap.4/5 T.C. MADDE 14— Yönetim Kurulu derneğin ikinci derecede karar organıdır. Genel Kurulca 
Deve Hamam Sk. İkinci Çık. Nr:3 TT seçilen 3 asıl 3 Yedek üyeden oluşur. Yönetim Kurulu âşağıdaki hususları yerine getirir. 
> Gi a) Derneği temsili etrnek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki ver- 
ÖĞRENCİ 1 T.C. mek, 
5- İmam Şaşmaz è ENCI veni PTT or kle b) Demek Şubelerinin açılmasına karar ve şube kurucularına yetki vermek. 
-Faruk Mıhalioğlu TAMİRCİ Molla Bahatt Kozlu Sk. Nr:13 TQ: c) Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait 
} 7. Mahmut AÇIK TAMİRC Molla Bahattin Mh. Nebioğlu Sk. Nr:41 T.G. bütçeyi hazırlayarak Genel Kurula sunmak. A : 
d) Dernek tüzüğünün ve mevzuatın kendisine verdiği diğer işleri yapmak ve yetkileri 
| Kİ sie EN kullanmak, 
F MADDE 15— Denetleme Kurulu 3 asil 3 yedek üyeden oluşur. Başkanı kendi ara- 
| ÖĞRENCİ izzet Paşa Cd. Yildiz Sk. Orkide Ap.4/5 T.C. sından seçer. Dernek çalışmalarını, tüzük, Genel Kurul ve Yönetim Kurulunun karar 
GRENCİ Deve Hamam Sok. İkinci Çık. Nr:3 T.C. arina uygun olup olmadığına bakar, Gerekli uyarılarda bulunur, Denetleme Kurulu de 
> Dogan ÖĞRENCİ Merkeze bağlı Sati Köyü T.C. netimin sonuçlarını raporlar halinde yönetim Kuruluna iletip rapor gereğince işlem Yaiye; Adil Ustan 5. Ali Emiri Sk. Gökhan Ap. 10/2 T.C pılmasını İster. 
Üye: İyam "Şaş maz veni PTT arkası Yali Bahçe Sk. Nr:9 4/7 MADDE 16— Derneğin gelir kaynakları şunlardır: 
6- uye: Faruk Mihailo Mola Bahattin Mh. Kozlu Sk.Nr:13 Tel a) üye aidatları. 
JE 6— Derneğe i b) Bağış ve yardımlar. 
eni haklarını kullanı alz ve 18 yaşını bitirmiş olmak. c) Amaca uygun çalışmalardan ve yayınlardan sağlanacak gelirler. 
neğin tüzüğünü kabul edip en iki üyenin” tavsiyeli İrnzasını taşıyan Üyelik fi- MADDE 17— Derneğin giderleri, harcamalar Yönetim Kurulu kararıyla yapılabilir. Tuta- 
i J’ naklar Başkan ve sayman üye tarafından imzalanır, 
e) 1200. TL. aylık tutarı asgari 25.- TL. olan aidatı ödemeyi kabul- MADDE 18— Dernek organlarının kararlarında salt çoğunluk öâranır. Oyların eşitliği ha- 


letimiş olmak 


tirmekls yuk 
MADDE 
a) GENEL KURUL 


Wüdürler, üyel 


- Derneğin organları 


da 9 öğretmen bulun. dır. Bu ise çocukların O- . tedirler. Eğer doğumlar da da sık sık kesiliyor. 
adır. Çevredeki 10 kuldan soğumalarına ne- zor olursa hasta ş-on Köylerde gaz lambası ve 
n okullarının çoğun- den oluyor. saatlik yoldan kasabaya, wa kullanılmaktadır. 


da öğretmen yoktur ve OSKA 
okullar yıkık, har KOSKOCA KAZADA 


yettedir Ki ri Ba TEK DOKTOR 
kanlık kanalıyla hiç ki- 


oradan da vasıtayla Suşehri'ndeki hastaneye 
sevkedilir. Yani bir günde 
zor gaui: Bu yüzden bir 


#azyağı bulmak için 5 
saatlik yoldan kasabaya 
itmek gerekiyor. Tabii 
ulabilirse. Keban, Suri- 


tap, kalem Ve Koyulhisarda bir dok- köyden 9 kadın ölmüş. A ve SSCB'den gelen erilmemektedir. tor ve birkaç sağlık me- DIREKLERİ ektrik hattı Ortaseki köuzak olan mahallelerde muru var, Ama hasta o- DİKİYORLAR AMA yünün çok yakınından 
ise kışın çocuklar okullar lan köylüler o kadar çok- ELEKTRİK geçtiği halde elektrik velememektedirler. Kı- tur ki doktorun yazıha- VERMİYORLAR rilmemektedir. 


yüzden okuli 
günlerce kapalı kalmakta, 


| 
| 


nesi önünde uzun kuyrnkiar halinde beklemek- 


Kasabanın köylerinde 


Rasi 


elekrik yok. Köğülbisar- gaala sk 


, hatti geçen köylüler “'ma- 


f 


sg 


ÇORUM Arpalık Köyü adına Muhtar'Kâzım Yılmaz: 


Elektrik direklerimizi 
vermeyeceğiz 


Bizler, Çorum kentine bağlı Arpalık köy halkiyiz. 

Yıllardır köyümüz elektrik programına giriyor, 
fakat siyasi nedenlerden dolayı şimdiye değin 
programdan ya çıkarılıyor, ya da art plana itiliyor. 
1978 yılı programında da 17.sırada olmasına karşın, elektrik gelmesini bir yana bırakalım, bundan 
birbuçuk yıl önce gelen elektrik direklerini geri 
götürmeye geldiler. 


Ve soruyoruz hükümet yetkililerine; sizin halkçılığınız, şimdiye değin bütün hükümetler tarafından bilinçli bir şekilde ezilmiş köyümüzü daha 
da mı ezmektir? MC hükümetleri zamanında elektrik 
olanakları olmayan köylere elektrik girmiş, köyümüzün bir kilometre güneyinde Seydim Bucağından, Uğurludağ bucağına giden elektrik direkleri 
olmasına karşın bilinçli bir şekilde getirtilmemiştir. Biz bu durumu hoş görüyorduk. Çünkü mesele 
siyasi içerikli idi. Çünkü her seçimde oylarımızın 
tümü CHP'ye çıkıyordu, Ya şimdi? Hükümet kim? 
Demirel mi Ecevit mi? İşte biz bunu anlayamadık. 
Çünkü her iki dönemde yapılan hareket aynısı. 

Köylü olarak elektrik direklerini vermeyecek, 
vermemek için sonuna değin direneceğiz, 

Eğer Ecevit hükümeti bu "Halkçılık" anlayışını 
değiştirmezse sonu Demirel hükümetleri gibi hüsran olacaktır. Saygılarımızla. 


Şimdiye değin köyümüz seçimlerde CHP'ye 
oy verdiği için elektrik gelmiyordu. Ya şimdi? 
Simdi CHP  hükümettedir. CHP hükümeti ne yapıyor? Köyümüze gelmiş elektrik direklerini geri 
almak istiyor. Seçimlerde ve hâlâ da şimdi " Haikçilik” tan bahsedenlerin halkçihğı bu mudur? 
Ama köylümüz bu halkçılığın sahte olduğunu bu 
elektrik meselesinde daha iyi kavramıştır. 


EE 


DİYARBAKIR DEVRİMCİ GENÇLİK BİRLİĞİ TÜZÜĞÜDÜR 


atik haklari İçin mücadele eder, 


İlnde başkanın katıldığı taraf çoğunluğu sağlamış olur. 


anın üyelikleri en geç 6 ay İçinde Yönetim Kurulunca 
süresidir, a) üye kayıt defteri 

kişi isteğini yazılı olarak Yönetim Kuruluna bil- b) Karar defteri 

Mir, .C) Gelen Giden evrak defteri 


T) tlarini vermedikler! tesbit edilenier, dernek amaç Ve didenler, Yönetim Kurulunca kesin veya geç ici olarak Üyelikten d) Bütçe kesin hesap ve bilanço defteri 
ab MADDE 20— Dernek bir başkâ yerde şube açamaz. 
ODE 10— üyeler taahhut ettikleri aldatları ödemek ve verilen görevleri yerine ge- MADDE 21— Derneğin feshi halinde mallar amacına uygun bir gençlik derneğine bağış 


er eşit haklara sahiptirler. olarak verilir, 


ile Meclis İç Tüzüğünün hükümlerine göre hareket edilir. 


İİ 


c) yönetim ve denetleme kurullarının raporlarının görüşülmesi, Yönetim Kurulunun ibrası, Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp kabul edilmesi. Lüzumlu taşınmaz 
malların alınıp, satılması hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi. 


MADDE 19— Derneğin tutacağı ve noterin tasdik edeceği defterler şunlardır: 


MADDE 22— Bu tüzükte belirtilmeyen konularda genel hükümlere ve Dernekler Kanunu 


dem bize elektrik vermi- 
pol biz de toprakarımıza elektrik direği 
diktirmeyiz " dediler. 
Ama devlet bizi hiç dinler mi? Elektrik direklerini geçirdiler ve tarla 
başına 90 lira verdiler. 
öylüler sularını uzak 
yerlerden kova ile getiri- 
ya Bazı suların zararı olduğuna dair köyler- 
den kağıt geldi ama o su- 
Farıiçmeye-mecburlar. 


65 MENİ ŞA 
Mİ YARDIM 


YOKSA ADAMI 
OLANA MI? 


Hükümet kararıyla 
a bir kanunla 
er yoksul vatandaş üç 
a bir devletten maaş 
almaktadır. Bundan da 


bazı zenginler, üçkağıtçılar iake ai, eE 
nek olarak bir kadınla görüştük. 65 yaşında olduu halde m alamadıını söyledi. İlgili mercilere rmuş. unu 
söylemişler: "Sen 65 yamı doldurmuşsun ama 
ocanız doldurmamış. İki yıl daha bekleyin " 
demişler. Ama bu memurlar zengine “sen zengin- 


ivwsin", sana para yok, dẹ- 


memişlerdir. Yüzlerce , ze®- 
gin Du yollu para almaktadır. Ama yüzlerce kimsesiz vatandaş da para alamıyor. Alan vatandaşlar da zamanında alamıyor, günlerce bekliyor. 

Konuştuğumuz 
kimseler ilgili mercilerin 
bu durumu araştırmasını 
söylediler. 


Başkent'in ortasında 
üvey evlat muamelesi 
görmekten usandık 


Bızler Dikmen aşağı 
Öveç Bağları semtinde oturan mahalle sakinleriyiz. Sözkonusu semt Kara Harp Okulu inkişaf sahası içine girmiş bulunmaktadır. 1965 senesin- 
den beri mahallenin istimlak edileceği söylenmektedir. Zaten zor koşullar altında yapılan bu 
meskenler bir ailenin barıamasına elverişli değildir. 18 senedir de yıkıla- 


cak korkusu ile hiç tamir 
edilememektedir. 

1973 yılı Eylül ayında 
da Ankara Belediyesi 
Sosyal Konutlar Müdürlüğü yıkım ekipleri, daha 
önce yıkılacağına dair 
hiç bir resmi bildirimde 
bulunmadan halkı toplum polisi vasıtasıyla dı- 
Şarı atarak, evlerin bir 
kısmını zorla yıkmışlardir, Olayların. büyümesi üzerine yıkım işlemine son 
verilmiştir. O günkü Barış 
ve Hürriyet gazeteleri durumu yerinde inceleyerek 
olayı basına yansıtmışlardır. Fakat üzerimizdeki 
baskı ve zulüm bitmemiş, 
yine söz konusu beledi- 

e Elektrik Gaz, Otobüs 
İsletmesinin yazmış olduğu bir yazıyla da evlerin istimlak edileceği gerekçesi ile elektrik sayaçlarımız sökülerek ışıksız 
bırakıldık. Yine sularımız 
kesildi. Harp Okulu ise 
tek ulaşım yolumuz olan 
caddeye nöbetçi koyarak, 
yolumuzu zaman zaman 
kesmektedirler. Böylelikle zordurumda kalmaktayız. Kısacası her yönüyle bizi baskı altında tutarak evlerimizi terk etmeye zorluyorlar. Bu şartlar 
altında söz konusu seml- 
te yaşam sürdürme olanağımız kalmamaktadır. 
Fakat evlerimizi terk etmek, bir başka yere yerleşmek imkanımız da hiç 
yoktur. 

Başkentin ortasından 
üvey eylat Muamelesi görmekten usandık. Evlerimiz yıkılacaksa 775 sayılı 
gecekondu yasasının ÖNgördüğü haklardan yararlanabilmemiz ve bu kadar 
uzun vadeye bırakılan istimlak konusunun bir an 
önce ( sonuçlandırılarak 


daha fazla mağdur du- 


rumu dişmememiz için ilgililere isteklerimizi arzederim. Ayağı Öveç 
Mahallesi Sakinleri 

adına 


Zülfikar Bal 


Ci Aydınlık a 
meclisi 


Türkeş ve DAS'ın “|| 
Nasyonal Sosyalist Mecelle Hukuku 


Dün Türkeş'in parlamenter sistemi 
yıkmayı düşündüğünü, amacının Türkiye'nin başına diktatör olarak geçip 
oturmak olduğunu göstermiştik. Üstelik Türkeş'in "Anayasayı da baştan 
sona değiştireceğini" kendi ağzından yazmıştık. Başbug, faşizme karşı geleni asacak, beğenmediğini kesecektir. DAS ile Temel Görüşler kitabında küçük ayrıntılara kadar benzerik olduğunu, hukuk konusunda 
ve özellikle de işçi hakları konusunda yazdıklarını karşılaştırarak görelim. 

Türkeş şöyle diyor: 

"Avrupa milletlerinin hukuki ve 
siyasi düzenleri ferdiyetçidir. Halbu- 
ki Türklerin dini, dinlerin en müte 
kamili olan İslam dinidir. Ahlak ise, 
İslam ahlak ve faziletleridir. Bugün 
uygulanan hukuk da Türk hukuku 
olmaktan uzaktır. 

"“İktidarımız milli bir kültür siyaseti uygulayacak, kültür müesseselerini baştan sona kadar Türkleştirecekmillileştirecektir.” 

DAS ' da ise Türkeş'in getireceği 
hukuk nizamı (ayrıntılı olarak 
şu şekilde açıklanıyor. 

"1) Hıristiyan hukukunun reddi, 

“9) Kökünü Türk örf ve ananeleri 
ile İslami esaslar ve garbın hukuk 
tekniğinden alan yeni bir hukuk nizamının tesisi, 

“3) Medeni kanun hükümlerinde 
mecelle (eski İslam hukuku) ve Batı 
hukuku tekniğinden faydalanmak, 

“4) .Ceza hukuku sahasında İslamın Ukubat hükümleri ile Alman milliyetçi Toplumcu ceza tekniğinden 
faydalanmak." 

Türkeş Mussolini'nin faşist kanunundar alınma 141 ve 142'nin 
baş savunucusudur. Türkeş'in Batı 
hukuku diye karşı çıktığı Fransız 
İhtilali ve İnsan Hakları Evrensel Beyannamesiyle belirlenen kişi hak ve 
özgürlükleridir. Başbug, o bugünkü 
Anayasa devletine karşı çıkmaktadır. Türkeş, menfaatlerine aykırı düşen Anayasa Mahkemesini, Danişta- 
yı, Yargıtayı, Yüksek Hakimler Kurulunu kaldırmaktan bahsetmektedir. 
(sayfa: 148) 

çi hakları konusunda da her 
iki kitabın görüşü aynıdır. İşçilerin 
hakkını istemesi, grev yapması katiyetle yasaktır. nse 

DAS şöyle'diyor: inea 

"Az gelişmiş bir ülke tipi nasyonal 


SOLDAN SAĞA— 1) Mısır ve İsrail arasında Eylül ayı içerisinde çerçeve antlaşmalarının yapıldığı yerin adı. 2) Altına 
yazıldığı metnin onandığına ya da benimsendiğine işaret saydan, bir kimsenin, 
kendi eiyle ve her vakit aynı biçimde 
yaza geldiği adı - Eski dilde su - Bir tarikat 
ya da sanatın ilk kurucusu, 3) Erişmiş - 
Tersi altın ölçme birimi - Eski Mısır'da bir 
tanrı. 4) Bana değil - Tersi yeni değil. 5) 
Bir uzunluk ölçüsünün simgesi - Çığırtkan 
6) Tersi özel haberleri getirip götüren - 
Bir bağlaç. 7) Bir emir - Eski dilde su. 8) 
Tersi bir büyük baş hayvan sesi - Vilayet - 
Tersi bir gaz. 9) Tersi boru sesi - Tersi Güney Amerika'da yaşayan bir hayvan. 10) 
Yelkenli bir deniz taşıtı - İlgi. 11) Yerine 
getirmek - Tesis 


S S d i ————— 


Aydınlık 


SDAS"ALE 
“TEMEL GÖRÜŞLER" 

KİTABININ b 
KARŞILAŞTIRILMASI 


sosyalizmde (milliyetçi toplumculuk) 
grev ve lokavt hakkının tanınması 
prodüktivite yani istihsal sebebiyle 
iktisat ilmi bakımından kabul edilemez. 

"Zira grev ve lokavtlar derhal gerek kapital formasyonun ve gerekse 
mal ve hizmet istihsalinin hızını düşürür. Bu bakımdan gev yasaktır. 
Zaten az gelişmiş ülkeye nasyonal 
sosyalizm (milliyetçi toplumculuk) 
doktrini tatbik edilirken, en büyük 
patron olan devlet işçi haklarını otoriterman ve en güzel bir şekilde korur" (sayfa: 296) 

Türkeş de işçi haklarını nasıl koruyacağinı (!) anlatıyor, 

"öteden beri işçi haklarının tam 
olarak gözetilebilmesi için her işçi 
kolunda tek ve mecburi üyeliğe 
dayanan sendikacılığın kurulmasını 
öne sürdük." (sayfa: 100) 

Bu sendika diktatör başbuğa bağlı 
olacağından ve bu tek sendikaya 
girmek mecburi olacağından grev 
hakkı yok demektir. Bu yüzden 
başbuğ, grev hakkında görüş beyan 
etmeye de lüzum görmemiştir. 

Mülke gelince DAS da Türkeş 
de aynı fikirdedir: 

"Mülk insanlara ilahi bir emanettir" (Temel görüşler, sayfa 119) 

Ama kime emanettir? Osmanlı 
devrinde olduğu gibi padişaha ve 
onun çevresindeki bir avuç saraylı- 
ya. Kimin mülk sahibi olacağına da 
başbuğ karar verecektir. Türkeş şöyle diyor: 

“Mülk üzerinde hudutsuz bir tasarruf da düşünülemez. Hedefimiz Batı 
medeniyeti değil, İslam medeniyeti 
ve cihan tekniğidir." (sayfa: 119) 

Görüldüğü gibi MHP Genel Başkanı, faşist olmayan iş adamları 
ve çiftçilerin mallarına, mülklerine 
el koymanın kılıfını da hazırlamıştır. Türkeş'in nasyonal sosyalist devletinde, herkesin mülkü başbuğun 
mülkü olacaktır. Yazık, Türkeş'i bilinçsizce savunan aldatılmış meslek 
erbabına. 


YARIN: 

TÜRKEŞ'İN 

MESLEK TEŞKİLATLARI 
“DAS'IN | m 
FAŞİST KORPORASY ONLARI 


Doos ounan- 


YUKARDAN AŞAĞI—1) Adam öldürme - Bir sayı. 2) Fakat 
Tersi fotoğrafçı sözcüğünün kısaltılmışı: 3) Tersi işçi sınıfının 
dünya görüşü - Uzaklık belirten işaret. 4) Bir balık - Utanma 


duygusu. 5) İklime ilişkin. 6) Tersi kuzu kö; 
ların boyunlarına takılan kemer biçiminde 


pek gibi hayvan- 
ki bağ - Karışık 


renkli. 7) Bir ilimiz - Müzikte duraklama işareti - Tersi ilke 


bir deniz taşıtı, 8) Petrolden üretilen yağ - 


Kısa zaman. 9) 


Bir siyasal partinin simgesi - Tersi son'un zıddı. 10) Bir yere 
gönderilen eşyanın listesi, gönderme bdgesi - Bir zenk. 11) 
Bir sorunun bütün durumlarını birer birer inceleme, 


AYDINLIK 


YAYIN 


15 lira 
LARI 


Doğu Perinçek 
ANARŞİNİN KAYNAĞI 
VE DEVRİMCİ SİYASET 


Genel Dağıtım: TÜR-DA, Hamam 


sokak 4, Cağaloğlu-İstanbul 


İdaremiz 
Muhtelif cins oto yedek parçaları kapalı 
alınacaktır. 

Bu işe ait muhammen bedel 1.250.00 

Şartname ve alınacak malzemelere ai 
Müdürlüğünden ücretsiz olarak temin edil 


(İdaremiz veznesine yatıracakları geçid 
geç 26. 10. 1978 Perşembe günü saat 11 
379 no.da İdaremiz Zabıtlar ve Kararlar 
mekledir. 

İdare ihaleyi yapıp yapmamakla ve 


İLAN 
İSTANBUL SULAR İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN 


MUHTELİF CİNS OTO YEDEK PARÇASI SATIN ALINACAKTIR 


ihtiy 


o. 


acı bulunan; 
fiyat tekiitleri alınmak suretiyle satın 


0.-TL geçici teminat 94.000.-TL'dir 
t liste İdaremiz Ticaret işleri Dairesi 
ebilir. 


İhalemize iştirak etmek istediğiniz takdirde verecekleri kapalı teklif zarfına 


teminâtın) makbuzunu koyarak en 
.00'e kadar Beyoğlu istiklâl Caddesi 
Bürosu Müdürlüğüne verilmesi gerek- 


ya dilediğine yapmakta serbesttir. 


(Basın: 25784 - 1241) 


18 Ekim 1978 e 


LÜBNAN'DAKİ ARAP BARIŞ GÜCÜNE 
İLİŞKİN KONFERANS SÜRERKEN 


Beyrut'ta durum 


yeniden gerginleşti 


© FKö, ÇATIŞMALARA KATILABİLECEĞİNİ BILDIRDI 


© iZVESTIA, LÜBNAN'IN CAMP DAVID ANLASMALARININ KURBANI OLDUĞUNU iDDİA ETT 


Almanya. İngiltere 
ve Japonya'da 
Moskava'nın savaş 
tehdidine karşı 
tepkiler 


@B. Alman Savunma Bakanı; 
"Ordumuz Varşova Paktına karşı 
savunmasını modernleştiriyor" 


©iİngiliz'News of World'dergisi: 
«Rusya biyolojik savaş 
yöntemlerini geliştiriyor» 


© /aponekonomik heyeti 
Rusya'ya karşı Çin-Japon 


anlaşmasını savundu 


DIŞ HABERLER SERVİSİ 

Federal Almanya Savunma Bakanı Hans Dieter Appel, Almanya'yı savunmasını güçlendirmekle suçlayan Varşova Paktını suçladı. 
15 Ekim'de Savunma Bakanlığı tarafından yapi 
lan açıklamada Appel şöyle dedi: "Federal Àlmanya Cumhuriyetinin silahlanma siyaseti, tamamen silahlı kuvvetlerimizin savunma ihtiyaçlarına dayanır. Ordumuz Varşova Paktının gücünü gözönüne alarak araçlarını modernleştirmektedir." 

Londra'da yayınlanan haftalık "News of 
World" dergisi 12.Ekim tarihli sayısında, Sovyetler Birliği'nin biyolojik silah yapımına hız 
verdiğine dikkat çekti. 

Sovyet ordusunun özellikle Avrupa'daki birliklerinde biyolojik savaş konusunda yoğun egitim yaptığını belirten İngiliz dergisi, yazısını 
Şöyle bitiriyor: "Varşova Paktının Batı Avrupa" 
n karşı girişeceği muhtemel bir saldırıya karşı 

oyacak savunma güçlerini dağıtmak hatta yok 
etmek için kimyevi silahlardan yararlanacağı 
kuşkusuzdur." 
te yandan Tokya'da yayıylanan "Sanayi ve 
Ekonomi Haberleri'" “adlı gazete, geçenlerde 
Taşkent'te Japon-Sovyet ortak ekonomik forumunun yapıldığını yazdı. Forum sırasında 
Sovyet heyetinin Japon-Çin Dostluk ve Barış 
anlaşmasına karşı çıktığı bildiriliyor. Ancak forum sırasında Japon temsilciler Rus saldırılarına 
karşı koydular ve Çin ile Japonya arasındaki - 
ilişkilerin sadece iki ülkeyi ilgilendirdiğini 
belirttiler. Japon heyetinde yer alan bir askeri 
temsilci Sovyetlerin Çin-Japon anlaşmasına 
karşı çıkmasının. hatalı bir tutum olduğunu 
söyledi. Bir başka Japon sözcüsü ise, Rusya'nın 
işgali altında bulunan Kuzey Japon adalarının 
biran önce terk edilmesini istedi. 


Brezilya'da 
Batista Devlet Başkanı seçildi 


BREZİLYA 

Brezilya'da toplam 585 senatör ve eyalet yöneticisinin katıldığı Devlet Başkanlığı seçimlerini General 

Jose Batista Figuerioredo kazandı. İktidardaki Arena 

partisinin yani hükümetin resmi adayı olan Figuerioredo'nun seçilmesi ülkede askeri diktatörlüğün devamı 
olarak yorumlandı. 


Bloksuz ülkeler öğrenci örgütleri 
konferansı Malta'da yapılacak 


BELGRAD (AA) 
Malta, önümüzdeki yıl Bloksuz Ülkeler öğrenci örgütlerine ev sahipliği yapacak. 
Bu konudaki karar, iki gün süren tartışmalardan 
sonra Belgrad'da toplanan hazırlık komitesince alındı. 


i İLAN 
İstanbul 7 nci Sulh Hukuk Hakimliğinden 
1978/1015 


Hüseyin Ayaz ile Selima Ayaz tarafından 
Sütlüce Halil sokağı 17 - 19 da mukim Mustafa Oğlu Ali aleyhine açılmış olan Beyoğlu, 
Sütlüce Mah. Halilağa Sokak 289 pafta, 1798 
ada, 1 parselde kain gayrimenkulün satışı suretiyle şuyunun izalesi davası dolayısile, davalı- 
ya tebligat yapılamadığı gibi zabıtacada adres 
tesbit olunamadığından, dava arzuhalinin ilanen 
tebligine, duruşmanın 4/12/1978 günü 9.30' a 
talikine, mezkur gün ve saat'de gelmediği veya 
bir vekillle kendisini temsil ettirmediği takdirde 
duruşmaya H.U. M. K. nunun 509 ve 510 ncu 
maddelerine göre gıyabında devam olunacağına 
karar verildiği, dava arzuhali yerine kaim olma 


üzere ilanen tebliğ olunur. 6/10/1978 
(Basın: 7296 -1245 


İLAN 
MARDİN C. SAVCILIĞINDAN 
1. Kapalı Cezaevi Kalorifer onarımı işi 2490 sayılı kanunun 31 nci Maddesi uyarınca Kapalı 
Zarf usulu ile eksiltmeye konulmuştur. 
2. İşin Muhamen Bedeli 219.440 Lira olup Muvakkal teminat 1: 2 liradır. 
2.İhale 31. 10. 1978 tarihine rastlıyan Salı günü 
saal 11 da C Savcılığında yapılacaktır. 
4 Onarım işine ait şartname ve diğer evraklar 
mesai saalleri Dahilinde Cezaevi Müdürlüğünde 
görülebilir. 
A, İsteklilerin Muvakkat teminatları ve Bayındırlık Müdürlüğünden alacaklara C. grubundan yeterli belgeleri havi teklif mekluplarıyla birliki» 
ihale saalinden bir saat evvel Komisyonumuza 
başvurmaları ve Postada vaki geçikmelerin kabul edilmiyeceği ilan olunur. 
(Basın: 25112—1238) 


BEYRUT/MOSKOVA 
(AA-THA) 
Beyrut'un 40km uzağındaki 


Beydettin'de, Lübnan'daki Arap Bariş Gücüne Asker veren yada mali 
katkıda bulunan Arap ülkeleri dışişleri bakanları konferansının açılışından birkaç saat sonra, Beyrut'un 
kesiminde durum yeniden 


doğu 
gerginleşti. 


Hıristiyanların, radyosu, Beyrut 
un kuzeyindeki karantina bölgesinde bir gaz deposunun bombalandığını ve doğu kesimi kentin diğer kesimlerine bağlayan iki köprünün trafiğe kapatıldığını haber verdi. 


Bu arada Suriye Dışişleri Bakanı Abdülhalim Haddam yaptığı a 
çıklamada, Lübnan sorununa iliş 


kin olarak Başbakan 
Selim El Hoss'un bir ça 


lışma belgeği hazırlamakla görevlendirildiğini bildirdi. 


Konferansa yakın kaynaklak, toplantıya katılan tarafların sorunun, 
Lübnan halkının birliği, 
ülkenin toprak bütünlüğü, 
bağımsızlık ve egemenliğinin korunması temelin- 
de çözülmesinden yana 
olduklarını belirtiyorlar. 


FKÖ: 
ÇARPIŞMALARA 
KATILABİLİRİZ" 


Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) üstü kapalı 
bir şekilde, Lübnan'daki 
çarpışmalara katılabileceğini bildirdi. 


FKö'nün resmi yayın 
organı "Palestin El Tavra" gazetesi (Filistin Devrimi), gerillaların 1975- 
76 Lübnan iç savaşı sırasında sağcı Hiristiyanları hezimete uğrattıklarını ifade ederek, Hıristiyanların Lübnan'ı "'bölmek" amacı güttüğünü 
savundu. 

Hiristiyanların zafer 
kazanmasının yeni bir 
İsrail'in kurulacağı anlamına geleceğini: kaydeden gazete, Lübnan'daki 
Suriye. birliklerinin sayılarının azaltılması konusunu görüşen Arap ülkeleri dışişleri bakanları 
konferansında o alınacak 
kararların kabul edilmeyeceğini ifade etti. 


İZVESTİA'NIN 
İDDİASI 
Sovyet hükümet organı "'İzvestia" gazetesi, 
Lübnan'ın Camp David anlaşmalarının, kurbanı olduğunu iddia etti. 


Korsunov imzalı bir 
yorumda gazete şu iddiaları ortaya atıyor : "Şim: 
di Washington ABD, İsrail, Mısır, Lübnan, Suriye 
ve Suudi Arabistan'ın katılacağı bir Camp David 
türü zirve toplantısı düzenlemeye çalışmaktadır. Lübnan emperyalist 
güçler tarafından Arap 
dünyasının en zayıf noktası olarak seçilerek, 
Camp David'in kurbanı 
olmuştur". 


Hatırlanacağı üzere 
Sovyetler Birliği, Camp 
David zirvesi sırasında 
ve zirvenin ardından, 


kendi siyasetine yakın 
olan "Red Cephesi"'ni 
"yüreklendirmiş" ve 
cephe üyesi ülkelerden 
Suriye, Hıristiyanlara 
karşı bir saldırı başlatmıştı. 


Öte yandan Fransa 
Dışişleri Bakanı Louis 
de Guiringaud, İngiliz ve 
Amerikalı (o gazetecilerle 
yaptığı konuşmada, Lübnan'daki olayları Hiristiyan milislerin başlattığmı iddia etti. 


Bakanın bu sözleri 
Lübnanlı Hıristiyan liderlerin sert tepkisine yol 
açtı. Hiristiyan liderler- 
den Kamil Şamun Guiringaud'yu yalancılıkla 
suçladı. 


Polonyalı Rahip 
Wojtila Papa 
seçildi 


VATİKAN(THA—AA ) 

Kardinaller Meçlisi yapılan oylamalardan sonra 
Polonyalı Karol Wojtila' 
yı Papa seçti. Polonya' 
nın Krakow kendi Başpiskoposu olan Wojtila, 
2. dean Paul adıyla Papalik tahtına oturdu. 450 
yıldan bu yana ilk kez İtalyan olmayan bir rahibin 700 milyon Hıristiyanın ruhani lideri se- 
Çilmesi çeşitli yorumlara 
yol açtı. 


Bumetiyen, M 


Klassenkampf i 


iç 


CELLEN 


için geldi” 


00 


oskova'da Brejnev'le 
Camp David 
; anlaşmasını 


© TASS: “Bumedyen Moskova'ya dostça bir iş ziyareti 


© Bumedyen Moskova'ya gitmeden önce Kaddafi ile telefon 


görüşmesi yaptı 


© Cezayir'de darbe söylentileri sürüyor. Hükümette 
değişiklik yapılacak 


Cezayir Devlet Başkanı Hayri 
Bumedyen. Bumedyen Enver 
Sedat'a karşı "Red Cephesi" 


inde yer alıyor. 


vereinigt euch! 


Pen 8 


sini mahkum ett 


sa ve Avustu 
durumu ele ala 
Zedung'un Üç 


de İkinci Dünya 


DIŞ HABERLER SERVİSİ 
Eylül ayı içinde, Merkez Ko. 
miteleri düzeyinde bir görüşme 
apan Fransa Marksist-Leninist 
> Komünist Partisi '(FMLKP) ve 
Avusturya Komünistler 
(AKB), yayınladıkları ortak bildiride Arnavutluk Emek Partisi 
(AEP) yönetiminin bölücü çizgi- 


Uluslararası gelişmeleri, Fran- 


nin önemi vurgulandı, Her ikisi 


sa ve Avusturya'nın hegemonya- 


FRANSIZ VE AVUSTURYA “ 
KOMÜNİST PARTİLERİ 
AEP-YÖNETİMİNİ 
MAHKUM ETTİ 


©İki örgüt Tiran'ın tutumunun Brejnev'e hizmet ettiğini açıkladı 


emperyalizmi 
Birliği 


leşik cephenin 
iler, 


rya'daki siyasal 
n bildiride, Mao 
Dünya Teorisi- 


ülkesi olan Fran- 


cılığa karşı dünya birleşik cephesini güçlendirmeleri için çalışmalâr yapılması gereği belirtildi. 


Ortak bildiri, Soyyet 


ettikten sonra, Çin Komünist 
Partisi Başkanı Hua Güö-Tenğ'in ~ 
Balkanlar ve İran gezisini "Bir. 


bir katkı" olarak selamladı. 


Mao Zedung Düşüncesini savunmahın ve uygulamanın hayati 
bir sorun olduğu konusunda birleşen FMLKP ve AKB, revizyonist Arnavutluk yönetiminin 
tutumunu şöyle kınadı: 

"Her iki örgüt, AEP yöneti. 


altehlikesine KABA 


inşasında önemli 


Hollanda Hükümetinin 
“kemerleri sikma” 
yasa önerisi yarın Meclis'te 
görüsülecek 


© ÜCRETLERDEN YÜZDE YiRMi KISINTI YAPILMASINI ÖNGÖREN | 
YASA TASARISI EV KİRALARINDA, OTOBÜS VE TREN ÜCRETLERİNDE YÜZDE 7'LiK 


BiR ARTIŞ GFTİR 


UTRECHT (¢ 


Hollanda'da Van Agt 


iYOR 
ZEL) 


ni zamların zincirleme fi- 


hükümetinin yeni eko yat artışlarına yol açacanomik önlemler paketi, gı belirtiliyor ` Hükümet 
önümüzdeki pe bu kısıtlamalarla biri ktiri- 
günü Meclis'te lecek fonla yeni yatırımmeye başlanaca lar yapacağını iddia ediinelee hazırl yor 
merleri sikma" yasa öne © Sendika federasyonla 
risiyle ücretlerden yüzde pi ve bazı iler Karara 
20 kadar ksin yapıl karsı mucadele ediyorlar 
mak isleniyor Mollanda'nın üç büyük 
ücretlerden yapılan sendika federasyonu hü 
bu indirimin yanısıra ev kümetin k a karşı 
kiraları da yüzde 7 arr o cikarak eyleme gecti, Bu 
Yeni önlem: eyleme siyasi partiler de 


olarak, otobüs 


katılıyorlar 


Hollanda'nın 
= x 


Y 


ve tren ücretlerine de aynı oranda zam geldi. Ye- 


Tiolünda Bus bülan Van Agt 


büyük şehirlerinde on 


binlerce işçinin katıldığı 
mitingler düzenlendi. İşçi federasyonları ve muhalefet 


zla tatil, emekli yaşının 60'a 
indirilmesi, bazı; fabrika 
ara hükümetin yardım 
etmesi 
llukümet partileri ise 
gazelelere ilan) vererek 
haktan destek, isitiyor. 
Ifükümele mensup partiler #halklan gelen tepki 
lere karşılık verdikleri bu 
ilanlarla kendilerini mazur göstermeye çalışıyorlar. Bu — partilerden 
VVD'nin Kapuk ve 
Deraokrasi İçin Halk Partisi) gazetelere verdiği ilanda, "yüzde 100 enflasyona ve` fabrikaların 
kapanmasına karşı mücadele için hükümeti destekliyoruz. 'Siz de bizi 
destekleyin" deniyor. 
İŞSİZLİĞİN 
SORUMLUSU 
YABANCI 
İSCİLER Mİ? 


İşsizlikle ilgin  taruşmalar bazı çevreler tara- 
(ından yönünden saptırılyor. Bu çevreler israrla 
yabancı işçilerin geri 
gönderilmesini istiyorlar 
ve işsizliğin! esas nedeninin yabancı işçiler oldugu fikrini yaymaya çalışıyorlar. Bu çevreler ülkede bulunan 500 bin 
üzerindeki yabancırın 
sınırdışı edilmesi halinde 
ekonomik krizin “zalacağını söylüyorlar. Buna 
bağlı olarak, büyük gazeteler vz larin işlediği en kü bir suçu bile 
büyük manşetlerle verivorlar 


Phumanité rouge ER 


Organe central du Parti communiste marxiste-lóniniste | 
rganı 


Her iki örgüt, Arnavuduk 
Emek Partisi yöneticilerinin, 
5 in Komünist Partisi'ne, Mao 

edung'a, Çu Enlay'ave (| 
bugünkü ÇKP yöneticilerine, 
özellikle Hua Guo-feng'e-karşı 
yönelttikleri saldırı ve asılsız 
suçlamaları kararlı bir şekilde 
mahkum eder. ))' 


cilerinin, Çin Komünist Partisine Mao Zedung'a, Çu En-laya 
ve bu günkü Ç 
özellikle Hua Guo-feng'e karşı 
yönelttikleri saldırı ve asılsız suç. 
amalar 
mahkum eder. Bu saldırılar Sovyet sosyal-emperyalizmine hizmet etmektedir. AEP'nin tutumu; dünya devrimi 
halkların milli ve sosyal kurtuluş savaşına, ülkelerin bağımsızlık ve barış mücadelesine vahim 
bir şekilde karşı çıkmaktadır" 
Bildirinin diğer bölümlerinde, 
iki örgüt Vietnam'ın saldırganlığını teşhir ediyor ve Demokratik Kamboçya Yı destekliyor . 


MOSKOVA/CEZAYİR 

| (ANKA-AA) 

Bir süredir ortada gözükmeyen Cezayir Devlet Başkanı Hayri Bumedyeh'in Sovyetler Birliği Delvet Başkanı Leonid Brejnev ve Basbakan 


yöneticilerine, 


bir 


Kararlı şekilde 


davasına, 


y 
yönetumün deveyi 
hedelliyordu 


Moskova yanlısı 
darbe girişimine 
katılan 


Yemenli üç subay 
Irak'ta yargılanıyor 


© Yemenli subayların 
darbe girişiminin başını 


çektikleri bildirildi 


DIŞ HABERLER 
SERVİSİ 

Bir sire önce, Irak 
ta BAAS yönetimine 
karşı girişilen Moskova yanlısı darbeye 
katılanlardan © Kuzey 
Yemenli üç subayın 
yargılanmalarına askeri bir mahkemede 
başlandığı açıklandı. 

Haberi veren Irak 
ajansı, yargılanan 
subayların binbaşı 
Ahmet Nasır, Askeri 
Polis Başkanı Muhsin Fellah ve Merkezi 
Kuruluşlar Başkan 
Yardımcısı Yahya El 
Razi olduğunu belirtti. 

Yargılanan subay ların darbe grişiminin 
elebaşıları o olduğunu 
açıklayan ajans, dığer 
sanıkların da delel 
güvenlik mahkemederinde oyargılanacaklarını bildirdi. 


Aleksi Kosigin ile görüşmeler yaptığı açıklandı. 

Sovyet haber ajansı 
TASS, Bumedyen'in 
Moskova'ya "Dostça bir 
iş Ziyareti" için geldiğini 
haber verdi. 

Yapılan açıklamada, 
Bumedyen ile Brejnev'in 
Camp David anlaşmaların ele aldığı bildirildi. 
Her iki taraf da, bu anlaşmaların Arapların aleyhine olduğunu ve Ortadoğu'da barışı daha 
da güçleştirdiğini savunuyor. 

TASS, görüşmelerde 
iki ülkeyi ilgilendiren diğer konular üzerinde de 
durulduğunu bildirdi, ancak bu konuda açıklama yapmadı. 

Bumedyen Moskova" 
ya hareket etmeden önce 
Libya Devlet Başkanı 
Muammer Kaddafi ile bir 
telefon görüşmesi yaptı. 
Libya haber ajansı "Jana", görüşmede, "'Arap 
ulusunun durumunun” 
ele alındığını bildirdi. 


CEZAYİR 
HÜKÜMETİNDE 
DEĞİŞİKLİK 


Ortadoğu Haber Ajansı, Cezayir hükümetinde, 
düşmanların temizlenmesini ‘sağlayacak önemli 
değişikliklerin yapılacağını bildirdi. Ajans haberinde, hükümetteki değişikliğin, iktidar partisinin 
bu yılın sonundaki genel 
kongresi sırasında yapılacağını kaydetti. Ajans, 
değişikliğin geniş çapta 
olacağını ve devletin bütün sektörlerini etkiley e 
ceğini, devlet başkanlığı 
ile başbakanlık görevini 
birlikte yürüten Bumedyen'in, parti çalışmalarına yoğunluk kazandırmak amacı ile başbakanlık görevini bırakacağını 
bildirdi. 

Bumedyen'in Mosko 
va'ya gelişinden önce 
kendisine karşı bir darbe 
yapıldığı öne sürülmüş, 
ancak Cezayir hükümeti 
bunu yalanlamıştı. Ne 
var ki bu konudaki kuşkular hâlâ sürüyor. 


8 EYLÜL 
OLAYLARININ 
40.GÜNÜNDE 


İran'da 
10 kişi öldü, 
100kişi yaralandı 


TAHRAN(AJANSLAR) 
ran'da geçen ay yüzlerce kişinin ölümü ile sonuçlanan olayların (Kanlı 
Cuma) 40. gününde yapılan protesto gösterilerin- 
de, polis ve ordu birlikleri ile halk arasında çıkan çatışmalarda on kişi 
öldü yüz kişide yaralangi ği 


Pazartesi günü ülke çapında ilan edilen genel 
greve « başta başkent 
Tahran olmak üzere diğer 
şehirlerde de uyuldu, işyerleri bir gün kapalı kaldı. Ülkenin Kuzey batısın- 
da Isfahan, Adımes, Zanzan şehirlerinde anma törenleri düzenleyen halkın 
üzerine polis ateş açtı. 
Görgütanıklannınbelirttiği- 
ne göre, çatışmalar sırasında ölenlerin sayısı resmi makamların verdiği 
rakamlardan daha fazla. 


Bavyera'da 
seçimleri Sosyal 
Hırıstiyan Birlik 
Partisi kazandı 


MÜNİH 
Federal Almanya'nın 
Bavyera bölgesinde yapılan kısmi seçimlerde 
Franz Joseph Strauss'un 
Sosyal Hıristiyan Birlik 
(CSU) Partisi büyük başarı . sağladı. Oyların yüzde 61'ini kazanan Parti 
bölgedeki 
sürdürüyor. 
CSU, Almanya'da iktidardaki SPD Partisinin 
Sovyetler Birliği ile geliştirdiği teslimiyetçi ilişki 
lere karşı çıkıyor. 


üstünlüğünü 


CENTO 


Reha Akbav 


Türkiye, İran ve Pakistan, Sovyetler Birliği" 
nin güneyinde bir zincir oluşturan üç ülke. Bulundukları bölge itibariyle de ayrı bir öneme 
sahipler. Bu, üç Üçüncü Dünya ülkesinin üye 
oldukları bir askeri örgüt var: CENTO. 

1955'de Türkiye, İran, Irak, Pakistan ve İngiltere, ABD'nin denetiminde CENTO'yu kurdu. CENTO'nun kuruluşu ABD'nin, o zamanın devrimci Sovyetler'ini güneyden kuşatma politikasının sonucuydu. 1959'da Baas 
Partisi iktidara gelince, Irak CENTO'dan ayrıldı ve merkez Bağdat'tan Ankara'ya taşındı. 

ABD'nin dünya çapında gerilemesi, buna 
karşılık Sovyetler Birliği'nin yeni yükselen 
emperyalist bir güç olarak ortaya çıkması 
CENTO'yu da etkiledi. CENTO üyesi bazı 
devletler, Moskova yöneticilerinin "bariş" 
ve "Yumuşama" propagandasının etkisi altında kaldılar. Bugün CENTO'nun gittikçe işlevini <aybetmesinin ve üye ülkeler tarafından 
sadece bir" Kulüp" gibi görülmesinin esas nedeni, işte budur. 

İran, CENTO'nun önemini yitirmesinin 
esas nedeninin Sovyetler Birliği olduğunu 
söylüyor. o Pakistan Devlet Başkanı Ziya 
Ül-hak ise; "CENTO, kağıt üzerinde kalmış 
bir anlaşmadır ve giderek Pakistan'ın güvenliği için bir engel durumuna gelmektedir. Bugün öyle ülkeler vardır ki'hiç bir ittifaka bağlı 
olmadığı halde, CENTO içinde yer alan ülkelerden daha fazla güvenl iktedir."' diyor. (Time, 
18 Eylül, 1978) 

Sovyetler Birliği'nin güneyindeki bu üç ülkenin gerçekten önemli bir noktada olduğu 
açık. Yeni Çarların en büyük emellerinden 
biri, sıcak denizlere inebilmek. Akdeniz, İran 
Körfezi, Hint Okyanusu ve sanayinin can 
damarı petrol, sosyal-emperyalistlerin bu 
bölgede söz sahibi olmak istemelerinin en 
önemli nedenleri. İşte bunun için de, Afganistan ve Güney Yemen'de darbeler tezgahlıyor. 
Türkiye ve Yunanistan arasında savaş kişkırtiyor. Kürt sorununa el atarak, provokasyonlar düzenliyor. KGB ajanları, Afganistan'ın 
Belucistan bölgesinde hak iddia etmesi ve 
Sovyetler Birliği'nin Hint Okyanusuna inebilmesi amacıyla, Pakistan-Afganistan arasında 
bir sınır çatışması çıka alak için dlerinden 
geleni yapıyorlar. İran'da yükselen devrim 
dalgasından telaşa kapılan günümüzün Hitler'i 
Brejnev, bu halk hareketini karalamaya çalışıyor. 

Bütün bunlardan sonra, Arap dünyasının 
birliğini bozmak isteyen Sovyetler Birliği, 
Ortadoğu'daki son gelişmelerde doğrudan 
bir rol oynayamadığı için memnun değil. 
Yeni Çarlar, Ortadoğu'nun © yanısıra, Suriye, İrak, İran ve Türkiye'de Kürtlerin yaşadığı bölgelerde karışıklıklar da çıkarabilir. 
Böylece çatışmaların kuzeye kayacağı düşünülebilir. Böyle bir durum CENTO üyesi, Türkiye ve İran'ın zayıflamasına neden olacaktır. 
Bu da, Sovyetler Birliği'nin güney denizlerine inmesini kolaylaş tıracaktır. 

Sovyetler Birliği, CENTO'yu dağıtmak istiyor. İşin bir yanı bu. Diğer yandan da şöyle 
bir soru sorulabilir; bu örgüt, üye ülkeler açısından Sovyetler Birliği'ne karşı bir güvence 
mi? Unutmayalım ki, CENTO, ABD'nin bu 
bölgedeki çıkarları doğrultusunda kurulmuştu. Kısaca, bu örgüt içindeki Üçüncü Dünya 
ülkelerinin askeri anlamda ABD'ye bağımlılığı söz konusu. Yani CENTO, hem Sovyetler 
Birliği'ne karşı olmayı, hem de ABD'ye askeri 
bağımlılığı temsil ediyor. İşte üyesi olduğumuz CENTO'yu bu ikili yönünü gözönünde 
tutarak değerlendirmemiz gerekir. 

Türkiye, İran ve Pakistan dünya hegemonyası peşinde koşan kuzeylerindeki süper devlete karşı uyanik olmalıdırlar. Bu da iki süper 
devlete, hele hele Yeni Çarlara karşı, Üçüncü 
Dünyanın birliğini savunarak aralarındaki ekopomik, politik, askeri yardımlaşmayı pekiş 
tirmekle gerçekleşebilir. 


Pakistan, CENTO'nun 


ülke savunmasına 


katkıda bulunmadığını 


açıkladı 


© AFGANISTAN.PAKISTAN TOPRAKLARININ 


BiR BÖLÜMÜNÜ KENDİ TOPRAĞI GiBi GÖSTERİYOR 


© BUTTO AÇLIK GREVİNE BAŞLADI 
© SIKIYÖNETİM PENCAP'TA TUTUKLAMALARI 


YOĞUNLAŞTIRDI 


KARAÇİ (ANKA—AA—THA) 


Pakistan hükümetinin Dışişleri ile görevli Bakanı 
Ağa Şahi, New York'ta yapılan Birleşmiş Milletler 
33. Genel Oturumuna katıldıktan sonra ülkesine döndü. Şahi, gazetecilere yaptığı açıklamada ABD'deki 
temasları hakkında bilgi verdi ve ülkesinin CENTO 
hakkındaki görüşlerini belirtti. Pakistan'ın CENTO 
içinde kalmasının 
bulunmadığını söyleyen Dışişleri ile görevli Bakan, 
Bloksuz Ülkeler Topluluğu ile temaslarını yoğunlaştırmak istediğini bildirdi. Bilindiği gibi Pakistan, 
Bloksuz Ülkeler toplantılarma gözlemci statüsü ile 
katılmak için bir süre önce müracaat etmişti. 

Şahi, Afganistan'ın resmi haritalarının Pakistan 


ülke savunmasna bir katkıda 


topraklarının büyük bir bölümünü Afgan toprağı 
olarak gösterdiğini öğrendikten sonra, CENTO üyesi 
olarak kalmanın bir anlam taşımadığını da sözlerine 
ekledi. 

Öte yandan, Bakan, gelecek yıl içinde Sovyetler 
Birliği Başbakanı Kosiginin Karaçi'ye gelmesinin 
beklendiğini açıkladı. 

BUTTO AÇLIK GREVİNE BAŞLADI" 

Pakistan askeri rejiminin ölüme mahkum eski Başbakanı Zülfikar Ali Butto'nun cezaevi koşularını protesto etmek amacıyla açlık grevine başladığı bildirildi. 
Öte yandan, polis geçtiğimiz Pazar günü, Butto hakkında verilen cezayı kınayan çoksayı dakişiyi tutukladı. Pencap bölgesinde ise, sıkıyönetim yetkilileri geniş 
çapta tutuklamalara başladı. Askeri yönetimin özel 
olarak Butto'nun Avami Partisi taraftarlarına karşı 
şiddet hareketlerine giriştiği bildiriliyor. İslamabad'ta 
ise &gazeteye ön sansür uygulanmaya başlandı. Sözkonusu 8 gazete, Butto'nun ölüm cezasına mahkum edilmesine karşı çıkmışlardı. Bundan böyle bu gazeteler 
matbaaya gitmeden önce askeri bir komite tarafındar 
denetlenecek. 


© | DEVRİM 
“İMADEN-İŞ'inSESİ 


Taban Söz Ve Karar Sahibidir. 


m:ı 


Tahir Horoz'un yolsuzluklarını 


sari: 1 


işçiler Maden-iş Sendikasını yıkmaya 
| | karar verdi 


Erdemir'de başlayan harekete 
, ıstanbul, izmit, Bursa gibi işçilerin 
| T j Í yoğun olduğu bölgelerden gelen 
sesler T. Maden -iş Sendikasının 
Temelinin sallandığını bir kez 


daha kanıtladı. 
16 gubat 1973 tarihinde T. Maden-İş 
rütme Kurulunun 9. e eT 


15 EKİM A 


15 GÜNDE BİR ÇIKAR 


öğrenince Sevket Yılmaz ağır konuştu! 


"Kendisine muhalefet 
- edeni işten attıran 


haysiyetsizdir” 


# Kayseri Teksif yurtsever muhalefetten 60 işçi Ankaraya giderek 
yetkililerle görüştü ` 


4 işçiler Tahir Horoz'un yolsuzluklarını yetkililere bir bir anlattılar 


DEV MADEN İŞ G 


Devrimci Maden-İş Sendikası tarafından yayınlanan 


Karayollarındaki muvakkat geçici. işçiler özellikle Doğu bölgemizde yaygın. Yol ve inşaatlarda çalıştırılan çevre köylüler her türlü sosyal güvenceden yoksunlar. Hakkari ilinde yol yapımında çalışan köylüler, mesai 
bitiminde köylerine böyle dönüyorlar. Toplumsul Anlaşma onlara hiç 
bir şey vermedi. (Fotoğraf: İlhan Sürmeli) 


Karayolları sözleşmesi bir aldatmacadır! 


ANKARA (ÖZEL) 
Teksif'e bağlı 8 bin 
işçi adına dün Ankara'ya 
gden 60 Teksif işçisi, 
arkadaşlarının çoğu- 
nun Teksif Kayseri Şube Başkanı Tahir Horoz 
ve fabrika işverenlerinin 
elbirliğiyle işten atıldığı 
nı söylediler ve bunun bir 
an önce önlenmesi için 


yetkililerle görüştüler. 
Dün sabah Başbakan 
Bülent Ecevit adına Başbakanlık Hukuk Müşaviri 
Orhan Senemoğlu ile görüişen bir heyet, daha 
sonra Teksif yöneticileriyle de temas kurdu. 
ŞEVKET YILMAZ'IN 
SÖZLERİ 


` Teksif Genel Başkanı 


Gıda-İş Merkez 
Genel Kurulunun 


ikinci günü 


eleştirilerle geçti 


İSTANBUL (ÖZEL) 
DİSK'e bağlı Türkiye 
Gıda-İş Sendikası 24. 
Olağan Genel Kurul çalışmalarını sürdürüyor. 
Genel Kurul ikinci gün 
çalışmaları çeşitli raporların okunmasıyla başladı. Dahâ sönra görüşmelere geçildi. Bu arada bir 
delegenin Yürütme 
Kurulunun kararıyla disipline aykırı tutumlar 
gerekçesiyle kongreye 
alınmaması tartışmalara 
yol açtı. Kontis ilgili 
konuşan Gıda-İş Başkanı Kemal Nebioğlu, 
Sadullah Kaplan adlı 
delegenin Genel Sekretere disipline aykırı 
sözler sarfettiğini ileri 
sürdü. Ancak daha sonra Kemal Nebioğlu'nun 
önerisiyle Genel Kurul 
bu delegenin içeri alınmasını kararlaştırdı. 


Genel Kurula sunulan raporlar hakkında 
konuşan dedegciür genellikle Gıda-İş yönetimini 
eleştirdiler. Gıda-İş yonetiminin tutarsız faaliyetler yürüttüğünü, bu 
yönetimin değişmesi 
gerektiğini söylediler. 
Konuşmacılardan Yaşar 
Avcı ise Genel Kurulda 
at niyetli bazılarının 
sendikayı sabote etmeye çalıştıklarını söyledi. Avcı delegelerden 
“İleJdemeci" diye tanımladığı sahte TKP' 
lilerin oyunlarına gelinmemesini istedi. 


Yaşar Avcı'dan sonra sahte TKP yanlısı 
olduğu söylenen - 
mir Şube Başkanı Bekir Eken söz aldı. Bekir Eken bol bol "selam olsun” sözleriyle sürdürdüğü konuşmasında sendikanın Çalışma 
raporunu eleştirdi. 

Daha sonra Asuman Göktürk adlı delege konuştu. Asuman 


Göktürk, MHP'nin ve 
Kontrgerillanın ülkeyi 
kargaşaya (sürüklediğini 


ancak bu faşist kuruluşların kamuoyunda âçığa 
çıkarıldığını bildirdi. 
Türkiye'deki olayların ardında emperyalistlerin 
bulunduğunu söyleyen 
Göktürk, Genel Kurula 
sunulan raporda bu 
konunun yer almamasını 
eleştirdi. 

Genel Kurulda konuşan delegeler Toplumsal 
Anlaşmanın işçi sınıfının 
var olan haklarına karşı 
yöneldiğini, buna karşı 
Gıda-İş yönetiminin et- 


bioğlu taraftarlarının dā 
yönetimi eleştirdiği Genel Kurulda sahte TKP 
yanlısı bir iki delegenin 
Demirhan Tuncay lehin- 
de konuşması dikkat 
çekti. 

Gıda-lş Sendikası Ge 
nel Kurulunun dikkat 
çeken bir diğer nokta 
sı da Denetim Kurulu 
raporunda Gida-İş'e 
katılan Besin-İş'in bazı 
yöneticilerinin yolsuzluklarının saptandığının 
ileri sürülmesiydi. Y ulsuzluk iddiası Kemal Nebi 
oğlu'na muhalif liste 
hazırladığı bildirilen 
Demirhan Tuncay 
hakkındaydı. 

Gıda-İş Merkez Genel 
Kurulu çalışmalarını 
bugün de sürdürecek. 


Şevket Yılmaz, 60 işçıye yaptığı konuşmada 
"Ben kendisine muhalefet edilince insanların ekmekleriyle oynayanlara 
haysiyetsiz, şerefsiz de 
rim" dedi. 


işçiler Yılmaz'a Teksif Kayseri Başkanı Ta 
hir Horoz'un MHP'ye kayıtlı olduğunu, AP'li ge 
çindiğini ve CHP ile» üe 
bağlar kurduğunu, üç 
sene öncesine kadar işçilik yaptığı halde şimdi üç fabrikada hissesi, 
apartmanları ve otomobilleri bulunduğunu söylediler. 


TEHDİTLER 

Bir süre önce Kayseri Teksif'te yapılan sendika seçimlerinde muhalefet adayı olan İsma- 
i Şengülü destekleyen 
işçileri Tahir Horoz tehdit etmiş, "Bana muhalefet yapacak adamın alnını karışlarım" diyerek 
işçilerin üzerine 90 silahlı adam ve 1. Şube Müdürünün yardımıyla polis 
saldırtmıştı. 


Muhalefeti 
leyen işçileri işverenle 
birlikte tehdit ederek 
tazminatsız çıkış dilekçesi imzalatmak iste 
miş, imzalamadıkları takdirde tazminatsız olarak 
işten çıkarılacaklarını 
söylemişti. 


destek- 


Işçilerin çabasıyla seçimler sırasında saldırgınlık yapanlardan 
5'i yakaland. 60 işçi 
Kayseri'nin Çınar, Birlik, Orta Anadolu Mensucat, Kayseri Tekstil, Karsu, Atlas Halı, Yumaş, 
Sermest, Saray Halı ve 
Kadife Sanayi fabrikalarında gediyorlar. 


"Devrimci Maden-İş'in Sesi” 
dergisinin ilk sayısı çıktı 


% Yeni dergi'nin Maden-iş”li Rus uşaklarina karş! sendikal mücadeleye 
katkıda bulunması bekleniyor # Dergi 15 günae bir yayınlanacak 


İSTANBUL (ÖZEL) 

16 Şubat 1978'de 
Ereğli Demir-Çelik Fabrikası (ERDEMİR) işçilerinin Maden-İş'ten topluca istifa ederek kurduk- 


Devrimci Maden-İş 'in Sesi 
dergisinin Baş yazısı: 


ları Devrimci Maden-İş 
Sendikası, “Devrimci 
Maden-İş'in Sesi" adlı 
bir dergi çıkarmaya başladı. 15 günde bir çıkacak olan derginin ilk 


«DOĞUŞ 
NEDENLERİMİZ» 


sayısı 15 Ekim günü çık- 
t 


Derginin ilk sayısında 
yer alan "Devrimci Maden-İş'in Sesi'ni Sunarken..." başlıklı yazıda 


Devrimci Maden-İs'in Sesi dergisinin ilk sayısında ver alan ve Devrimci Maden- 
İş'in doğuş nedenlerini anlatan “Doğuş Nedenlerimiz" başlıklı Başyazıyı olduğu 


gibi yayınlıyoruz. 
Türkiye işçi sı 


fı tarihinin onurla yazacağı soylu ERDEMİR hareketi, amacı doğrul- 


tusunda hela gelişiyor. Yankıları ulusal ve uluslarası düzeyde dalga dalga yayılıyor. 
Bu yüce hareketin kısa bir zaman sürecinde, gereğince değerlendirilmemesi olasılığını 
gözönüne alarak DOĞUŞ nedenlerimizi bir kez daha işçi ve kamuoyunun yargısına su- 


nuyoruz. 


— Tüzüğünde temd ike ularak bdirtilen Ulusal Bağımsızlık çizgisinden saparak, Rus 


emperya 


izmini savunduğu için Maden-İş'e BAŞ KALDIRDIK . 


—TKP'nin Rusya'nın Türkiye'de egemenliğini sağlamak için başlattığı "Ulusal Demokratik Cephe'nin sendikal düzeyde öncülüğünü yaptığı için Maden-İş'e "HAYIR" dedik. 

"Karanlıkta yolumuzu aydınlatan deniz fenerimiz Rusya'dır" diyen TKP'nin "Toplumsal İlerleme" sürecine girdiği için Maden-İş'e SAVAŞ AÇTIK. 

—DİSK'in 11. kuruluş yâdönümünde "Yaşasın Rusya" diye bağıran satılmışlardan işçi 
sırifini kurtarmak için bi ERDEMLİ HAREKETİ BAŞLATTIK. 


-Ödediğimiz sendika aidatları de aldığı "Poli 


—Rus ordusunu öven yurt düşmanlarıyla bütünleşiği iğin Mad q e ByN ETTİK... “ 
gözetesihi hain kayın organı haline getirdiği için Maden-İş'e karşı TARİHSEL KAVC AK; 7 


YI BAŞLA 


İKD'nin TKP çizgisindeki eylemlerine tahsis ettiği için MADEN-İŞ'i YIKMAĞA KA- 


RAR VERDİK. 


—Amacı iktisaden az gedişmiş, ya da gdişmekte olan ülkeleri Rusya'nın güdümüne sokmak olan DSF (DÜNYA SENDİKALAR FEDERASYONU) denen örgütle dişköini kesmeyen ve sendikayı bu örgütün Türkiye temsilcisi durumuna sokanlara karşı SAVAŞ İLAN 


ETTİK. 


— 12 Mart'ta örgütlediği öğretmenleri muhbir primi karşılığı ihbar eden bir hain (S.0). ve 
ekibine eğitim işlerini tedim ettiği için EYLEME GEÇTİK. 
— Bilgimiz ve irademiz dışı MESS'le gizlice anlaşarak bizi satmak isteyen SINIF DÜŞ 
MANLARINA KARŞI TARİH SAHNESİNE ÇIKTIK. 
Sendika içinde TKP 'li olmayanların yaşama hakkını kaldıran “Susyal-faşist''lerden tüm 
meal işçilerini kurtarmak için DEVRİMCİ MADEN-İŞ'imizi KURDUK. 


Danimarka'nın LYNGBY şehrinde 


kurşun zehiri 
ve gurbet işçiliği 


Lyac Akü Fabrikasında çalışan 


Türkiyeli işçilere hem düşük ücret ödeniyor 
hem de baskı yapılıyor 


Danimarka'nın Lyngby şehrinde bulunan Lyac Akü Fabrikasında 20 kadar Türkiyei işçi çalışır. Bir yanda baskı, bir yanda 
düşük ücret ve bir yandan da tehlikeli iş şartları bu işçilerimizi 
ikinci sınıf insan durumuna sokmuştur. Dil bilmeyen, yol bilmeyen, bu nedenle hakkını doğru dürüst arayamayan Türkiyeli 
emekçilere gittik iş sırasında konuştuk. Bize sorunlarını anlat- 


Asit, 


e we 


Kemal Koç 


tiar. Aldı sözü Alişan Koçak: 


"Ben üç senedir bu fabrikada çalışırım. İşimiz ağır ve tehlikeli 
Çünkü üstümüze her an asit, ya da diğer yakıcı maddeler döküle 
bilir. Kurşun zehirinden yorgun ve halsiz düşeriz. İlerde hangi 


olarak görülüyor. Onların sorunları, derileriyle ilgile 
nen ise yok... 


YÖNETİM KURULU 


di iş krizi olduğu için baskılar gittikçe artıyor. Bize hem ağır işler hem de düşük ücret verilirken Danimarkalı işçilere tersi uygulanıyor.patron Danimarkalı işçilerle aramızda Sorunlar yaratmaya 
çalışıyor. Ustabaşı Türkiyeli işçilere daha fazla baskı yapıyor. Mesela Türkiyeli bir işçi arkadaşımız çalışırken parmağı sakat oldu. 
Hiç bir hak tanımadlar." 

Mustafa Bekar'da Şerif Topal gibi düşünüyor. 4 aydır bu iş- 


yerinde çalıştığını söyleyen'Mustafa Bekar şöyle diyor: 


hastalıkla karşılaşacağımız bilinmez. İçtiğimiz sülün parasını 


cebimizden öderiz. Aslında işveren bu tür işlerde çalışan ışcilere 
süt ve yoğurt gibi zehirlenmeyi önleyici maddeleri Zorunlu olarak 
dağıtmalıdır. Eksik ücret alırız. Düşük ücret alırız. Danimarkaca 


bilmediğimizden dolayı derdimizi anlatamıy oruz." 


Nevşehirli Hasan şunları anlatıy or: 


"Kurşun zehirinden benzimiz soluyor. Hastalandığ m z zaman 
istirahat vermiyorlar. Patron yabancı işçilerle Danimarkalı işçilerin birleşmesini istemiyor. Onun için ayırım yapıyor. > 

İŞÇİ SADECE DÖVİZ MAKİNASI MI? 

Nevşehirli Hasan 1970'den beri Danımarka'da işçi. Lyac Akü' 
de çalışıyor o tarihten bu yana. Dil biliyor. Türkiyeli işçi arkadaşlarına yardımcı olduğu için patronun bozuk attığını söylüyor. 


derginin görevleri sıralanırken şöyle deniyor: 

Devrimci Maden- 
İş'in Sesi işçilerin ödediği milyonlarca lira ai-, 
datlar ile TKP'nin yan 
örgütlerini ve yayın organlarını finanse eden, 
toplu pazarlığı aynı ilegal örgütün ajitasyon ve 
propaganda aracına dönüştüren, alın teri sahiplerini uzmanlarıyla amacı doğrultusunda robotlaştırma eylemini gü- 
den sendika tekelcilerine karşı verilen mücadedenin sesidir.” 

“İşçiler Maden-İş Sendikasını Yıkmaya Karar 
Verdi" başlıklı bir başka 
yazıda ise şöyle deniyor: 

“Son zamanlarda 
yapılan referandumların 
hemen hepsinde işçiler 


Maden-İş'e Hayır! demektedirler. İşçi örgütünü -TKP . karargah 


“haline getiren Yürütme 


urulu üyeleri artık işçiler arasına girememektedirler. Bölücülükle, 
sahtekarlıkla, zorbalıkla, birtakım ike kurnazlıklarla yapay görünümlerinin devamını 
sağlamak için çırpınanların sonlar gelmiştir. 
Hâlâ Maden-İş Sendikasında kalıp mücadele 
vermek için çağrıda bulunanlar varsa, /bunlar 
işçi sınıfının düşmanıdır. Bunlara en güzel 
cevabı, alınteri sahipleri siz işçi arkadaşlarımız mutlaka vermelidir." 


TARAL İŞÇİLERİ 
SENDİKALAŞINCA 
PATRON 8 İŞÇİYİ 

İŞTEN ATTI 


Topkapı - Maltepe'de 
kurulu Taral işyerinde 
çalışan 100'e yakın işçi 
Türk Metal İş sendikasından Tüm Döküm İş Sen 
dikasna geçince, Taral 
patronu 2 si temsilci olmak üzere 8 işçiyi işten 
attı. Bunun üzerine işçiler fabrikanın önünde direnişe geçtiler. Direnişteki işçiler şunları söylediler: 

"Türk Metal Sendikası faşist ve sarı bir sendika. Her zaman işçiden 
yana değil işverenden yana tavir alıyor. Bizim hiç 
bir hakkımızı aramıyor. 
Biz Türk Metal'in patron 
yanlısı tavrı yüzenden istifa ederek Tüm Döküm 
İş Sendikâsınageçtik. Tabii bu durum patronun 
hoşuna gitmedi bizi işten 
attı. Biz de fabrikanın 
önünde direnişe geçtik, 
tekrar işe alınıncaya kadar direneceğiz! 


ZIRAİ DONATIM 
KURUMUNDA 
SÖZLEŞME 
İMZALANDI 


ANKARA (AA) 

Türkiye Zirai Donaum Kurumu ile Türk-İş'e 
bağlı Türk Metal sendi- 


Toplumsal Anlaşma 
ne getirdi? ne götürdü? 


Şule Balaban 


İstanbul Yol - İş 17. Bölge Temsilcisi 


Karayolu işçilerinin bu seneki 
toplusözleşmesi Yol-İş Federasyonu ile Hükümet arasında, Toplumsal 
Anlaşmaya uygun olarak imzalandı 
“Ekonomik kalkınmanın ve demokratik gelişimin gerçekleştirilmesine 
yönelik işbirliği” anlaşması olan 
Toplumsal Anlaşmanın, karayolu işçilerine ekonomik ve demokratik yönden neler getirdiğini açmakta yarar 
görüyoruz. Yarar görüyoruz, çünkü 
hâla anlaşma metninin cicili laflarına 
kanıp, onun özünü gözardı edenler 
var, hâlâ anlaşmayı işçi sınıfı mücadelesinin yükselmesi sonucu Türk -İş 
yönetimine ve hükümete geri attırılmış bir adım olarak görenler var. Öyleyse Toplumsal Anlaşmanın işçi sınıfını mı, yoksa hükümeti mi, ekonomik olarak kalkındırıp, demokratik 
olarak güçlendirdiğine bir bakalım 


BEKLENMEYEN ZAM(!) 
Bilindiği gibi, Toplumsal Anlaşma 
işçi yevmiyderinin 1976 yılı gelir düzeyinde sabit tutulmasını öngörüyor. 
Bunun hesabını yapan Devlet Planlama Teşkilatı, hayat pahalılığının 


1976'dan bu yana %76 arttığını be, 


lirtmesine ve bizler de %76 oranında 
zam beklememize rağmen bir de baktık ki, ücret zamları % 100'ünüzerine 

çıktı. Bir çoğumuz, "6 ay sürdü 
ama sonunda da değdi doğrusu, şimdi biriken farkları alınca biriken 
borçları öderiz, bundan sonra da aldığımız ücret bizi ele güne muhtaç olmadan idare eder" diye düşündü. Dışarıdan bakanlar ise, "Devlet kapısın 
dan iyisi yok kardeşim, baksana ücretlere ortalama % 115 zam, sosyal 
ödentilere 96 70 ıla 600 zam. Daha 
iyisi can sağlığı" dediler. Dediler ama 
bu tam. dışı seni içi beni yakan bir 
zamdır. 

VE GERÇEK ZAM .. 

Bugün Karayollarında ortalama 
olarak 27.000 kadrolu, 19.000 kadrosuz, muvakkat işçi çalışıyor ukarıda sözü geçen yüksek (!) zamlar 
yalnız kadrolu daimi işçiler içindir 
Muvakkat işçilere verilen zam ise, bir 
kereye mahsus olmak üzere 40 TL. 
dır. Günümüz şartlarına göre ve dai 
mi işçi arkadaşlarına göre çok düşük 
zam alabilen muvakkat işçiler bazı 
sosyal ödentilerden (giyim yardımı) 
hiç yararlanmadılar, diğerlerinden ise 
eksik yararlanabildiler, (Daimiler 650 
TL. yakacak parası alırken, muvakkat 
işçiler 450 TL. alacak.) Bu duruma 
göre, daimi ve muvakkat işçilerin 
toplam zamlarının ortalamasını alırsak, hükümetin karayolu işçilerine ö 
demesi gereken X 76 zamlı miktarın 
çok altında bir miktar ödediğini görüyoruz. 

Kaldı ki, daimi işçilere yapılan 
zam da kademelidir. 12 dereceye bö 
lünen daimi işçilerin büyük çoğunlu 
ğu 7.8. derecenin altındadır 
Toplumsal Anlaşmaya göre bunlar 
85-95 TL. zam alırken, çok daha 
az sayıda işçiye 100 - 125 TL. zam 
yapıldı. Ortalama ücret zammmın 
yüksek görünmesi bu az sayıdaki iş 
çiye ödenen yüksek ücrettir. Kolay 
ca anlaşılacağı gibi, bu ekonomik 
kalkınma politikası ile, 46 bin işçinin 
19 bini tam yıkımda iken, geri kalan 
27 binin % 60 - 70'i ölmeyecek kadar 
bir zam aldı, küçük bir kesimi ise gü 
nün şartlarında iyi sayılabilecek bir 
ücrete kavuştu. Bu, işçyi bölme, birbirine düşürme amacını taşıyan bir 
zam politikasıdır. Örneğin, aynı işte 
çalışan iki işçiden bir 2050 TL. zam 
alırken, bir diğeri 4850 TL, zamlı ay 
lık ücret alacak. 

İşte Toplumsal Anlaşmanın bir y1- 


Gene 


ğın boş laf arasına boğduğu ekonomik kalkınma politikası budur. İşçi- 
nin büyük kesimini daha da yoksul 


yapan, işçi arasına rekabet sokan, iş- fi 


çinin birliğini dağıtan bir kalkınma. 

Bütün anlaşma metni boyunca dilden 

düşürülmeyen sosyal adalet ilkesini 

darmaduman eden bir siyaset. 

TAZMİNAT ISE İŞTEN ATMANIN 
KILIFI 

Şimdi gelelim bu ekonomik kalkınmayı pekiştiren demokratik gelişmeye: 

Karayolları Türkiye'de Edirne'den 
Van'a kadar örgütlenmiş bir teşkilattw. Şantiye işçilerinin çoğu göçebedir. Sözleşmemizde işçilerin rızası 
hilafına bir şehirden bir şehire nakillerini engelleyen hiç bir hüküm yoktur. Ancak işçi nakle rıza göstermezse, iş akdi, tazminatı ödenerek feshedilmiş sayılm. Bugüne kadar olur 
olmaz işletilmemesine rağmen, son 
senelerde partizanlığın teşkilat içine 
de hızla girmesi nedeniyle biz bu 
maddevi lehimize değiştirmeye uğra- 


şırken, Toplumsal Anlaşma bu maddeye daha rahat işlerlik «kozandırmakta, işçinin rızasının lafını bile etmemökte, tam tersine nakilleri körükleyici bir dil kullanmakta ve bugüne kadar ödenen tazminat da yürürlükten kaldırılmaktadır. Bu işçiyi tazminatsız işten atmanın yutturmacasından bişka bir şey değildir. 
YÖNETİME ORTAKLIK 
ALDATMACASI 

Bir diğer sözleşme maddesine 
göre, işveren disiplin kuruluna başvurmadan da (ihraç) dışında, her türlü disiplin cezasını işçiye verebilmektedir. Üstelik bu türden maddeler 
toplusözleşmelere bundan sonra daha çok konacaktır. (Kamu kuruluş- 


larında yöneticinin yönetimdeki 
etkinliğini o engelleyic nitelikteki 


maddeler toplusözleşmeere konmaince toplusözleşmele 

nitelikteki maddeler 
Toplumsal An- 


yacaktır, daha 

re konulmuş bu 
de işletilmeyecektir 
laşma madde 5) 

Çünkü Toplumsal Anlaşma. yönetimin etkinliğini azaltıcı her türlü maddeyi sözleşmelerden çıkarmayı öneriyor. Bunun arkasına da işçinin yönetime drtak olması aldatmacası getiriliyor. Bugüne kadar elde ettiğimiz 
göz diken, mevcut 
kurulları hiçe n bu anlaşma, bize aynı zamanda nasıl olacak da yönetimde söz hakkı tamyacak? 
ANLAŞMAYI KİM DESTEKLİYOR 

Sözleşmemiz imzalandıktan sonra, 
Toplumsal Anlaşmanın takkesi düştü 
keli daha iyi açığa çıktı. Bu, kesinlikle işçileri değil yönetimi kalkındırıp 
geliştiren bir anlaşmadır. Zaten işverenlerin özel sektörde de Toplumsal. 
Anlaşma uygulatmak istemelerinden 
bu anlaşmanın kime yarayacağını anlayabiliriz. "Anlaşma önemli ve 
olumludur ancak özel kesimi de kapsamaması büyük bir eksikliktir!" (Türkive Sanayici ve İş Adamları Dernegi) 

Bunlar, işçi sınıfının sendika-sözleşme haklarına göz diken Toplumsal Anlaşmaya uygun olarak imza- 
tek bir sözleşmeden aktarılan bir iki örnek. Her sözleşmede 
benzeri bir yığın örnek bulmak mümkündür. kaldı ki, Toplumsal Anlaşma 
sadece kamu işçileri için değil tüm 
işçi sınıfı için bir tehlike çanıdır. İşçilerin geri ahnan hakları ise tüm 
emekçiler ve ezilen halk için bir alarımdır. Bu nedenle Toplumsal Anlaşmaya karşı toplumsal mücadele 
vermeliyiz 


haklarımıza bile 


lanan 


Kent Lastik işçilerinin 


kili mücâdele yürütmedi- YERLİ YABANCI AYRIMI KÖRÜKLENİYOR "Şayet yeni işe giren işçinin tanıdık işçi arkadaşı olmazsa iani- arasinda, Adana: 
ğini bildirdiler. Ayrıca Birçok Avrupa ülkesinde yerli-yabancı işçi ayırımını körükle patron onları en tehlikeli ve ağır işe veriyor. Türkiyeli bir işçi ipi Pabrika annia ça” 
grup sözleşmelerinin de yen patronlar böylece işçileri bölmeye çalışıyorlar. Danimarka'da işyerinde hastalanmıştı. Üç aylık rapor aldı. İyileşip gelince pat lışan 2439 işçi adına 
işçi sınıfının Zararına, da bu yönde çabalar var. Türkiyeli işçilerin sorunlarının basında ron çıkışını verdi. Kanunen çıkarmaması gerekirdi. Şimdi bu ar- sözleşme imzalandı. 
Toplumsal Anlaşma doğ- bu geliyor. Patron aynı zamanda Türkiyeli işçileri de bölmeye o Kadaş işsiz ve hiç bir yardım alamıyor." Toplumsal Anlaşma 
rultusunda sözleşmeler uğraşıyor diyorlar Lyac .Aküde çaşan işçilerimiz Şerit Topal Lyac Akü Fabrikasında çalışan Türkiyeli işçilerin sorunları çerçevesinde imzalanan 
olduğu belirtildi. şöyle konuşuyor: böyle, Bu sorunlarla kim ilgilenir? İşçilerimizi döviz maki- sözleşmeye göre, işçile- 
“İşyerinde büyük haksızlıklar oluyor. Aynıişi yapan amalısan Nasi olarak gören iktidarlar mı? Bugüne kadar bu da olmadığına 0 Mi AE 


Gıda-İş Genel Kurulunun ikinci günü bu 
yönde konuşmalarla Nebioğlu yönetiminin eleştirisi şeklinde geçti. Ne- 


göre Türkiyeli işçilerimize düşen, mücadele ederek haklarını almak, haklarını tanıtmak. Bunu sağlamanın yolu da yerli-yabancı 
bütün işçilerin birleşmesine ve mücadeleye atılmasına bağlı. 


bilmeyen işçilere düşük ücret ödeniyor. Bizde lisan bilenler digerlerine yardımcı oluyorlar. Bunu da patron istemiyor. Ben daha 
önce de burada çalıştım. O zamanlar iş şartları biraz iyiydi. Şım- 


78 yevmiye tutarında 
ikramiye ödenmesi ve kıdem tazminatının 35 gün 
olması kararlaştırıldı 


direnişi b la bitti 
177 7 
irenisi başarıyla bitti 
İZMİR(ÖZEL)| ve loplusözleşmede yer alan yaxacak 
Üç gündür direnişle bulunan Kent parasının verilmemesini protesto ederek 


Lastik Sanayi işcileri haklarımı elde 6 direnişe geç mişlerdi 


derek direnişlerini o bilirdilei Kent ei TAR — 
Lastik Sanayiinde çalıslırlan 150 isı Direnişin üçüncü günü Kent sasti 
bir süre önce işten çıkarılan 117 iscinin Sanayi işçileri bu haklarını alarak dire- 


tâzminallarınmı laksi bak odenm esisi mslerini bitirip işbaşı yaptılar 


a» -E e ek inne m İk A ör alla Siğil 


Kez SE EREM ARZ r 
O. i er planlama grubunun Savunma Bakanları düeki yıllık toplantısına katılmak üzere Brüksel'e gelen 
Milli Savunma Bakanı Hasâri Esat Işık, bir gazeteye verdiği 
demeçte "Türkiye'nin Sovyetler Birliği ile karşılıklı kuvvel 
indirimi yapmaya hazır olduğunu" ileri sürdü. 
~ Işık, NATO'ya bağlı bazı ülkeler ile Varşova paktı.arasında 
Viyana'da sürdürülen karşılıklı ve dengeli kuvvet indirimi 
görüşmelerinin sadece Orta Avrupa ile sınırlandırılmaması gerektiğini söyleyerek, "Eğer karşılıklı kuvvet indirimi sadece 
Orta Avrupa'da tatbik edilirse, bu yanlış olur. Karşılıklı kuvvet indiriminin NATO'nun bütün bölgelerine genişletilmesi 
gereklidir"! dedi. 

Milli Savunma Bakanı Işık, "Türkiye'nin bugüne kadar karşılıklı kuvvet indirimi görüşmeleri konusunda Orta Avrupa'dan 
çekilecek Sovyet kuvvetlerinin Türk sınırına getirilmemesi ko- 


POL-DER, 
Tercüman 
gazetesi 
aleyhine 
açtığı davayı 


İŞİK, e 
Sovyetler'le © 
karşılıklı kuvvet 
indirimi önerdi 


nusunda müttefiklerini uyardığını" söyledi. 
k o SAVUNMA BAKANI HASAN Batının Sovyetlerin daha çok asker bulundurduğu için daha 
azan l ESAT IŞIK, SOVYETLERİN ok indirim yapmasını istediğini bildiren Işık, ABD ile Sovyet- 
KUITE NDİRİMİ GÖRÜŞME- 5 arasında sürdürülen SALT görüşmeleri hakkında da şöyle 
A LERİNDEKİ İST DEN konuştu: ; B 
© Tercüman ÜRKMEMEK he ray "Türkiye bu görüşmeleri çok yakından izleyecektir. İzli - 
POL-DER'e SÜRDÜ yordur da, bu görüşmelerin sonuçlarından NATO'nun ürk- 


memesi gerekiyor" 


25bin lira 


tazminat ödeyecek 
müd KARAÖZELİ Hükümetin ulusal savunma 


zarı Ahmet Kâabaklı'nın 
POL-DER'i suçlayan bir 
azısı nedeniyle, POL- 
ER avukatı Doğan Tanyer'in açtığı dava sonuçlandı. 125 bin liralık tazminat davası sonucunda 
Tercüman gazetesinin 
POL-DER'e 25 bin lira 
Ödemesi karara bağlandı. 
25 Ocak 1978 tarihinde "Gün yığı' başlıklı 
yazısında Ahmet Kabaklı 
şöyle diyordu: 
>. Valiler ve Emni- k 
rlüğü çoktan ar- È f i x 


) 


i İNAN ( politikasını eleştirdi 
“TÜRKİYE'NİN SAVUNMA 


yetm 


zu istikametinde değiştirilmiş. Polisimizin kadi i 
POL-DER denilen aşırı 
sol zulmünün emrine verilmiştir." 

Ahmet Kabaklı yine 
26 Ocak 1978 tarihli yazısında da padişahların 
resim ve yazılarının indirilmelerine değinerek, 
POL-DER'li polislerin bu 
resimleri ve sözleri büyük 
bir zevkle parçaladıklarını iddia ediyordu. POL- 
DER'in hem sözde Atatürkçü gözüktük lerini, 
hem de milliyetçiliğe hakaret ettiklerini öne sürüyor. 

Bunun üzerine Tercüman gazetesi aleyhine 
manevi tazminat dâyası 
açan avukat Doğan Tanyer, POL-DER'in meslektaşlarının dayanışmasını 
sağlamak ve polisleri bölünmelerden kurtarmak 
isteyen bir örgüt olduğunu belirtti Tanyer açtığı 
davada şunları söylüyor: 

“POL-DER'e sâldiranlar cephe düşüncesinin ve 
uygulamasını topluma 
mal edenlerdir. Kamu 
hizmetini tarafsız yapmak, demokratik düzenin 
gereklerini yerine getirmek cephelerden oluşturulan bir toplumda Zordur. "POL-DER'in bu 
zorluklara göğüs gerdiğini belirten. Tanyer, dernek mensubu polislerin 
şahsiyet haklarına saldırdığını, eleştiri maksadı 
gütmediğini ve kasıtlı olarak polisleri halkın gözünden düşürmek istediğini belirtti. 


AP Genel idare 
Kurulu İzmir il 
Kongresi 
sonuçlarını 
onayladı 


ANKARA(ÖZEL) 


AP Genel İdare Kurulunun gizli olarak yapılan toplantısı sonunda 
bugüne kadar tasdik edilmeyen AP İzmir İl Kongresi sonuçlarının onaylanması kararı alındı. 
Konereye katılacak 55 

mir delegesinden 31 delege ile ilgili oy sayım 
işlemlerinin geçerli sayılması, 24 delege ile 
ilgili oyların ise yeniden 
sayılması kararlaştırıldı. 


24 Izmir delegesinin 
durumu Genel İdare Kurulu kararları doğrultusunda Merkez Haysiyet 
Divanı'nda (o görüşülecek 
oy ve Zarflar yeniden sael karara bağlanacak, 


İNAN'LA SEZGİN 
ARASINDA SERT 
TARTIŞMA OLDU 


Toplantıdan önce Kamram İnan'la Ismet Sezgin 
arasında kavgalı Erzurum 
kongresi konusunda sert 
bir tartışma çıktı. Sezgin 
"Siz nasıl benden habersiz tek taraflı beyanat verirsiniz" diye bağırdı. Bu- 


Enerji-İş Federasyonu 
Genel Başkanlığına 
yeniden 
Nuri Şimşek seçildi 
ANKARA (ÖZEL, 
Enerji-İş Federasyonu 


Genel Başkanlığına yeniden Nuri Şimşek seçildi. 


Enerji-İş Federasyonu 
Genel Kurulu önceki gün 
Ankara'da sona erdi İki 
gün siren ve gece geç 
s.atlerde sona eren kongrede eski yönetim büyük 
ölçüde değişmedi. Yapılan seçimlerde Nuri Şimşek başkanlığa, Sabahattin Ersoy Genel Sekreterliğe, Turhan Tavlaş mali 
sekreterliğe, Cemal T; 
mur Eğitim Sekreterliği 
ne, Ali Balandı da Teşkilatlanma sekreterliğine 
seçildi. 


nr wenei Başkan adayı, Bitlis Senatörü Kâmran 
İnan, hükümetin Yeni Ulusal Savunma Konsepti" 
nde yer alan görüşlere karşı çıktı ve Türkiye'nin 
savunma gücünün seviyesinin düşürülemeyceceğini 
söyledi. İnan Sovyetlerin askeri gücünü ciddi bir 
şekilde artırdığına da dikkat çekti. 


© Sovyet askeri © Sovyetler 
hazırlıkları Birliği savaş 
savunma için gücünü ciddi 
gerekli olanın Oo birşekilde 
çok üstünde artırıyor 

© Hükümetin o ©Sovyetler 


yeni ulusal Helsinki 
savunmadan dökümanındaki 


ne kastettiği 
belli değildir 


insan haklarına 
itibar etmiyor 


SEVİYESİ DÜŞÜRÜLEMEZ” 


HABER MERKEZİ 


AP Genel Başkan adayı ve Bitlis Senatörü 
Kâmran İnan aylık Meydan dergisinin Ekim sayı- 


sında yayınlanan "NA- 
TO-Türkiye Son Gelişmeler” başlıklı yazısın- 


da Sovyet askeri hazırlıklarının savunma için 
gerekli olanın çok üstünde olduğunu belirterek, Türkiye'nin savunma seviyesinin düşürülmesinin mümkün olmadığını ifade ediyor. 
"Yeni Ulusal Savunma 
Konsepti' ile ne kastedildiğinin belli olmadığını kaydeden İnan, 
bütün iç güçlüklerine 
rağmen, NATO'nun yaşaması gerektiğini ileri 
sürüyor. 


Yazısında (o Doğu-Ba- 
t ilişkilerinde Helsinki Konferansından sonra gelişen gerginliğe de- 


ğinen İnan, bunun sæbeplerini şöyle swalyor: 

"1— Sovyetler Birliği 
savaş gücünün ciddi bir 
şekilde artması özellikle Batı Avrupa'ya karşı kullanılabilecek olan 
SS-20 füzeleri ile Backfire bombardıman uçaklarının geliştirilmesine 
öncelik verilmesi, 

2— Helsinki Dökümanında yeralan insan haklarına Sovyetler Birliğince itibar edilmemesi, aksine sert tedbirlere gidilmesi, 

3- Afrika'daki açık 
Sovyet müdahalesi, Afganistan'daki darbe ve İran" 
daki gelişmeler." 

Yazısında, önümüzdeki yıllarda bu durumun 
düzelebileceğini bekleyenlerin az olduğunu da 
belirten İnan, "Aksine, 
Sovyetler Birliği ve peyklerinin, Washington'daki 
mütereddit tutumu azami 


ölçüde değerlendirmeye 
çalışacakları kanaati yaygındır"' diyerek, ABD'nin 
Sovyetler karşısında teslimiyetçi tutum almasını 
eleştiriyor. 


İnan, Sovyetler'in konvansiyonel alandaki üstünlükten sonra nükleer 
alanda da üstünlük sağlamak yolunda büyük 
mesafe aldıklarını kaydederek, bu konuda şunları belirtiyor: "İlk defa 
NATO komutanları genel dengenin bozulmak 
üzere bulunduğunu endişe ve israrla beyan etmektedirler. Sovyet askeri hazırlıkları savunma 
için gerekli olanın çok 
üstüne çıkmaktadır." 


"Dengeyi ve barışı korumak düşüncesiyle Batılı ülkelerin savunma giderlerini o artırdıklarına" 
dikkati çeken AP Gene! 
Başkan Adayı bunun, 
NATO'nun varlığını sür- 


Ağustos ayı başında Pazarcık dağlarında 

zi saldırılar düzenleyerek dört cana kıyan 
EİKO çetesi, gazetemizin uyarıcı yayını karşısında burada tutunamayınca Göksun ve Elbistan'a yöneldi. Göksun ilçesinde ve köylerinde 
karanlık faaliyetlerini sürdüren ETKO, sıkıyönetimi gerektirecek olayları yaratma yolunda. 

28 Ağustos günü Göksun'un Yeşilköy ü 
cıvarında çobanlara silahla saldıran bir grup 
25 koyunu gaspederek kaçırmaya çalıştı. 
Saldırıya uğradıklarını erken farkeden çobanlar güvenliklerini korumak amacıyla davranınca 6 kişilik saldırgan grup koyunları bırakıp kaçmak zorunda kaldı. Silah sesleri 
üzerine yardıma koşan köylüler ve çobanlar 
saldırganların izini sürerek Baluşağı ve Sis- 
ne köyüne geldiler. Fakat ormanlık bölgeye dağilan saldırgan grup izini kaybettirmeyi başardı. Saldırganların izini sürenlerden, Baluşağı 
köyünden Mustafa Akçam Berüt dağına kaçan 
saldırganları şöyle tarif etti: 

“Altı kişiydiler. Hepsi silahlıydı ve hiç biri 
köylüye benzemiyordu. Ayaklarında potin ve 
kot pantalon, üstlerinde askeri parkalar vardı. 
Hemen hepsi de saçlı, sakallıydılar. 

31 Ağustos günü de otomatik silahlı ve 
dürbünlü iki kişi de Elbisten'ın Yoğun Söğüt'e 
bağlı Karakuyu mezrasında bir çobanın yarına 
geldiler. Çobanlık yapan çocuğu silahla tehdit 
ederek köy muhtarı hakkında bilgi istediler, Çocuğun muhtarı tanımadığını söylemesi üzerine, 
küçük çobanı ağır şekilde döverek kaçtılar. 


İKİ AYAKLI AV 


3 Eylül gecesi bir beyaz Volkswagen Toprakhisar köyüne girerek gürültülü bir şekilde 
fren yaptı. Fren sesine uyanan köylüler, esrarengiz aracın hareketlerini izlemeye başladılar. 
İzlendiğini farkeden davatsiz geceyarısı misafirleri (1) gaza basarak köyü terkettiler. Aynı araç ertesi gün saat 12'00 sularında vine aynı 
köye geldi. Yabancı plakalı Volkswagen'den» 
inen orta boylu şüpheli bir kişi, kendisini Elbistanlı olarak tanıttı ve köylülere berberlik 
yaptığını söyledi. Köylülerin, bu şüpheli kişiye 
ziyaret sebebini sormaları üzerine de ava çıktığını söyledi, karanlık ziyaretçi. Köylüler bu 
mevsim burada av olmayacağını anlattılar. Ziyaret sebebini, binbir dereden su getirerek bir 
türlü açıklamaktan kaçınan şahıs, sonunda dayanamadı ve maksadını itiraf etmek zorunda 
kaldı. 


Toprakhisar köylüleri yabancı plakalı esrarengiz Volkswageni, ve polis kimlikli “uver"yı 
muhabirimiz Ali Öztürk'e anlalıyorlar (Fotoğraf: AYDINLIK) 


Polis kimlikli şahıs “iki ayaklı av” peşinde 


— İki ayaklı av için geldim ulan, 

dedi şüpheli şahıs ve Haydar Demir ismli köylüyü başından tutarak arabanın içine soktu. 
Arabanın içinde Haydar Demir'e polis kimliği 
gösteren şahıs, köyün gençleri hakkında bilgi 
almak için sorular sordu. Sonra aniden ve hızla 
köyü terkeden karanlık şahsı köylüler takip ettiler. Volkswagen otomobilin içindeki şahıs, 
arabasıyla Ziyaret tepesine doğru yol aldı. Tepeye aan polis kimlikli karanlık şahıs daha 
sonra Gölpınar köyündeki iki kişiyle telsiz konuşması yaptı ve dürbünle etrafı gözledi. Daha 
sonra ikride iki kişiyi daha arabasma alan şahis ortalıktan kayboldu. Bir süre sonra aynı 
volkswagen araba Elbistan'ın Malatya caddesinde parkedilmiş olarak görüldü. Plakası macunla örtülmüş, üzerine 06 piaka takılmış durumdaki otomobili kullanan Şahıslar üç gün üst 
iste Toprakhisar köyünün minibüsünü takip ettikr. 


MHP BİNASINDAKİ PARKALI 
2U KOMANDO 


8 Eylül günü, parkalı, potinli, kot kaptalonlu ve askeri parka giymiş 20 kadar komando 
MHP Göksun İlçe binasına girerken görüldüler. 
Ellerindeki şişkin çantalarıyla ipe sakinlerinin 
şüphesini çeken komandoların Berüt dağında- 
ki eğitim kampından döndükleri ileri sürüldü. 


20 Komadonun İlçeye gelmesinden sonra 
olayların çıkacağı anlaşılınca, durum CHP İl. 
çe Başkanı Durdu Doğramacı tarafından Kaymakam Vekili Necmettin Doğuş'a bildirildi. 
Önlem alınmadı tabii. Geceleri sokakta gruplar 
halinde dolaşan komandolar havaya ateş açtılar, Göksun'lulara saldırdılar. 17 Eylül gecesi 
CHP Gençlik Kolu Başkanı Zeki Abacı evinin 
kapısı önünde dört komandonun saldırısna uğradı. Saldırganlardan Celal Sakacı, saldırıdan 
sonra "CHP Gençlik Kolu Başkanı bana silah çekti" diye emniyete şikayette bulundu. 
Faruk Koca, Cemil Sobacı ve Ekrem Demir- 
G adındaki komandolar da şahitlik (!) yaparak, 
Zeki Abacı'yı tutuklattılar. Komandoların saldırısma gözyuman polis, saldırganların şikayetini hemen sonuçlandırıvermişti (1) 


DEVLET GÖREVLİSİ 
KOMANDOLAR 


1972 yılından 74 yılına kadar Göksun'da Ülkü Ocakları Başkanlığı yapan Çağatay Kayran 
MC döneminde Ardahan'a savcı olarak tayin 
edildi. Çağatay Kayran, şimdi yine kendi gibi 
savclık yapan Murat Özden'le birlikte, bir zamanların ünlü komandoları olup MHP'yi örgütlüyorlardı. Hemen bütün olayların elebaşılığını 
yapmışlar, hükümet binasına dahi saldırarak 
cam, çerçeve kırmışlardı. Murat Özden AM&ra' 
ya tayin edilerken, Çağatay Kayran'da Ardahan'a gitti ve olaylar buralarda tırmanmaya 
başladı. 1977 Nisanında Göksun'da utay çıkarıp 
halka saldıran Abdullah Çokhaklı isimli lise öğretmeni de MC döneminde polis oldu. 

Eskilren meşhur komando elebaşısı Abdullah Çokhaklı şimdi Ankara Toplum Zabıtasında komiser olarak "görevini" yürütüyor. 

1974'den beri Kahramanmaraş'ta işkenceci 
bir polis olarak şöhret yapan Bekir Günaydın 
ETKO çetesi açığa çıkarılmadan önce bu örgütün militanları ile sıkı işbirliği içindeydi. Türkeş'in Ankara'daki "Büyük yürüyüşü"ne Bekir 
Günaydın da tatılmıştı. Hem de üç günlük 
"izin" alarak. Bekir Günaydın 1. şubede polis 
olarak çalışırken Pejo arabasıyla geceyarılarına 
kadar devrimci avına çıkardı. Yolda rastgeldiği 
devrimcileri emniyete getirerek sabaha kadar işkence uygulardı. Evinde arama yapılacak komandolara önceden haber uçuran Günaydın, sıkıyönetim zamanında da elinde "yasak kitap" 
listesiyle kitapçıları gezerek kitap toplardı. Cemal Özdemir adında bir yurttaşa işkence yaptığı için hakkında dava açılan Bekir Günaydın 
şimdi Göksun'da kendi gibi MHP'li olan komiser vekili Şükrü ile bol bol içip komando saldırıları örgütlemektedir. Göksun'da MHP'li komandoların saldırılarına elebaşılık eden Eczac: 
Münir Sıtkı Turan'la sıkı ilişki içinde olan Bekir Günaydın faaliyetini hızla sordürmekte hiç 
bir engelle karşılaşmamak tadır. 


YARIN: 
KIRMIZI BÖLGENİN MERKEZİ, 
ELBİSTAN... 


düreceğini (o gösterdiğini 
belirtiyor. 

Kâmran İnan yazısında, Hükümetin "Yeni 
Ulusal Savunma Konsepti" ile ilgili görüşlerini 
de eleştirerek Türkiye" 
nin savunma seviyesinin 
düşürülemeyeceğini söylüyor. İnan'ın bu konudaki görüşleri şöyle: 

“Nedir bu konsept? 
Bunu henüz kimse açık- 


lığa kavuşturamamıştır. 
Hükümet yetkililerinin 
son günlerdeki beyan- 


larında savunma konsepti yerine yeni bir tabir 
kullanılmaktadır. O da 
sâvunma gücü ile ekonomik güç arasında denge 
bulunması lüzumu, Yardım almaktan vazgeçilmesi isteniyorsa O zaman iki şık mevcuttur: 
1. Ekonomik kalkınmadan fedakarlık ederek savunma ihtiyaçlarını karşılamak, 2- Savunma seviyesini düşürmek, Türkiye'nin ekonomik ve 
sosyal bünyesi birinci 
şıkka,' savunma ihtiyag, 
ve mülahazaları ise ikinci şıkka müsait değildir." 

nan, bu durum bilindiği halde, ortaya yeni 
tabirler atmanın dışarıda 
Türkiye'nin niyetleri üzerinde şüphe uyandırdığı 
nı yazıyor. 

Bugün NATO içindeki 
sıkıntıların artmasına rağmen, NATO'nun "'barış 
bekçiliği" görevine de 
vam etmesi gerektiğini 
ileri süren İnan, üye ülke 
lerin menfaatlerinin bunu 
gerektirdiği görüşüne de 
yer veriyor. İlerde şartların gelişmesi ile bir Avrupa Savunma Birliğinin 
kurulacağını, ancak bunun gerçekleşmesinin bugünün işi olmadığını belirtiyor. 

“Türkiye bakımından 
durum ve gelişmeler so 
ğukkanlı ve akılcı bir 
yaklaşımı gerektirmekte 
dir” diyen İnan.önümüzdeki günlerde NATO-Türkiye ilişkilerinin gerginleşebileceğine dikkat çe- 


kiyor. İnan yazısında, 
Türkiye'nin batıdan 
uzaklaşmasının Yunan 


politikasının bir başarısı 
olacağını da iddia ediyor. 

AP Genel başkan 
adaylarından Kamran 
İnan, büyük kongreye üç 
gün kala seçim çalışmalarını yoğun bir biçimde 
sürdürüyor. İnan delegel ere gönderdiği mektupta 
"Hepimizin ortak amacı 
AP'nin tek başına ve güçlü bir şekilde iktidar olmasıdır” dedi 

Bu arada İnan kongre 
öncesinde kullanacağı seçim sloganlarını belirledi. 
"Memleket AP ile, AP 
İnan ile kurtulur.", "İnan 
ile iktidar”, "İnan'ın gücüne inanıyoruz" "İnan 
ile siyasi barış” gibi slogonia kullanacak olan 
nan kendisine karşı gösterilen ilgiden de bahsederek, 

“Bu ilginin açık anlamı bütün toplumun ümidini AP kongresindeki 
bir değişikliğe bağlamış 
olmasıdır." dedi. 


Komandoların 
kaçırdığı 
kız öğrenciden 


5 gündür haber 
alınamıyor 


KAHRAMANMARAŞ 

f (OZEL) 

Cumhuriyet Ortaokulunda okuyan Sümbül 
Menek““ adında bir kiz 
Çocuğu beş günden beri 
kayıp. Ailesinin ve polisin aramalarına rağmen 
bulunamayan Sümbül 
Menekşe'nin komandolar 
tarafından kaçırıldığı bil 
diriliyor. 


NATO 
Savunma 
Bakanları 
toplantısı 

bugün 
başlıyor 


NATO Nükleer Planlama Grubunun 24. Sa- 


vunma Bakanları Toplentısı bugün Belçika' 
nın başkenti Brüksel’ 


de başlıyor. İki gün sürecek olan toplantılar- 
da Avrupa'da üslenmiş 
taktik nükleer silahların modernleştirilmesi 
ve Doğu ile Batı arasındaki nükleer silah dengesinin incelenmesi könularınn ele alınacağı bildiriliyor. 

15 ülkenin savlınma 
bakanlarının katılacağı 
toplantıda, ABD ile Sovyetler Birliği arasında 
stratejik silahların sınırlandırılması görüşmelerinin de ele alınacağı bildiriliyor, 

Toplantıda Türkiye’ 
yi Milli Savunma Bâkan Hasan Esat Işık'ın 
başkanlığında Milli Sa 
vunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve 
Dışişleri Bakanlığı tem 
silcilerinden oluşan bir 
heyet temsil ediyor. 


Ecevit, İsviçre 
parlamento 
heyeti ile 
görüştü 


ANKARA (THA) 

Başbakan Bülent Ece 
vit, Hansen başkanlığındaki yedi kişilik İsviçre 
Parlamento heyetini ka 
bul ederek bir süre görüş 
tü. Ecevit, görüşmeden 
önce verdiği demeçte 
şöyle dedi 

"ülkemizle 
arasinda daima yakın iliş 
kiler olmuştur. Cumhuriyetin kyrulmasından 
bu yana İsviçre, Tür 
kiye'nin örnek olarak 
tuttuğu ülkeler 
rasında yer almıştır. 
İsviçre ile Türkiye arssındaki ilişkilerin her 
yönden gelişmesine hükümet olarak katkıda buz 
lúnabilirsek , mutlu „ola; 
cağız." 


Bir CHP heyeti 
Almanya'ya gitti 


ANKARA (AA) 
Genel Sekreter Mustafa li baş kanlığındaki bir CHP heyeti, 
Almanya Sosyal Demokrat Partisinin (SDP) 
konuğu olarak Almanya'ya gitti 
Almanya'da bir hafta 
kalacak olan CHP heyeti, Almanya Sosyal 
Demokrat Partisi Genel 
Başkanı Willy Brandt, 
Genel Sekreteri Egon 
Bahr ve diğer yöneticilerle görüşecekler. Üstindağ başkanlığındaki 
heyet, ayrıca, Almanya' 
alışan Türkiyeli işçi 
sorunlarını yerinde 
incelemek ve onların 
dileklerini almak üzere 
Köln, Berlin, Hamburg 
Stuttgart ve Münih'te ka 
palı salon toplantıları 
düzenleyecek. 


Çakmur bugün 
Bulgaristan'a gidiyor 


ANKARA (AA) 
Gençlik ve Spor Bakanı Yüksel Çakmur, 18- 
22 Ekim tarihleri arasın 
da Bulgaristan'ı ziyaret 
edecek 
Bu ziyarete Çakmur' 
la birlikte Bakanlık Müs 
teşar Yardımcısı Nuri 
Kılcı, Beden Terbiyesi 
Genel Müdür Vekili Fikret Ünlü ve Manisa Gençlik ve Spor Akademisi 
Başkanı Hüseyin Çolak 
oğlu da katılacaktır 
Çakmur ve berabe 
rindekiler, Bulgaristan 


İsviçre 


Spor Tesislerini inceleyecekler 


Basın özgürlüğü ve | 


Rusya 
Doğan Yurdakul 


Rusya'nın ve Rusyacıların "basın özgürlüğü" 
şampiyonluğu yapmaları sahtedir, aldatmacadır. Onlar, bir yandan basın özgürlüğünden 
sözederken, bir yandan da basınımız üzerine 
sansür koymak için ellerinden geleni yapıyorlar. Özellikle "ilerici" geçinen basın üzerine bu 
sansür çoktan konmuştur. Bu basının Rusya 
hakkındaki gerçekleri yazması yasaktır. Üstelik 
Rusya'nın bu sansürü uygulamak için doğrudan 
müdahale gibi bir zahmete katlanmasına da gerek yoktur. Rusya aleyhinde söylenen her sözün 
makaslanması, bir kısım basında artık oto-sansür 


“denen bir kendi kendini kısıtlama yöntemi ha- 


line getirilmiştir. Aynen 12 Mart döneminde 
diktatörlük aleyhinde söylenecek sözlere otosansür uygulaması, aynen Kontrgerilla'ya karşı 
mücadeleye oto-sansür uygulanması gibi. 

İşte en son ve taze örneği. Gida-İş Sendikasının Genel Kurulunda bir konuşma yapan Gıda-İş Genel Başkanı Kemal Nebioğlu şunları 
söylüyor: 

“Arap-İsrail savaşı anlaşmazlığının temelinde iki süper devletin Ortadoğu üzerindeki 
egemenlik kurma istekleri yatmaktadır. Başlangıçta Sovyetler Bi in ağır bastığını 
görmekteyiz. Enver Sedat'ın Rusya ile dostluk ve yardımlaşma anlaşmasını tek yanlı bozması, Sudan'ın Numeyri'yi oturtmasıyla Ortadoğu'da denge ABD lehine değişmeye başlamıştır. Ne yazık ki bu amansız mücadele sona 
ermiş değildir. Sovyetler Birliği Ortadoğu'yu 
üç yandan sarmıştır.” f 

Nebioğlu, Ortadogu hakkmda bu tahlili yaptıktan sonra Türkiye'deki anarşiye geçiyor ve 
Türkiye'deki terörün, iki süper devletin Ortadoğu'daki hegemonya çatışmasının bir uzantısi olduğunu söylüyor. y ` 

Şimdi gelelim Rusya'nın sansürüne, Nebioğlu'nun bu konuşmasını Cumhuriyet gazetesi iyice kısaltmış ve şu hale sokmuş: 

“Gıda-İş Sendikası Genel Başkanı Nebioğlu 
ise açış konuşmasında, Vietnam'dan sonra 
Ortadoğunun büyük önem kazandığını, Amerikan emperyalizminin bu bölgeden artan çıkarları olduğunu hatırlatmış, Ortadoğu'ya egemen olan dünyaya egemen olur. Türkiye Amerikan emperyalizminin boyunduruğu altındadır demiştir." 

Sanki Nebioğlu ne Rusya'dan bahsetmiş, ne 
iki süper devletin Ortadoğu'daki hegemonya 
çatışmasından. Ne de Türkiye'deki anarşiyi bu 
çatışmaya bağlamış. Kemal Nebioğlu söylediklerini Cumhuriyet'ten okusa, kendi konuşmasını tanıyamayacak. O derece makastan geçmiş. 

Rusya'nın kendine karşı gelişen bağımsızlık 
akımını Amerika'ya ii imiş gibi göstermesi 
yepyeni bir olay değil. 1975 yılının Aralık ayında devrimciler iki süper devlete karşı bağımsızbk yürüyüşü. yaptıklarında Moskova radyosu 
banu şöyle vermişti : “İstanbul'da gençler Amerikan emperyalizmini protesto ettiler!" 

Basınımıza sansür koymaya çalışmaları ise 
hiç yeni değil. Birkaç örneğini hatırlayalım. 

Televizyon KGB iile ilgili bir film göstermeye kalkıştığında karşısında derhal Brejnev' 
in sansürünü buldu. Rusya hemen devreye girdi ve bu filmin gösterilmesinin ilişkilerimizi 
zedeleyeceği tehdidini kullanarak oynatılmasını yasaklattı. 

Ecevit'in Sovyetler Birliği gezisine Aydınlık 
gazetesinin muhabir göndermesi Rusya tarafından engellendi. Başbakanın basın müşaviri 
muhabirimize "Ya Rusya size vize vermezse, 
sonra ben ne yaparım?" diyordu. 

Zekeriya Sertel'in Nazım Hikmet ile anılarına Rusyacılar tarafından Abdülhamit sansürü kondu. Sertel TKP'nin Bizim Radyosu 
tarafından en ağır hakaretlere maruz bırakıldı. 

Sahte TKP taraftarlarının, Aydınlık gazetesine ve muhabirlerine yaptıkları saldırıların, MHP'nin yaptıklarından fazlası var eksigi yok. 

Rusya'nın "basn özgürlüğü"nden ne anladığı, en açık biçimiyle Hua Guo-feng'in Avrupa gezisi sırasında gözler önüne serildi. Brejnev 
sansürü, Romanya ve Yugoslavya basınına çıldırmış gibi saldırmaya başladı: "Niçin hegemonya kelimesini o yazıyorsunuz?", "Niçin 
Hua Guo-feng'in gezisine basınınızda yer veriyorsunuz?” ve "Niçin Hua'nın resimlerine 
gazetelerinizde yer veriyorsunuz 

Rusyacıların bugün "basn özgürlüğü" diye 
kopardıkları patırtıyı bütün bu örneklerin ışığında değerlendirmek gerekir. Onların istedikleri basın özgürlüğü, Rusya'ya sormadan , 
kimsenin ağzım açamamasıdır. Aydınlar üzerinde böyle bir baskı mekanizmasını bugünden 
yerleştirmeye çalışıyorlar. Rusya'ya karşı tek 
kelime söylemenin "komünizme karşı gelmek" 
olduğu demagojisiyle beyinler üzerinde ipotek 
kurmaya, insanları terörize etmeye çalışıyorlar. 
Yarın yapmayı tasarladıkları iş buğün yaptıklarından belli. 


DÜNYA BANKASINDAN BİR 
UZMAN ANKARA'YA GELDİ 


INKARA (OZEL) nacak, Bunların ilki heva kirliliğini on 

Ankaranin hara kirliliğini önleme lemek için "dumansız yakıt" ürelimi 
projesiyle ilgili mvelemelerde I projesi Bu proje Seyilömer'de yılda 
ve bu konuda uyrmtili por hu toplam 300 bin ton dumansız yakil ü- 


mak amacıyla 
uzman Ank 
Dunyu Bui 
lunduğu süre iyi 
l 


uznüurnle 


ismidan 


relimi sağlıyacak iki lane 150 bin tonluk fabrika kurulmasını öngörüyor. Yelkililer görüşmeler sırasında bu projenin 
diş finansman gereği olan 60 milyon doların Dünya Bankası larafından karşılanmasını islevecekler, 


k 


ra'nm ki prenin fi 

nensmant konusu da ele almacık. Bilin Bir diğer proje de Ankara'nın merkedigi gibi Basbakan Yaradrmesı Faruk Sù zi isitma projesi. Bu proje Maltepe semkan bir sure önce Washimalon'da Din tinde 66 bin dairenin merkezi sistemle 

ya Benkası yelkilblerivle gornsmustü ısıldmasını ve bu amaçla Maltepe'deki 
Dünya Bun, İLAIN Wkaru'du EGO santralinin kullanılmasını amaçlıyapılacal vorh ki prye ele ali- yor. 


İm R E AE LİL İİİ 


üşl 


ù 


H. KURTULUŞU TÜRKEŞ'İN İÇ SAVAŞ 
ÇAĞRISINA SES VERİYOR 


“Aydınlık - TİKP 
karşı devrim çetesinin 
şefi Doğu Perinçek 4 E- 


Dergiler...Olaylar...Gör 


Futbol Federasyonu ile Milli Takım 
teknik direktörü Metin Türel 
arasında sürtüşme çıktı 


Metin Türel sözleşmesini 
feshetmekten vazgeçti 


š k e 


Merkez Ceza 
Kurulunun değişmeyen 
anlayışı (1) 


Mete Üstün 


Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü bünyesin- 
de görev yapan bir Merkez Ceza Kurulu vardır. 
Bu kurulu oluşturan kişilerin hangi zihniyeti 
temsil ettiğini, yani "büyük para-az ceza, küçük para, çok ceza" anlayışıyla çalıştıklarını, 
yine bu sütunlarda 24,8.1978 tarihinde belirtmiştik. Ama zamanın Genel Müdürü Sabahat 
tin Erman bu iddialarımıza hiçbir yanıt vermemiştir, yanıt vermekten de devamlı kaçınmıştır. 

Genel Müdürlük makamında şimdi başka 
bir kişi bulunmaktadır. Aynı zihniyetin hala devam ettiğini, gün geçtikçe Merkez Ceza 
Kurulu hakkındaki artan rüşvet dedikodularından, kulüp kayırma, kulüp idarecisi kayırma gibi söylentilerden anlıyoruz. Hatta bu 
söylentilerin gerçek olduğunu, futbolculara, 
kulüp yöneticilerine verilen cezalardan anla- 


Halkın Kurtuluşu 
dergisinin 9 Ekim 1978 
tarihli 130. sayısında 
yer alan "Faşizme Kar- Okim'de yaptığı basın 
şı Mücadeleyi Kim, Na- | toplantısında hem devsıl Baltalıyor” başlıklı rimci güçlerle karşıyazıda, TİKP Başkanı devrimci güçler arasın- 
Doğu Perinçek'in gaze- daki mücadeleyi 'anarşi' 
temizde yayınlanan ge- (o 'gerici iç savaş olarak 
rici bir iç savaşı önle- odamgalamış, hem de 
mek için güçbirliği” CHP reformistlerine ve 
çağrısıyla ilgili olarak AP'li, MSP'li faşistlere 
şunlar söyleniyor: açıktan’ güçbirliği çağ- 


risi' yapmıştır. .- 
"Böylece emekçi 
halk kitleleri ile egemen 
sınıfları ve onların 
faşist cinayet örgütlerini aynı sepete koyarak 
hepsine birden 'gerici' 
damgası vurmak şerefi 
ilk kez Aydınlık - TİKP 
çetesinin değişmez revizyonist şefi Doğu Perinçek'e nasip olmaktadır. O, aslında 'gericilik' 
damgasını emekçi halk 
için ve emekçi halkın ekonomik ve siyasi taleplerini o gerçekleştirmek 


leleri milli bağımsızlığın o savaş başlamıştır” di 
ve devrimin saflarına yen Türkeşin sesine eiçağırıyor. Peki ya Hal- bet. Revizyonizmin o 
kın Kurtuluşu bu çağri: © yuncağı haline gelenle- 
ya saldırırken kimlerin rin, Türkeşin iç savaş 
çağrısına kulak veriyor? ilanına sarılmasından 
Geçtiğimiz günlerde “iç daha doğa! ne olabilir? 


Özcan 
Arkoç: 
"Benim 
başarılı olup 
olmadığımı 


= 


Yargı Dergisi: 


i m . o üzere yürüttüğü mücade- a HERU > sadi 
it si mak da mümkün. Bu konudaki iddialarımızı 

Anarşinin başlıca le için kullanmaktadır. ó Türel j kanıtlamak için birkaç örnek verelim: 
i k ki d bi i i? ji k Kaza ir e devam ediyor d ğil 5 Mart 1978 tarihinde Kırşehir'de oynanan 
F ın Kurtuluşu söz ko- 4 Kırşehirspor-Burdurspor Terfi-Tenzil karşılaşayna arından Diri devi etin nusu çağrıya saldırarak, 7 eg! s i BULUR edea bir futbolcunun poa 
in? Kontrgerilla terörünü ve d Aei): ii. e A lisansla oynadığı tespit ediliyor. Sahte lisansla 
içinde yuvalanmış onun aleti maceracı çi- Süper devletler, özellikle Sovyet sosyal - em- Hamburg © Futbol Federasyonu Başkanı Güngör Sayarı Özcan oynayan futbolcu ve sahte lisansla oyuncu 
kışları “devrimci güç- peryalizmi tepeden tırnağa Silahlanırken, sosyal - übü Arkoçla birlikte x oynatan idareci 14.3.1978 tarihinde Merkez 
f k lik lerle karşı devrimci güç- emperyalistler dünyanm dört bir yanında darbe kulü u ` Ceza Kuruluna sevk edildi. Merkez Ceza Kurulu 
olan karani üstüne darbe tezgahlarlarken reviz yonistler de barış) ise önceki akşam Metin Öte yandan Metin Tü- da 5.6.1978 tarih ve 112/232 sayılı kararı ile 


ler arasındaki mücadele" diye tanıtmaktadır. 
Sonra da ülkemizdeki 
kargaşayı artıran ve halkı, parçalayan bu kışkırtma ve çatışmaların 
yol açacağı bir "iç savaş'ın, gerici niteliğini örtbas etmeye Çalışmaktadır. Bu mantık 
Halkın o Kurtuluşu'nun 
kökleşmiş bir hastalığıdır. Gerçeği ters yüz et 
ve üstünü palavrayla ci- 


ve yumuşama ninnilerini aritinyorlar. TİP doğrultusunda yayın yapan "Genç Öncü” dergisinin 
Ekim 1978 tarihli 5.sayısmda "Barış İçinde Ya 
şaman Ve Cün deki Boyutu: Detant” baş 
lığını taşıyan bir yazı yer alıyor. 

Yazıda "Detant", "Silahsızlanma" üzerine şun 
lar söyleniyor: 


Burdurspor idarecisine 2 yıl ceza veriyor, futbolcuya ceza vermeyi gerekli görmüyor. 

Evet, bu kararın yönetmelikler uyarınca 
verildiğine inanıyoruz. Fakat buna benzer bir 
başka olayı örnek vererek, bu olayda verilen 
kararın önceki kararla nasıl çeliştiğini ortaya 
koyalım. İkinci olay da şöyle: 

Biraz önce anlattığımız olaydan iki ay sonra 
başka bir olayla ilgili olarak ilginç bir kararla 
karşılaşıyoruz. 28.5.1978 tarihinde Ankara da 
oynanan Sitespor-Galata Gençlik Terfi-Tenzil 
müsabakasında Sitespor idarecisi sahte lisansla 
futbolcu oynattığı gerekçesi ile Futbol Federasyonu tarafından 5.7.1978 tarihinde, sahte 
lisansla oynayan futbolcu ile birlikte Merkez 


"17,7 
bilir Türel ile görüşüp anlaştıklarını ve olaya Atilla Elmas ile Sabri Kiraz'ın tanık olduklarını belirterek 
şunları söyledi: "En azından sözünde sadık olmayan bir kişiyle çalışmam 
söz konusu olamaz. Artık 
diktatörlük devri kapandı. Türel'in başarısı ortada. Dört yılda ne yaptığını, ne ölçüde başarılı olduğunu çıksın kanıtlasın. 

Sayarı daha sonra Şu 
açıklamayı yaptı: "Metin 


rel'in,kendisi ile ilgili sözlerini üzüntüyle karşılayan Özcan Arkoç şunları 
söyledi:. "Benim başarılı 
olup olmadığımı, Netzer 
ile sürtüşmeye düşüp düşmediğimi sayın Türel değil, Hamburg Kulübü bilir 
Sayın Türel beni düşman 
ilan etti. Oysa Türkiye'ye 
çok iyi duygularla gelmiştim. Futbol Federasyonu Başkanı Sayın Güngör Sayarı'dan tek şart 
olarak Türel ile çâlışmayı 


güçlerdir” 


r 
İstanbul'da yayınlanan aylık Hukuk Dergisi 
Yargı'nın Ekim 1978 tarihli 30. sayısında geçen 
ayın olayları yorumlanırken, anaşinin başlıca kaynaklarından birinin devletin içine yuvalanmış olan 
karanlık güçler olduğu belirtiliy or Yargı, anarşinin 
kaynaklarının kurutulması amacıyla tabii hakim ilkesine ters düşen uzmanlık mahkemeleri kurulmasının yanlışlığını anlattıktan sonra şöyle diyor 
vi Sorunun cözümü siyasidir ve esas sorumlu hü 
kümettir, Onun anarşinin kaynağına inmede ürkek davranması, söz konusu karanlık güçleri daha 
da cesaretletidirmekten başka bir sonuç doğurmu 
yor. 


Ankara (THA) 
Milli Takım Teknik 
Direktörü Metin Türel 
sözleşmesini fesh etmekten vazgeçtiğini bildirdi. 
Futbol Federasyonu Başkanı Güngör Sayarı'nın 
işi oldu bittiye getirdiğini ifad eden Türel şunları söyledi: 


“Dentanı 'yumuşama' sözcüğü, son yıllarda 
sıkça kullanılmaya başlanmıştır. Bu kavram özün- 
de, farkl toplumsal sistemlere sahip devletlerin barış içinde birarada yaşama ilkesinin hayata geçiril 
mesidir. 

"Detant, günümüzde uluslararası ilişkilerde gözlenen en güçlü eğilimdir. Detantın 1 Ağustos 1975 
te imzalanan Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Kon 


4 Adalet Yılı Açıldı" 


Gazetemizin Kontrgerilla yayını üzerinde de duran Yargı, belgeleriyle ortaya konan Kontrgerilla 
yaya yüzünden Aydınlık gazetesinin uğradığı bas: 
uları Kınıyor. "Muhalefetteyken Kontrgerilladan 
söz edip iktidara gelince bunu yok sayan Ecevit 
demokrasi mücadelesini de, kendi gücünü de balta 
lamıştır" diyen Yargı savcıları Kontrgerilla hakkında soruşturma açmaya davet ediyor. 

_ TYS'nın, Nazım Hikmet'le ilgili yazıları nedeniyle Zekeriya Sertel'i Nazım Hikmet Onur Kurulundan çıkarmasını düşünce ve basın özgürlüğüne 
saldırı olarak niteleyen Yargı, bu olayın, böyle 

saldırıların yalnız iktidar çevrelerinden ya da devletten gelmediğini, basın ve yayın organlarının ve 

azar örgütlerinin de bu temel hakları çiğneyebieceği gerçeğini çok acı bir şekilde ortaya koy 
muştur" diyor. 

Yargı dergisinde Asistan Yücel Sayman'ın 'Vali 
lerin Dernekleri Faaliyetten Alıkoymaları' üzerine 
bir incelemesi de yer alıyor. Sayman, halkın örgütlenme özgürlüğünün valiler aracılığı ile engellenmesiyle Anayasa'ya ve Dernekler Yasası'na aykırı davranıldığını, devletin yapısı içinde faşizmin gelişmesine elverişli kurumların kökleşmesine yol açıldıpm belirtiyor. Bu konuda MC hükümetinden fark- 
1 bir lay ve tutum içinde olmayan Ecevit hü, 
kümetini de eleştiren Sayman, CHP'nin herşeyden 
önce kendi programına ters düştüğünü açıklıyor. 

Sayman dernek kapatmak için mahkeme kararı gerektiğini, ancak mahkeme kararı beklenirken, 
büyük tehlikeler doğacağı saptanan hallerde, Valilere faaliyetten alıkoyma nakkı tanındığını anlatıyor. Bugüne kadar Valilerin bu.yetkilerine dayana- 
a Ka ları kararların daha sonra mahkemeler tarafından kaldırıldığını söyleyen Sayman böylece 
Valilerin bugüne kadar dernekleri Ea EİN 
i Kerskeelere dayanmadıklarının ispatlandığını beirtiyor. 


Yücel Sayman, Valilerin Dernekler Yasasının 
35/1 -a maddesine dayanarak, dernekleri faalivetten alıkoymalırının da kanunsuz olduğunu ,çünkü, 
bu maddeye göre bir derneğin tüzüğünde gösterilen amaç dışında faaliyette bulunmasının bir kaatma sebebi olmadığını açıklıyor. Sayman, böy- 
e hallerde "dernek yöneticilerinin cezai sorumlulukları söz konusu olur, ama dernek kapatılamaz, 
paien alıkonamaz" diyor. 
ecla Mertan' ise dergide yer alan "1978 - 1979 
simli yazısında Türkiye Barolarının özerk olmasını istiyor. 


i T. C. DZ. K. K. 
TAŞKIZAK TERSANESİ DÖNER SERMAYE 
GENEL MÜDÜRLÜĞÜHASKÖY — İSTANBUL 
` ONAY NO: 326 
Taşkızak Tersanesi Döner Sermaye Genel 
Müdürlüğün ce aşağıda cins ve miktarı yazılı (1) 
kalem malzeme ilgili Teknik ve İdari şartnamesine göre KAPALI ZARF USULÜ ile satınalınacaktır. 
MALZEMENİN CİNSİ : MİKTARI : 
MOTOR POMP (BENZİN 4 ADET 
MOTORLU İLE) 
1— Malzemenin tahmini bedeli 600.000 TL .(Altı 
yüzbin) lira, geçici teminatı ise 27.750.- TL 
(Yirmiyedibinyediyüzelli) liradır. 
2— Teklifler İdari Şartnamede yazılı olduğu gibi verilecektir. 
3— Satınalınacak (1) kalem malzemeye ait İdari 
ve Teknik Şartnameler Taşkızak Tersanesi Döner Sermaye Satınalma Komisyonu Başkanlığından 100.--TL (Yüzlira)'lık Donanma Vakfına 
yardım makbuzu karşılığında temin edilir. 
4— Posta ile Şartname gönderilmez, bu hususta- 
ki müracaatlar cevaplandırılmaz ve postada vaki 
gecikmeler kabul edilmiz. 
5— Taşkızak Tersanesi Döner Sermaye Genel 
Müdürlüğü 2490 sayılı kanuna tabi değildir. 
6— Genel Müdürlükçe herhangi bir teklifin seçilmesi ve üzerinde muameleye geçilmesi Genel Müdürlük ile Satıcı arasında bağlantı garantisi yüklemez. 
7— İhaleye iştirak eden firmalar tekliflerini şu 
şekilde vereceklerdir. Önce geçici teminat veznemize yatırılarak veya vadesiz Banka teminat 
mektubu verilerek alınacak makbuz teklif zarfının içine konup Satınalma Ofisine kaydettirilecek ve sonra Döner Sermaye Salınalma Komisyonu Başkanlığına verilecektir. 
8— Teklifler en geç 15 Kasım 1978 Çarşamba günü saat 14.00'a kadar verilecek, aynı gün 
saat 14.30'da Satmalma Komisyonu Başkanlı- 


pmcaaçılacaklır. (Basın: 257211240) 


KAYIP— Lise diplomamı kaybettim. Yenisi- 


ni alaca 


lâla! 

Bir kere iç savaşı 
kim istemektedir? Kış 
kırtma ve tertiplere tansiyonu yükselterek böyle bir ortamı kim yaratmaya çalışmaktadır? 
Türkeş ve Kontrgerilla 
değil mi? Öyleyse, devrimciler, en başta devrime karşı tezgahlanan 
bir "iç savaş"ın kışkırtıcılarından biri olabilirler mi? Böyleleri olsa 
olsa Kontrgerilla veya 
Rusya'nın aleti haline 


keleri, uluslararası i 


“Detantın başta 


feransı nihai belgesiyle resmen onaylanan temel ile işkilerin demokratikleştirilme 
si, başka ülkelerin iç işlerine karışmama, bağ ımsızhk ve egemenlik haklarına saygıdır. 
elen amacı, yeni bir dünya 
savaşı tehlikesinin yokedilmesidir. 

“"..... Son yıllardaki, askeri teknolojideki ilerlemeler ve sonucunda ortya çıkan korkunç silahlar. 
Bu silahların kullanımı insanlık için bir intihardır 
Bu nedenle, tek çözüm yolu silahsızlanmadır 

"Detant konusunda bilimsel sos j 
açıktır. Esas olan politik yumuşamadır. 
ri yumuşuma olmadan, Detantın 
cılığı sağlanamaz. Yani, uluslararas 
maelleştirilmesi ve demokratikleştirilmesi, korkunç 
Yi pi olan silahların gölgesinde sağlanamaz 

“Askeri yumuşamayı sağlamak için, silahlan 
mayı durdurmak için yapılan müd 
manda emperyalizme ve militarizme karşıdır. Dünyada güvenlikli ve barışçıl bir ortam yaratabilmek 


EL görs çok 
ma aske 
peel ve kalı 

şkilerin nor 


ele aynı za- 


nanıyor. Ben kararımdan 
vazgeçtim. Hakkımı arayacağım. 
konuştum. Yasal yollardan gerekeni yapacağım. 
İşin böylesine oldu bittiye getirilmesi üzüntü vericidir. Sözleşmemi nasıl 
fesh edeceklerse etsinler 
görelim. Bu ülkede mahkemeler de var. Durum 
buraya geldikten sonra 
yasalar çözümler." 


Başkanı 


için tek yol budur. 

“Dış müdahale ile desteklenen iç geriçi güçlerle 
mücadele eden yasal hükümetlerin desteklenmesi 
detantın tahrif edilmesi değildir. Bu konuda Ango 
la can alıcı bir örnektir." 

Revizyonistlerif aldatmacalarını bir kenârü'ta 
lım ve olgulara bakalım. 

k re devletler arasında bügün gözlenen'en güç 
lü eğilim kıyasıya bir hegemonya mücadelesidir ve 
bu mücadele eninde sonunda bir dünya savaşına 
yol açacaktır. Öte yandan hem Üçüncü Dünya Ülelerinin, hem de İkinci Dünya Ülekelerinin süper 
devlet hegemonyacılığına özellikle Sovyet hegemonyacılığına karşı mücadelesi yükselmektedir 

Kullanımı, "insanlık için bir intihar" olan si 
ilahlar. kimlerin elindedir? Süper devletlerin elinde 
değil mi? öte yandan” silahsızlanmadan" en çok 
söz eden süper devlet Sovyetler Birliği değil midir 
Sözü edilen silahların gölgesinde barışın güvence 
âltına alınması mümkün olmadığıma göre, bu silahları elinde bulunduran güçlere karşı mücadele etmek gerekmez mi? Bu güçler SSCB ve ABD değil 
midirler? 

Revizyonistler aslında kendilerini ele veriyorlar. 
Burasrın amacı gerçekten barıştan yana olan güçlerin gözüne kül serpmektir. Ancak bütün palavralarma rağmen, "Detant" adına Angola de'ki sosyal 
emperyalist müdaheleyi savunmaktan da geri durmuyorlar. 


Bütün bu enler Detantın başta gelen amacının, yeni bir dünya savaşı tehlikesinin yok edilmesi 
değil, tam tersine bu tehlikenin örtbas edilmesi ol- 


duğunu gösteriyor 


AYDINLIK 
YAYINLARI 


YENİ ÇIKTI 
DOĞU PERİNÇEK 


gelen sahte solculardır. 
Çünkü bugün toplumumuzdaki kargaşa ve 
patçlanmanın . şiddetlenmesini Yeni Çarlarla. 
köşeye sıkışan Kontrgerilla faşistleri istemektedirler. 

Hatıranırsa, Halkın 
Kurtuluşu bir zamanlar 
Türkiye ile Yunanistan 
arasında çıkacak bir savaşın “devrimci 
durum" yaratacağını da 
iddia edebilmişti. Aynı 
gerici kafa, hemen bir 
çok meselede hep bu 
biçimde çalıştı. Yine 
hatırlanırsa Yunanistan 
la savaşın en hararetli 
savunucusu o Sıralarda 
Türkeş ve MHP'ydi. 

Son bir nokta daha 
var. Devrimciler CHP, 
AP ve MSP'vi ve bu 
partilerin etkilediği kit- 


ERZURUM İL DAİMİ ENCÜMEN 
BAŞKANLIĞINDAN 

İl YSE. Müdürlüğü sahasında bulunan, aşağıda 2 madde halinde bdirtilemihaleer 3.11.1978 
perşembe günü saat 15.30'da Özel İdare binasındaki Encümen salonunda 2490 Sk. 31. maddesi gereğince kapalı zarf usulüyle satılacaktır. 

1- 400 adet büyük kamyon eski diş lastiği, 
muhammen bedel 40.000. lira olup, geçici 
teminatı 3000.- liradır. 

2- 20 ton muhtelif hurda demir muhammen 
beddi 100.000.- lira olup, geçici teminatı 
6.250. liradır. 

İhaleye ait şartname dosyası mesai saatleri 
dahilinde Encümen kaleminde görülebilir, Taliplerin aynı kanunun 32. maddesi gereğince düzenleyecekleri teklif mektuplarını ihale günü 
saat 14.30'a kadar komisycna makbuz mukabili 
verebilirler. (Basın: 25670—1239) 


Anarşinin 
Kaynağı 
ve 
Devrimci 
Siyaset 


T.S. 518'E GÖRE 25 TON SIVI 
DETERJAN SATINALINACAKTIR 

Şartnamesi, bedelsiz olarak aşağıda adreslerden alınabilir. 

1— KARABÜK'TE: Demir ve Çelik Fabrikaları Müessesesi Tedarik ve İkmal Müdürlüğümüz, 

2— İSTANBUL'DA: Sirkeci, Yalıköşkü Cad. 
Yalıköşkü Han, Kat: 4-5'deki Mümessilliğimiz, 

3— ANKARA'DA: Kavaklıdere, Tunus Cad. 
No: 63'deki Mümessilliğimiz. 

İSTEKLİLERİN şartnamemiz esaslarına göre 
hazırlayacakları kapalı teklif mektuplarını, geçici teminatlarıyla birlikte en geç 25 Ekim 
1978 Çarşamba günü saat 14.00'e kadar Karabük'teki Müessesemiz Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğünde bulundurmaları ilân olunur. 

(Basın :24946—1237) 


Genel Dağıtım: TÜR-DA 
Hamam Sokak 4. Cağaloğlu 
Istanbul 


T İLAN 
istanbu! 1, inci Suln 
Hukuk Hakimliginden: 


Emel Kılıç'ın hastaugy sebebiyle M.K.nun 
355 inci maddesi gêreginte hacır altına 
alınmasına ve Naim Kiuç'ın vasi tayinine 
13.10.1978 tarihinde 
karar verildiği ilan olunur. 16.10.1978 

(Ba$ın:7310—1243) 


Masura Halkası Alınacaktır. 


Müessesemiz atölyesinde masura imâlatında kullanılmak üzere, 
10 ton Draper masura halkası 
10 ton Northrop masura halkası resim ve numunelere göre satın alın acaktır. 


Taliplerin bir ay opsiyonlu kapalı tekliflerini 6. 12. 1978 tarihine kadar 
Müessesemize göndermeleri şarttır. Resim numune ve şartname Müessesemiz 


Sümerbank 
Nazilli Basma Sanayii 
Müessesesi 


Ticaret Müdürlüğünde görülebilir. 
(Basın: 25897 -1244) 


nörleri ve Monitörleri Derneği 15.Genel Kurulu Ankara'da yapıldı. 


Başkanı Güngör Sayarı' nın 


“Bizans oyunları oy- 


Hukukçularla 


Futbol Federasyonu 


Güngör Sayarı 


Türkiye Futbol Antrenörleri Monitörleri 
15. Genel Kurulu yapıldı. 


ANKARA (AA) 
Türkiye Futbol Antre- 


Türel ile Sovyetler Birliği maçından Sonra irtibatımız kesildi. Bana karşı 
sorumlu 
maç izlemeye değil, görevlerini yerine getirmeye 
çalışmalıdır. Türel'in sözmeşmesinde "teknik direktör Federasyonun görevlendireceği 
larla birlikte fiilen antrenörlük 
caktır" der. Bizde böyle 
birşey önerdik. Sayın Arkoç ile birlikte çalışmasını istedik. Adam kendisini di ö 


kısa bir konuşma yaptığı 
kongrede, Adanaspor, Ant- 


olan bir kisi 


yardımcı- 


vazifesini yapa- 


tetör sanıyor. 


istemiştim. Birlikte sırt 
sırta verip, Türk futboluna hizmet etmeyi amaçlıyordum. Ancak, Türel'in 
şahsımla ilgili sözleri beni çok üzdü. Bugün Avrupa'da bir takımı üç antrenör de, beş antrenör de 
çalıştırmaktadır. 
bu konuda herhalde benden daha ihtisas sahibi. 
Hiç bir zaman onun yerine göz dikmemiştim. Oysa Türel konuyu 
başka yöne çekti. Üzgünüm. Böyle olmasını arzulamazdım." 


Ceza Kuruluna sevk ediliyor. Merkez Ceza Kurulu da 10.8.1978 tarih ve 978/283 sayılı kararı ile sahte lisansla oynayan oyuncuya 6 ay süre 
ile müsabakalardan men ceza veriyor. Sahte lisansı düzenleyen idareci için de "Ceza tayinine 
mahal yoktur" diye karar veriliyor. Neden daha 
önce bu olaya benzer başka bir olayda başka 
karar veriliyor da bu olayda daha önceki kararla 
taban tabana zıt bir karar almıyor? Bu sorunun 
cevabını yine biz verelim. Merkez Ceza Kurulu 
Şefi vasıtasıyla Kurulun as Başkanına idareci 
tarafından verilen bir maddi kaynak bu kararın 
alınmasında etkili olmuştur. Yönetmelik emrettiği halde idareciye ceza verilmemesi, ilginç tir. 
Üstelik üç ay öncesinde başka bir kulübün idarecisine ceza verildiği halde bu kararın alınması 
iddialarımızı doğrulamaktadır. Bu çelişkili kararı yaratan Merkez Ceza Kurul as Başkanının 


elele verip yeni önerilerk 
yeni döneme girilmesini iste- 


renörü Tamer Güney "Futşş di... 

bol Federasyonu Antrenörleri lürkiye Futbol Antre- 

ve Yöneticiler Birliğinedayan ( mörkri ve Monitörleri Dermazsa diğer federasyonlar neği Yönetim Kurulu üyesi Bir 


Oldukça sert bir hava- 


Futbol Federasyonu 


gibi çok kısa ömürlü olur" 
da geçen Genel Kurulda dedi. 

Türk Futbolu ve Antrenörlerinin sorunları tartışıldı. 


Tamer Güney'in konuşmasından sonra söz alan 
Attila Elmas ise, Antrenörler 
Derneğinin güçlenmesi için 


Spor Nedir, Tarihçesi Ali Gür 


Spor sınıflı toplumların ortaya çıkmasıyla 


Günaydın Özyurt da antre- pol 
nörlük mesleğinin 'bir kapkaççılık mesleği haline geldiğini belirterek, antrenörlere bir kişilik kaz 
gerektiği görüşünü savundu. 


yacak. 


ndırılması Beden 


(2) 


sınıfsal bir nitelik kazanmıştır 


GİRİŞ (2) 

Buraya kadar anlatılan 
kısımda bedensel etkinliklerin bireysel yönünü vurgulamaya çalıştık. Gerçekten de bedensel etkinlikler 
hareket etme içgüdüsü, hareket gereksinmesi, oyundan zevk alma, oyun içgüdüsü ve başarma zevki 
öğeleriyle bireysel bir olgudur. Hele ilkel insanın 
yaşamında doğal bir zorunluluktur da. Yüzyılr 
mızda yapılan fizyoloji araştırmaları kişinin bedensed gedişimi ve bedensel 
sağlığının korunması, sürekliliği için hareketin ne 
denli önemli bir gereksinme olduğunu kanıtlamıştır. 

Bireysel bir olgu olmasının yanında, bedensel 
etkinlikler bir toplumsal 
olgudur da. Daha, çok eski 
çağlarda birey ve toplumun sağlığını ve fizik gücünü geliştirici değerinin 
kavranmasıyla ilke de olsa 
bir örgütlenmeye gidilmiştir. Hem bireyin hem de 
küçük boyutlarda bile olsa 
grupların fizik eğitiminin 
önemine inanılmış olması, 
hele yeni ve yakın çağlarda genel eğitimin vazgeçilmez bir öğesi olarak 
kavranmaya başlanmasından sonraebir olgu olarak 
topluma iyice damgasını 
vurmuştur. 

Ayrıca bedensel etkinlikler veya kısaca spor kül- 
türel bir olgudur. Öyleyse 
diğer üstyapı kurumları gibi spor da toplumun maddi temeli tarafından belirlenir. Toplumun maddi temeli üretim biçimidir. Bu 
üretim biçimi, yani ekonomik temel üzerine kurulan 
toplumun üstyapısı (sanat, 
hukuk, eğitim, estetik, ahlak, devlet, tarih, ideoloji) 
üretim güçlerinin o dönemdeki gelişme durumuna göre biçimlenir. 


"Hayatlarının sosyal üretiminde insanlar iradelerine tabi olmayan, belirli, 
zaruri ilişkiler (yani) maddi üretim güçlerinin belirli 
bir gdişme derecesine te 
kabül eden üretim ilişkileri 
kurarlar. Bu üretim ilişkilerinin tümü toplumun ekonomik yapısını, üzerinde 
hukuki ve siyasi bir üstyapının yükseldiği ve kendisine belirli sosyal bilinç 
şekillerinin tekabül ettiği 
somuttemeli meydana getirir' (1) 


"Siyasi ve hukuki üstyapıyı, bu üstyapının niteliğini belirleyen, üretim ilişkilerinin tümüdür, toplumsal varlıklarıdır. Buradan 
çıkaracağımız sonuç şudur 
ki, toplumsal varlıklarına 
tekabül eden üstyapı ve dolayısıyla kültürün içeriği 
aynıdır. Ayni üretim tarzına sahip, ayrı topluluklar- 
da, her topluluğun kültürinde farklılıklar olması 
doğaldır. Topluluklar arasındaki ırksal, tarihsel, 
Çoğrafyasal ve benzeri 
farklar, toplulukların farklı 
özellikler edinmelerinde 
rol oynar ve bu farklı özellikler dolayısıyla, toplulukların kültürleri birbirinden ayrılır. Ama aynı üretim tarzına sahip olan 
toplulukların kültürlerinin 
temel özelliği ve içeriği aynıdır." (2) 

Spor da kültürün bir bölümü olarak ele alındığında 
tarih içinde daima egemen 
sınıfların kendi sınıf Çr 
karlarına uygun biçimde 
yönlendirilmiş olduğu görülecektir 

Sınıfsız toplumda gerçekten bireyin maddi yaşamını sürdürmek ve onun 
en doğal içgüdüsü için zorunlu bir etkinlik olan 


hareket, sınıflı toplumların 
ortaya çıkmasıyla, kültürin bir 


bölümü olarak 


sınıfsal bir nitelik kazanmıştır. Köleci toplumlarda 
örneğin, ya eski Yunanistan'da olduğu gibi bu etkinlikler kölelere yasaklanmış veya eski Roma'da olduğu gibi kölelerin, köle 
sahiplerini eğlendirme, onlara seyirlik bir oyun sunma biçiminde ele alınmıştır. 

Özetleyecek olursak, 
başlangıçta salt bireysel 
bir olgu olan spor üretim güçlerine uygun biçimde ve üretim biçiminin belirlediği bir üstyapı kurumu olan kültürün bir bölümü olarak sınıfsal bir nitelik kazanmış ve toplumsal 
bir olgu olmuştur. Toplumun aynası, toplumun kişiyi biçimlendirme aracı 
olarak politik bir işlev 
yüklenmiştir. 


Bu gelişmeyi tarihi bir 
perspektif içinde incele 
meye çalışalım. Amacımız 
tarih boyunca çeşitli ülkelerde ne tür spor yapıldığı, 
nerelerde, nasıl yapıldığını 
sıralamak. saymak değil. 
Biz sporun sosyal bir olgu 
olmasıylla birlikte onun sr 
nıfsal bir niteliği ve politik 
bir özü olduğunu savlıyoruz. Bu nedenle daha önce 
kısaca değindiğimiz, sınıfsız toplumda ilk insanın 
bireysel 'olarak spor gereksinmesini o kadarıyla bırakarak, sinıflı toplumlarda, 
değişik | üretim biçimleri 
içinde sporun sosyo-politik işlevini açıklamaya çalışacağız 

(Devamı var) 


Dipnot: , 

(1) Karl. Marks, Ekonomi 
Politiğin Eleştirilmesine 
Katkı, Önsöz, s.3, Öncü 
Kitabevi 

(2) ülke Dergisi Sayı 3. 
5.183. "Ulusal Kültür Üzerine” Muzaffer Erdost 


Sitespor Kulübü yöneticisinin arkadaşı olduğu 
söyleniyor. Bu arkadaşlığın gerçek arkadaşlık 
mı, yoksa maddi arkadaşlık mı olduğunu ise ya- 


rınki yazımızda ele alacağız. 3 


Basketbol Kurulları 
bugün açıklanıyor 


Federasyonu 
lığına getirilen 
Kurullarını bugün 
Terbiyesi 
Müdürlüğünde 


KDY 


ANKARA bir basm toplantısı yapa- 
önce Basket cak. 
Başkan- Basketbol Federasyo- 
Uğur Erel) nu Başkanı Uğur Erel 
açıklı: Kurulları (— açıklamasından 
Erel, bugün sonra bugün Saat 15'de 
Genel Federasyon Kurulu ile de 
saat İl'de ilk toplantısını yapacak. 


Göztepe Stadına 
Gürsel Aksel'in 
adı verildi 


Gençlik ve Spor Bakanı Yüksel 
Çakmur, İzmir'deki Göztepe Stadına 
Gürsel Aksel adının verildiğini açıkladı. 


Bakan Çakmur Göztepe Stadına 
Rize'de bir kaza sonucu hayatını 
kaybeden Göztepe'nin eski milli futbolcusu ve kaptanı Gürsel Aksel isminin verilmesi için yapılan öneriyi 
uygun bulduğunu belirtti. Çakmur, 
bu konuda, "Gürsel Aksel sporumuzun unutulmayacak isimlerinden biri 
ve Göztepe Kulübünün timsali olmuş 
sporcularındandir. Bu nedenle kendi 
admı Göztepe Stadma verdik" dedi. 


3. Türkiye Ligi 
puan cetveli 


BEYAZ GRUP 
TAKIMLAR OG BM/ 


Hatayspor 

Tarsus İd.Y. 

Giresunspor 

Erzurum 

İskenderun 

Çorum 

Tokat 

Petrolofis SAA 0 
Erzincanspor k 
Malatya Ay. 0 
Konya Ereğli 2 
NOT: Erzurumsporun bu 
yoktu. 


N oNu Ne me OoN 


B. 
E 


KIRMIZI GRUP 
TAKIMLAR O G B 


L.Burgaz 5 
Galata 5 
Ödemiş 5 
Alunordu Di 
5 
i 
h 


İzmirspor 
Karşıyaka 
Karagümrük 
Uşakspor 
Manisaspor 5 


O Uo m e ia UO 


İst. Spor 
Kırklareli h 


Yesilova i 


18 EKim 1978 


Bahçelievler katliamının tek görgü tanığı 


(Baştarafı 1 sayfada) 
. TIP Çankaya İlçe örgitian üyesi olan Bedir 
ten sekiz kurşun yarasıyla ancak sekiz gün yaşayabildi. Hacettepe Hastanesinde gösterilen 
bütün çabalara rağmen 
Serdar Alten kurtarılamadı. Hacettepe Üniversitesi öğrencisi olan Serdar 
Alten 23 yaşındaydı. 
? Saimekzdın Gecekonu Kalkındırma Derneği 
Başkanı Mehmet Acar 
faşistler tarafından bir 
otomobildi ate 
larak öldürüldü. Önceki 
gün meydana gelen olayan sonra saat 15,00 
sıralarında, lise son sınıf 
eklemeli öğrencisi olan 
Acar'ın öldürülmesini duan Saimekadın geceondu halkı bir sessiz 
yürüyüş yaparak olayı 
protesto etti. 
© Bundan bir süre önce 
Ankara'da Tepeçik'te bir 
A öldüren ve dördü 
polis memuru, altı kişiyi 
yaralayan Ahmet Nezir, 
Bil Şahin ve Tekin 
Biçer adındaki faşistlerin duruşmasına, Ankara 
4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edildi. Mahkeme, sanik avukatlarının 
tahliye talebini reddetti. 
© Aynı mahkemede, bir 
süre önce POL-DER üye- 


si bir polisi yaralayan 
Osman Yılmazcan, adındaki faşistin 
duruşmasına da 


devam edildi. 

© Aktepe Ülkü Ocakları 
Başkanı Savaş Çalışkan, 
adam öldürmeye teşebbüs ve bomba atmak 
suçlarından dolayı dün 
tutuklandı. Geçtiğimiz 
pazar günü Mersin'de 
yakalanan Savaş Çalışkan adındaki faşist, 1 
Mayıs 1978 günü Aktepe'de Cevdet Ezberci' 
yi vurduğunu, 1977 
yılında da bir askeri lise 
öğrencisi ile yine Aktepe'de bir kişiyi yaraladığını ve Meclis Evleri 
semtinde bazı evleri bombaladığını itiraf etti. Aynı eylemleri gerçekleştirdikleri suç arkadaşlarının Kenan Durak, Yal. 
çın Koç ve Uğur Deniz 
olduğunu ladı. 

@ Abidinpaşa Meslek Lisesi önünde dün sabah çıkan olayda Can Çalışkan 
adlı bir öğrenci ayağından yaralandı. Yaralı öğrenci Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi altına alın- 


L 
e Dün saat 01.30 sıralarında Keçiören Lisesi Müdür Başyardımcısı Haydar Ali Sakınç'ın evine 
panayia madde atıldı. 
atlamada can kaybı 
olmadı. Binanın giriş bölümünde hasar meydana 
geldi. Haydar Ali Šakıne 
daha ö istTer t 
rafından tehdit edildiğini ve patlayıcı maddeyi 
atanların da faşistler olduğunu söyledi. 

© Erzurum Üniversitesi 
Doçenti Orhan Yavuz'un 
geçen yıl öldürülmesi olayına karıştıkları gerekçesiyle Ankara Birinci Ağır 
Ceza Mahkemesinde yargılanan Harun Gerçek ve 
Cezayir Baysal adlı faşistler delil yetersizliği neniyle serbest bırakıldıar, 


ADANA'DA 


Can Tekeli adlı dev- 


rimci olduğu bildirilen 
bir lise öğrencisi, önceki 
gece baraj yolunda 50. 
yı 


apartmanı önünde 


18.30 HABERLER 
18.30 BİZİM SOKAK 


yor. 


20.30 HABERLER 


BİR NAKLEN YAYIN 
23.20 HABERLER 


05.00 Açılış 

07.02 Köye Haberler 
07.30 HABERLER 
09.02 Kadın Dünyası 
10.01 Arkası Yarın 
12.10 Öğle Üzeri 
13.00 HABERLER 
15.01 Sizlerle Birlikte 
17.02 Akşama Doğru 
18.01 Çocuk Bahçesi 


08.00 Gün Başlıyor 
09.00 Olayların İçinden 
10.50 Hafif Müzik 
12.00 Küçük Konser 
13.15 Hafif Müzik 
13.30 Olayların İçinden 
14,15 Tarih Defteri 

, 16.20 Arkası Yarın 


TRT3 


07.00 Açılış 

08.00 Sabah İçin 
09.00 Barok Müzik 
10.00 Bestenin Saati 
10.45 Çigan Müzik 
12.00 İşte Müzik 
13.00 Konser Saatli 
15.00 Günün Konseri 


Aydınlık 


BAYAŞ Basın-Yayın A.Ş 
adına sahibi 


FERİT İLSEVER 


TELEVİZYON 


Okul öncesi çocuklara yönelik hazırlanan programda masal anlatımı, kağıttan çiçek yapımı, 
"S" harfinin şarkı ve danslarla tanıtımı yer alı- 


19.15 ARI MAYA (Çizgi film dizisi) 

19.45 EVİMİZ (Elektrik Kazaları ve Korunma) 
Dizinin bugünkü bölümünde elektrik kazaları ve 
korunma konusunda uzmanlar tarafından yapılan açıklama ve öneriler sunuluyor. 

20.00 TÜRK HALK MÜZİĞİ (Kemal Koldaş) 


21.05 AVRUPA FUTBOL KUPALARINDAN 


TRT2——ğ—ğ—ğ—ğ— 


Alten de öldü 


otururken tabancayla vurularak öldürüldü. Can 
Tekeli'yi öldüren Dursun 
Arıca adlı kişi yakalandı. 


© Öte yandan Döşeme 
Mahallesinde Çukobirlik 
Fabrikasından ayrılan 
Hasan Elaldı adlı bir kişi 
saat 02.30 sıralarında bir 
oduncunun önünde durmakta iken üzerine açılan 
ateş sonucu öldü. Hasan 
Elaldı'nın sağ eğilimli 
olduğu bildirildi. 
İSLAHİYE'DE 


. Gaziantep'in İslahiye 
ilçesinde, bir otomobile 
açılan yaylım ateşi sonucu, biri öğrenci, diğeri 
işçi olmak üzere iki ki- 


şi öldü. Önceki gün saat 
0.00 sıralarında Cevdetpaşa Mahallesinde 
meydana poa olayda, 
islahiye isesi öğrencisi Oktay Köse ile işçi 
Mehmet Yanardöner 


vurularak öldüler, 


İSTANBUL'DA 

Vatan Caddesinde afiş 
Yapıştıranların, polislere 
âteş açtıkları daha sonra 
da Vatan Partisine kaçtıkları ileri sürülerek Vatan Partisi polis tarafından basıldı. Polisler, Parti binasında bulunan 
Eyüp Çukurbostan, Hasan Fevzi Konuk, Sadettin Yılmaz, İbrahim Öztürk ve Turan Adıgüzel'i 
gözaltına aldılar, 

Vatan Partisi Genel 
Sekreteri Feridun Şâar, 
polis baskını ile ilgili 
Yaptığı açıklamada, 
“Vatan Partisi imzasını 
taşıyan afişlerin asılması 
sırasında üyelerine polis 
tarafından ateş açıldıpuu ve daha sonra, Parti 

inasında arama yapan 
polislerin hiç bir gerekçe göstermeden beş kişiyi palna aldığını" 
söyledi. 

O 
FERRUH ATAOL'UN 
ÖLDÜRÜLMESİNİ 
KINADI 

Tüm Devrimci Gençlik Dernekleri Federasyonu (DEV-GENÇ) Genel Sekreteri Bülent For- 
ta ile Marmara Dev-Genç 
Başkanı Timur Semerci 
basına yaptıkları ortak 
açıklamada şöyle dediler: 
A Ağustos tarihinde 
faşist cinayet şebekeleri- 
nin Kocamustafapaşa'daki MHP'de tezgahlayı 
uyguladıkları Artvin Rir 
tür annann taranması 
sırasında boynundan vurularak ağır yaralanan 
Ferruh Ataol arkadaşımızı kaybettik." 
© Devrimci Kadınlar 
Derneğinin sekiz yöneticisi hakkında, yayınladıkları çdergide,, komünizm 
propagandası yaptıkları 


iddiâsıyla *1-6 yil ağır 
hapis cezası istendi. 
© İstanbul Valisi İhsan 


Texin Başkanlığında dün 
Vilayette asayiş konularını içeren bir toplantı 
düzenlendi. Saat 17.30' 
da başlayan toplantıya, 
İstanbul Emniyet Müdürü Hayri Kozakçıoğlu 
Toplum Zabıtası Müdürü 
Şakir Önen, Jandarma 
Komutanı Albay Ömer 
Öziskender, İl Jandarma 
Alay Komutanı Albây Halit Kartal ve 
Vali Muavini Erol Tuncer katıldı. 
© Harbiye Silâahhane 
Caddesinde bulunan 
Yapı ve Kredi Bankası- 
nın, Çalışma saati bas- 


19.00 HABERLER 
20.15 Köy Dağarcığı 
20.40 Türküler Geçidi 
21.30 Şarkılar 

22.40 Türküler 

23.00 HABERLER 
00.02 Unutulmayanlar 
00.55 HABERLER 
01.00 Kapanış 


17.00 Büyük Eserler 
18.00 Yurttan Sesler 
18.50 Hafif Müzik 
19.45 Karma Fasıl 
20.30 Olayların İçinden 
21.00 Radyo Tiyatrosu 
23.35 Çeşitli Sololar 
23.55 Kapanış 


16.00 Oda Müziği 
17.00 Dünden Bugüne 
19.00 Müzik Şöleni 
21.30 Çeşitli Müzik 
22.00 Caz Müziği 
23.00 Gecenin Getirdikleri 
24.00 Gece ve Müzik 
01.00 Kapanış 


Dizgi: Aydınlık Ofset Tesisleri 
Baskı: İst, GUNTUR 
Dağıtım: GAMLDA 


Yazı İşleri Müdürü: MEHMET ATABERK 

Haber ve Makalelerden Sorumlu Müdür 
S.AYDOĞAN BUYUKÖZDEN 

Müessese Müdürü: O,GÜRHAN ERTUR 


lamadan sılahlı iki kişi 
tarafından soyulmak istendiği bildirildi. 
SAMSUN—HAVZA'DA 

Samsun'a bağlı Havza 
İlçesinde lise binasına, 
kimliği saptanamayan kişiler tarafından patlayıcı 
madde atıldı. Patama- 
da, ölen yâ da yaralanan 
olmadı, âncak lise binasının camları tamamen 
kırıldı. 


Denktaş, 
Kıbrıs sorununun 
Kasımda BM'ye 

getirileceğini 
söyledi 


, İSTANBUL (THA) 

Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun 33. dönem çalışmalarına katılan Rauf Denktaş, dün 
New York'tan Türkiye' 
ye geldi. Denktaş, İstanbul'da verdiği demeçte, Kıbrıs sorununun 
genel konular içerisinde 
ele alındığını öne sürerek, sorunun, Kasım ayı: 
nın ik haftası içinde 
Genel Kurula getirilecegini bildirdi. 

Denktaş, verdiği demeçte, Kıbrıs sorununun, 
Birleşmiş Milletler'de degil, iki toplum arasında 
görüşme yoluyla halledilebilecek bir sorun olduğunu öne sürdü. 

stanbul'dan Ankara" 
ya giden Denktaş, 
daha sonra Kıbrıs'a döne- 


Tekel 
tütün avanslarını 


ödemeye başladı 


İZMİR (AA) 

Tekel, Egeli üreticile- 

R tütün avanslarını' dün- 

en itibaren ödeme 
başladı. ki 
Yetkililer, ilk kez bu 
yıl kilo başına dört lira olarak belirlenen 
avanslardan, İcra ve Astronomik banka O borcu 
olmayan, tüm üreticilerin 
yac anabileceğini bildir- 
L 


Türkeş'in ortağı 


olduğu fabrika 
bir icra yoluyla 
satışa çıkarıldı 


ANKARA (ÖZEL) 

MHP Genel Başkanı 
Alpaslan Türkeş'in de 
ortağı bulunduğu Manas İlçesinin Susurluk 
ucağında kurulu bir 
şirkete ait yağ fabrikası 12 milyon liralık zarar ettiği ve borçlarını 
ödemediği için icra yoluyla satışa çıkarıldı. 

12 milyon zarar ettiği bildirilen fabrikada 
Türkeş'in 5 hisseye sahi 
bulunduğu, ayrıca MH 
Genel Sekreter Yardımcılarından birinin de 10 
hisseye sahip bulunduğu 
bunların yanında birçok 


MHP'linin de şirkette 
hisselerinin o bulunduğu 
bildirildi. 

Ayçiçeği yağı imal 


etmek üzere kurulan fabrikanın zarar göstermesi 
üzerine Ticaret Bakanlığından gelen müfettişler 
incelemelere başladılar. 


KONGRF 


Z.Burnu Biga Gençlik 
Spor Kulübü Derneği 
5 Telsiz 104 Sok, No: 
17'00 de Esen kiraathanesinde || 5/11/978 
Pazar günü Saat 12'de 
yıllık kongresi yapıla 


caktır. İlan Olunur 
Gündem 

1- Açılış 

2- Divan Başkanı seçi- 


mi 
3- Saygi Duruşu 

4- Faaliyet Raporunun 
okunması 

5-İdare Heyeti seçimi 
6- Dilekler ve Kapanış 
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Köprülüler: 
n w aas 
Tunus ile ticari 
TO e Ar 
ilişkilerimiz gelişiyor 
TUNUS (A.A) 
Dün Tunus Başbakanı 
Hedi Nuira tarafından kabul edilen Ticaret Bakanı 
Teoman Köprülüler 'İki 
ülke arasında karşılıklı işbirliği daha geniş boyutlara ulaşlırı!lmalıdır dedi. 
Türkiye ile Tusus ärasında, iki ülke arasında 
ticaret hacminin artırılması ve bu arada ihraç 
edilen ürünlerin çeşitlendirilmesi amacıyla 
din bir anlaşma imzâlan- 
1 


Resmi bir ziyaret için 
bir süredir Tunus'ta bulunan Ticaret Bakanı 
Köprülüler ile Tunus Ticaret Bakanı Selahattin 
Mübarek tarafından imzālanan anlaşma, iki ülke 
arasındaki ticaret hacminin, önümüzdeki üç yıl 
içinde üç katına çıkarılmasını öngörüyor. 

İki ülke geğen yıl 
(yaklaşık 750 Milyon 
TL) tularında ticari mal 


mübadelesinde bulundu, 


———— 


Bitkisel yağ 
fiyatlarına yüzde 40 
oranında zam 
yapılıyor 


İSTANBUL (ÖZEL) 
Bitkisel yağ fiyatlarına orlalama yüzde 40 
oranında zam yapılması 
bekleniyor. Yapılması düünülen zamdan sonra ha- 
en 2750 kuruştan satılan 
bir litre Sn yağının fi- 


yatının 4000 kuruşa çıkması bekleniyor. Uzun 
bir (o süredir piyasada 


bulunmayan çiçek yağı 
daslığinin. en az bir Y 
daha süreceği belirtiliyor. 
Birçok fabrika ürettiği 
malı zamlı fiyattan satmak istediğinden piyasa- 
ya sürmeyip stok yapıyor. 


DPT Dördüncü 
Beş Yıllık 
Plan taslağı 
çalışmalarını 


tamamladı 


ANKARA(THA) 
Devlet Planlama Teş- 


kilatı tarafından hazırlanmakta olan 4. Beş Yıllık Kalkınma Plan Taslağı 
üzerindeki çalışmalar tamamlanmıştır. Dört ciltten oluşan taslak metni 
dün Bakanlar Kurulu üyelerine dağıtılmıştır. Yüksek Planlama Kurulu ve 
Bakanlar Kurulu önümüzdeki günlerde Plan Taslağına son şeklini vereceklerdir. 

Kalkınma Plan Taslağı yasa gereği Kasım ayı 
sonuna kadar parlamentodan geçmek zorundadır. Tasarı Bakanlar Kurulunda son şeklini aldıktan sonra yine Bakanlar Kurulunca belirlenecek birtarihte Bütçe Plan 
Komisyonuna getirilecektir.. 


Bakanlar 
Kurulu Cuma 
dünü 
toplanıyor 


ANKARA (ANKA) 
Başbakanlık Müsteşarı Ahmet Durakoğlu'nun 
Başkanlığında toplanan 
üçlü komisyon, Emekli 
ve Askeri personel maaşlarında artış sağlâyaca| 
ella için Bakanlar Kuruluna bir “Telif 
Dosyası"' sunacak. 


Askeri personel'in gösterge tablosundaki meydana gelecek olan artış, 
sivil personelin maaşlarındaki artışa eşit olacak. 
Komisyon bugün Emekli 
maaşları için hazırlanan" 
“Telif Dosyasını" Bakanlar Kuruluna verecek, Bakanlar Kurulu da Cuma 
günü toplanarak sözkonusu değişiklikleri sap 
tayacak, 


Yüksek öğrenim Kredi Kurumu 
Başkanlığına Orhan Çaplı seçildi 


ANKARA (THA) 
Ankara'da yapılan 35. 
Yüksek öğrenim Kredi 
ye Mu dpr Kurama, topısın seçilen rKy 
en Kurulu İN kendi aralarında toplanarak 
önetim Kurulu Başkanlığına Gençlik ve Spor 


Bakanlığı Müsteşarı Orhan Çaplı'yı seçtiler, 


» Yüksek Öğrenim Kre- 
i ve Yurtlar Kurumu 
Yönetim Kurulu görev 


bölünü yaparak Ankâra'da Çalışmalarına 
başladı. 


KARTAL'DA 
“DEVRİMCİ 
PROLETARYA” 
GRUBUNDAN 
ZORBALAR BİR 
DLB ÜYESİNE 
SALDIRDILAR 


İSTANBUL (ÖZEL) 


Kâarlal Lisesinde Ahmet Evciment adındaki 
DLB üyesi bir devrimci öğrenci, dün "Devrimci 


Proletarya" 


grubundan zorbaların saldırısına 


uğradı. Öğrencilerin Kontrgerillayı teşhir etmek 


amâcıyla panoya 
“Devrimci Proletarya 


astıkları 
taraftarları, daha önce 


bir yazıyı yırtan 


de devrimci öğrencilere karşı çeşitli saldırılar- 


dä bulunmuşlardı 
Üyelerine Yapılan 


saldırıyı 


protesto eden 


DLB Başkanı Abdülkadir Ön, yaptığı açıklama- 


da şunları söyledi 


'DLB olürak üyelerimize yapılan bu saldırıları kınamak ve bu sokak serserilerine karşı 
mücadele etmek için tüm gençliği birleşmeye 


Çağırıyoruz 


Kontrgerillanın gençlik içerisinde- 


ki görevini yüklenen bu adamlari uyarıyoruz. 
Konirgerillâya karşı mücadelemizi hiç bir güç 


engelleyemez 
madığı yerlerde 


hevizyonistler kargaşalık yarata- 
“Devrimci 


Proletarya” gibi 


karşı-devrimceı güçleri, gençlik içerisinde karga: 
Şalık yaratmak için kullanmaktadır” z 
AYDINLIK OKUYAN BİR GENCİ 


FAŞİ: 


LER TEHDİT ETTİLER 


Öte yandan, Karaköy'de dün saat 16.10 civarmda, AYDINLIK gazetesi okuyan Mehmet 
Çelik adındaki genç, faşistlerin saldırısına uğra- 


dı 


Mehmet Çelik'i tarlaklayıp gazeteyi yırtan 


faşistler, bir daha okuduğu takdirde kendisini 
öldüreceklerini söyleyerek tehdit ettiler 
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ANKARA BUROSU: Menekşe Sok. 33/5 


YURT DIŞI BÜROLARI ` 


kuşatma çabas 


İSTANBUL (ÖZEL) 
Belçika Kraliyet Deniz Kuvvetlerine ait F 
911 WESTDİPE isimli 
Firkateyni iki gintük bir 
ziyaret için tanbul'a 
geldi. Dün gemide bir 
basın toplantısı düzenleyen Firkateyn Komutanı Marcel Verboven 
muhabirimizin sorularını 
cevaplarken Rusya'nın 
Avrupa'yı kuşatma çabası içinde olduğunu ve 
Avrupa'nın zaafının da 
burada yattığını söyledi. 
Rusya'nın stratejik öneme sahip ülkeleri etkisi 
altına alnaya çalıştığını belirten Verboven, 
Rusya'nın Kızıl Deniz ve 
Angola'daki faaliyetleri- 
ne dikkat çekti, 
Komutan Verboven, 
Avrupa'nın muhtemel bir 
Rus saldınsına karşı tam 
anlamıyla hazırlıklı ol- 


Aksaray 
olaylarının 
sanıkları için 
en az 5 yıl hapis 
cezası isteniyor 


© Sanıkların duruşması 
Adalet Bakanlığının emri 
ile başka bir şehire 
alındı 


NİĞDE (AA) 

Niğde'nin Aksaray ilçesinde 6-7 Ekim günleri 
meydana gelen olaylarla 
ilgili olarak tutuklanan 
sanıklar için en az 5 yıl 
hapis cezası istendi. Âk 
saray Cumhuriyet Savcı 
Yardımcısı Mehmet Saim 
Güneş iddianamesinde sanıkların hükümete karşı 
şiddet ve mukavemet, 
toplanlı ve gösteri yürüyüşleri yasasına aykırı 
davranışta bulunmak, 
toplu izrar suçları işlediğini belirtti. 

Bu arada olaylarla ilgili duruşma, Adalet Bakanlığı'nın dün sabahki 
telefon emri ile başka bir 
şehre alındı. Aksaray 
Ağır Ceza Mahkemesinde 
dün sabah yapılacak duruşma, telefon emri üzerine ertelendi. 79 sanıklı davanın görüleceği il, 
Adalet Bakanlığı tarafından daha sonra saplanacaktır. 

Bilindiği gibi Aksaray! 
da MHP'lilerin kışkırtması sonucu Çıkan olaylarda 
53 işyeri ve 6 oto tahrip 
edilerek 15 milyon liralik maddi hasar meydana 
gelmişti. Olaylarla ilgili 
olarak gözallına alınan 
79 kişiden 36'sı süçüstü 
mahkemesi tarafından tutuklanmıştı. 


SIVAS OLAYLARI 

SANIKLARININ DA 

20 YIL HAPİSLERİ 
İSTENİYOR 


Sivas'ta 3 Eylül'de 
meydana gelen ve 10 kişinin ölümü, çok sayıda 
kişinin yaralanması ile 
son bulan olayların sanıkları "Halkı isyana teşvik" o suçundan dolayı 
yargılanacaklardır. 

Olaylarla ilgili olarak 
iddianamesini ER 
Sivas Cumhuriyet Savcı 
Yardımcılarından Fikret 
Palasar sanıkların eylemlerinin Türk Ceza Yasasının o 149'ncu maddesi 
kapsamı içine girdiğini 
bildirdi ve buna göre 20 
yıl ağır hapis sına 
çarplırılmalarını istedi. 


İstanbul'da yoğun sis 
ulaşımı etkiledi 


3 ISTANBUL (AA) 

İstanbul ve dolayların 
da hava bu akşama kadar 
sabah saatlerinde sisli, daha sonraları parçalı bulutlu gececeklir 

Yetkililer, bugün İs 
tanbul'du hava sicakliklarında önemli bir değişiklik olmayacağını, en 
yüksek hava sıcaklığının 
21 derece olacağını bildirdi 


İstanbul'a gelen Belçika savaş 
gemisinin kaptanı 
Verboven, Rusya'nın Avrupa'yı 
sı içinde olduğunu 
söyledi 


madığını buna da Avrupi ülkelerinin herbirinin 
endi menfaatini Avrupa'nın toplu menfaati- 
ne üstün tutmalarının 
yol açtığını söyledi. Verboven, Avrupa'ya muhtemel bir Rus saldırısını, 
bu tehlikeyi ciddiye aldıkları ve hazırlıklı oldukları takdirde önleyebileceklerini belirtti. 

Denizaltı ve hava saldırılarına karşı savunma 
örevi en RON 
ESTDİPE, kendi sinifının en modern ve NATO 
bünyesinin .en kuvvetli 
gemisi olarak tanımlanıyor. Geminin uzun menzilli roket atarları ve 35 
kilometreye kâdar tespit 
alam olan radarları var. 
Bütün bu sistem ise tamamen otomatik kontrola 


bağlı, 


CHP Sivas... 


(Baştarafı 1:sayfada) 


Son günlerde meydana 
gelen olayların sistemli 
ve tertipli bir planın sonucu olduğunu belirten 
Kitaplı, meydana getirilen bu olaylarla hükümetin sıkıyönetime zorlanmak, baskı ve zor yollarına itilmek istendiğini, ancak bu oyunlara 
gelinmeyeceğini söyledi. 

Muhabirimizin anarşi 
konusundaki sorularını 
cevaplayan CHP Sivas 
senatörü daha sonra şöyle dedi: 


“Hükümet ekonomik 
kararlar alırken zorluklarla karşılaşabilir. Ancak aharşiyi önlemek için ata- 


cağı her adımda bütün 
kamuoyunu arkasında 
bulacaktır. Ülkemizde 


son günlerde ve son aylar- 
da meydana gelen olayiar bütün yurttaşları bu 
konuda çok duyarlı olmaya ve bu konuda kesin 
tutum almaya yöneltmiştir. Hükümet bu konu dā- 
ki gişimlerinde yalnız 
kalmayacaktır. Türk-İş, 
DİSK işbirliği görüşmeleribunun olumlu bir baş 
langıcıdır. Son günlerde 
bazı olayların sanıkları: 
nın ortaya çıkması vatandaşın yüreğine soğuk 
su serpiyor. Hükümetin 
başarısı anarşinin önlenmeşine bağlıdır. | 

“Bunu bilen bazı anarşi ve terör kayhaklafı 
bu yöndeki girişimleri 
saptırmaya Çâlişıyor. Hükümeti sıkıyönetim ilan 
etmeye, sert baskı ve otorite tedbirleri almaya 
zorluyor. Mevcut yasalar 
sıkıyönetime ve baskı 
yöntemlerine başvurmadan huzuru ve güvenliği 
sağlamak için yeterlidir. 
Bu yöndeki olumsuz girişimler boşunadır." 

Ülkenin içinde bulunduğu bugünkü k oşullarda 
siyasi partiler arasındaki 
diyalogun zorunlu olduğuna da değinen Kitapçı 
bu şekilde sorunların çözümünün daha da kolaylâşacağını sözlerine ekledi. 


Elektrik 
kısıtlamaları 
daha da artacak 


İZMİR (THA) 

Enerji yetmezliği nedeniyle büyük kentlerde 
uygulanmakta olan elektrik kısıtlamasının kış aylarında doruk noktasına 
ulaşacağı bildirildi. 

zmir Belediyesi 
ESHOT Genel Müdürü 
Cahit Günay son günlerdeki elekrik kısıtlamaları- 
nın nedeninin "yük fazlalığı"' olduğunu söyledi. 
Bu arada Elektrik Mühendisleri Odası İzmir 
Şubesinden bir yetkili 
“büyük kentlerdeki elektrik ihtiyacının belli oldugunu, bu nedenle 'yük 
azlalığı' diye bir şeyin 
söz konusu olamıyacağını” belirtti kısıtlamanın nedeni retim yetmezliğidir" dedi. 

Öte yandan Cahit Günay kısıtlamanın ne kadar süreceğini bilmediğini söyledi. 


——————— 


Ankara Üniversitesi 
1 Kasımda açılıyor 


ANKARA (AA) 

Ankara Üniversitesi- 
nin bütün bölümleri 1 Kasmda öğrenime başlayacak. 

Ankara Ünivereitesi 
rektörü Tahsin Özgüç bu 
konuda şunları söyledi: . 

"Üniversite, öğrencilere en iyi bir biçimde 


| öğrenim vermek için 
çalışıyor, o Öğrencilerin 
öğrenimlerini, Üniver- 


yayın çalışmasını en iyi 
şekilde yapmak için her 
türlü çaba gösterecektir. 


Aydınlık... 


(Baştarafı 1 sayfada) 
halefet lideri iken İzmir 
havaalanında öldürülmesi 
girişimine bağlı olarak 

yetkililerinin sorumluluklarını gündeme getiriyor. AYDINLIK, Nasyonal sosyalist devlet taraftarı çevrelerle ilişkisi 
olduğu açıklanan Mi > 
yetçi Hareket Partisi lìderi Türkeş'i de suçluyor. Her ne kâdar suçlanan kimseler, bazı yalanlamalârda bulunmuşlarsa da, söz konusu gâzetenin açıklamaları gerçek olarak değerlendiriliy or'' 

Makale daha sonra, 
Türkeş'in sıkıyönetim istediğini hatırlatarak, ordunun siyasete karşımaniyeti o olmadığ' irtiliyor,Ecevit'in 13 Piim 
tarihli “demecine 'de yer 
veren "Le Monde" gazetesi, yazının sonunda Şu 
üç sonucu çıkarıyor: 
"Bazı küçük ilerlemelere 
rağmen Ecevit hikümeti 
ânarşiyi önleyememiştir. 
Hâlâ hiç bir sorumlu 
tutuklanmamıştır. Dış 
politikadaki yumuşama 
ortamı hiç olmazsa şimdilik bir darbe tehlikesini 
bertaraf etmektedir. 
ABD silah ambargosunun 
kalkması, üsletin yeniden 
açılması bir yana, Türk 
ve Yunan hükümetlerinin 
gerek Kıbrıs gerekse Ege 
sorunlarında anlaşmaları 
gerektiği ortaya çıkmıştır, Askeri faşist bir rejimin ayakta kalabimesinin 
en küçük bir şansı yoktur. İş çevrelerinin büyük 


bir kesimi bunâ karşıdır" 
| 


CHP'nin davet ettiği Yugoslav heyeti 
Başkanı 
Kurtoviç: “Temaslarımız çok 
yararlı oldu” 


BELGRAD (AA) | özellikle CHP 


CHP'nin davetlisi 
olarak 'lürkiye'ye yaptıgi Ziyareti Lâmamlayan 
“Yugoslavya Çalışan Halkın Sosyalist | Birliği" 
Başkanı Todo Kurtoviç, 
Belgdad'a döndü. Kurtoviç, Belgrad'da häva 
alanında verdiği demeçte 
Ecevit ve diğer yetkililerle yaptığı temasların çok yararlı geçti- 
Bini belirtti 

Kurtoviç 
Büleni 
yaptığı 


Başbakan 
Ecevit ile 
görüşmelerin 


ve ""Yugoslavya o Çalışan Halkm Sosyalist o Birliği" 
arasındakı ilişkilerin 
gelişmesi açısından son 
derece Yararlı olduğunu 
söyledi 


Görüşmelerde iki ülke arasındaki ilişkileri 
ve işbirliğini ilgilendi- 


ren daha büyük boyutlu 
sorunların da ele alındığıni söyleyen Kurtoviç, tarafların bu sorunları 
Çözmek için hazır olduklarını belirtti 


sitenin de araştırma ve | 


MSP Kongresinden... 


(Baştarafı 1.sayfada) | 
çekişmesiz, mücadelesiz 
mi geçecekti? Kongrenin 
sonlarına yaklaşırken 
MSP'nin içişlerini iyi bilen ve MSP'ye yakınlığı 
ile tanınan in gazeteci 
arkadaşla konuşuyorum, 
"Kavga çıkacak” diyor, 
salondan ( ayrılmıyorum 
bu söz üzerine. Atatürk 
Spor Salonunun tribünl erine oturunlara, Divan'a, 
konuşmacılara dikkat 
ediyorum. 

rbakan'ın 3,5 saat 
siren konuşmasından 
sonra, okunan 73 sayfalık çalışma raporu da bitiyor, Mesajlar okunuyor. 
Mecliste grubu bulunan 
partiler içinde bir tek Ecevit'ten kutlama mesai! 
geliyor. Divanı yöneten 
Şener Battal, bunu üzerine basa basa belirtiyor. 
Türkiye İşçi Köylü Partisi Merkez Komitesi üyesi Mustafa Kemal Çamran'ın gönderdiği kutlama telgrafı alkışlanıyor. 
salonda büyük ilgi topluyor. 

Kongreye konuk olarak gelenler arasında CHP 
Bingöl Milletvekili Hasan 
Celalettin Ezman ile İstanbul Milletvekili Zeki 
Aroğlu da var. Zeki Eroğlu'na takılıyoruz: 

"Ne o zeki Bey transfer mi var?" sorusuna gü 
lerek "Transfer edeceklerimiz var!" şeklinde cevap veriyor. Ardından da 
siyasi partiler arasında bu 
tür dostluk ve kl 
ilişkilerinin olması gerektiğini Mr LR 

ile 


MHP'liler, Kongreye 
elenk göndermişler. 
ört-beş tane koman- 


doyla getirip kürsünün önüne biraktılar. əmandolar çelengin önüride iki 
üç saat nöbet tuttular. 
Bu arada içlerinden biri 
hangi gazeteden olduğumu sordu. Söyledim. 
MHP'li olduğunu sakladı. 
“Ben de aynı fikirden sayılırım. MSP'li bir arkadaşla birlikte geldim" dedi. Ben de yutmuş göründüm, Komandoların salo- 


nu terkettiği saatlerde 
Ankara Büromuza telefon etmişler. 


Özal ve 7 arkad: 
den istifa etti. 
gün gazetesindeniz. Belki 
yazarsınız diye size bildiriyoruz" demişler. Bürodaki arkadaşlar da 
Kongrede muhabirimiz 
var. Ö bildirmeden birşey 
yazmayız" diye azarlâmışlar. Akılları sıra yanlış haber yazdıracaklar. 


KORKUT ÖZAL 
KONUŞUYOR 


Çalışma raporunun okunmasından sonra rapor 
üzerinde eleştirilere geçi- 


|liyor. Konuşmak isteyen- 


ler arasında Erzurum Millet 
vekili Korkut Özal da var. 
Divanı yöneten Konya 
Milletvekili neuer Battal, 
Genel İdare Kurulu üyesi 
olduğu ve çalışma raporuna muhalefet şerhi vermediği gerekçesiyle Korkut Özal'ın konuşamaya 
cağını söylüyor. 

Hava gerginleşiyor, 
itişme kakışma başlıyor. 
Korkut Özal, önce salon- 
daki sinirli havayı yatıştırmaya çalışıyor: "Değerli MSP'li Kardeşlerim! 

iz bir kitleyiz, bir binaiz, binanın taşlarıyız. 
Pör bir yandan gelen de 
lege kardeşlerimiz burada 
alerce Dr laf dinlemek istemiyorlar. Divan, 
çalışma raporuna muhalefet şerhi vermediğim için burada konuşamayacağımı söylüyor. èen 
çalışma raporunun yüzünü bile görmeden, inceleme firsat bulmadan 
matbaaya verilmiş. Eğer 
çalışma raporunu inceleme imkanım olsaydı, 
belki de muhalefet şerhi 
verirdim. (salondan " Mücahil Korkut!. Mücahit 
Korkut! sesleri yükseliyor.) 

Özal devam ediyor: 

Nedir meselemiz? 
Söylediklerimizi kendimiz tatbik ediyor muyuz 
'te 48 milletvekili 3 
ör çıkardık. 1977'- 
de 24 milletvekiline düştük. 

42 milyon kişiyi kardeş yapacağız dedik. 
Söylediklerimizin hangisini tatbik ettik? içimizde söylediklerimizi yan 
uk mi? Bunu yapsaydı 
içimizde iki üç defa 
ma olur muydu? 

"Bir yeni hamle yapmamız lazım. Her kongrede gelir, bir tek listeve 


op- 


Öğretmen mi eşkiya mı? 
Halkın Kurtuluşçusu bir öğretmen 
derste öğrencisini tabancayla yaraladı | 


ANKARA (ÖZEL) 
Önceki gece Anıttepe 
Akşam Ticaret Lisesinde 
Halkın Kurtuluşçusu bir 
öğretmen ders sırasında 
öğrencisini tabancayla 
yaraladı. o Cengiz Oral 
isimli  öğrencis 5 
ateş eden Ti 5 
öğretmen tabancasıyla 
birlikte gözaltına alındı. 
Gece Saat 20.30 sıralarında Coğraf'ya dersi sırasında olan olayı yaralı 
öğrenci Cengiz Oral şöyle anlattı 
"Coğrafya öğretmenimiz Timür dersle ilgili 


olarak Aydınlık'a küfürler yağdırıyordu. Derste 
Üç Dünya Tahlilinin kar- 


olduğundan 
bahsediyordu Bunun 
üzerine söz istedim. Söz 
hakkı vermeyeceğini söyledi. Ben de ya ders anlatn ya da bana söz hakkı 
verin dedim. Bana dışar 
çıkmamı söyledi. Ben de 
müdüre gideceğimi. kendisinin ders anlatmadığını anlatarak kimin hak 
h olduğuna müdürün ka 
rar vermesini isteyeceği- 


şrdevrimci 


ABONE ÜCRETLERİ 


| maya hazırlandım. 


mi söyledim. Dışarı çık- 
Beni 
engellemeye valıştı. Engelleyemeyince tabancasını çikarip 5 el ateş etti. 
1 kurşun koluma saplandı." 

Olaydan sonra bütün 


sınıf Emniyet'e gölürülerek ifadesi alındı ve daha 
sonra Timur adlı öğretmen tabancasıyla birlik- 


te gözülüunu alındı. Cengiz Oral, sınıfla bir başka 
yabancının daha bulunduğunu, bu kişinin de si- 


| lah tasıyabileceğini açık- | 


ladi. 


"İLAN TARIFES 


oy verir gidersek, tek Tis- 
te sistemi devam edip giderse mesele çözülmez. 
Bugüne kadar hep tek liste yaplık. 
Ortada bir rahatsızlık 
var. Yeni bir kadro değiikliği yapmamız lazım. 
urada arkadaşlara bir 
imkan tanıyalım her ar 
kadaş istediği listeye oy 
versin. Böyle bir demin 
liğe ihtiyacımız var. Buraya gelen partililerimizi 
ve memleketin her ye 
rindeki MSP'li kardeşlerimiz bir atılım yapmamızı bekliyor. 
Biz bu imtihandan 
bugüne kadar istediğimiz 
ekilde çıkamadık. şimdi 
gün burada hep birlikte bir çare bulalım." 
Korkut Özal bu konuşmayı yaparken salonda iki yn liste dağıtılıyordu. inde Şener 
Battal'ın bulunduğu mayi 
listede Korkut Özal'ın is- 
mi yoktu. Korkut Özal 
ise seçimlere ayrı bir liste 
ile giriyordu. 


Lira... 
(Baştarafı 1 savfada) 


KREDİ VE ERTELEME 
DE FAYDA 
VERMİYOR 


Türkiye'nin aldığı yeni krediler ve sağladığı 
borç ertelemeleri de bu 
düşüşü önlemede çare olmuyor. 

irkiye ile Federal Almanya arasında imzalanan son anlaşma uyarınca Türkiye ithalatta kullanlmak üzere Federal 
Almanya'dan 100 milyon 
mark Xredi alacak. Bunun dışında bir Federal 
Alman firması da Türkiye'ye 25 milyon mark 
tutarında proje kredisi 
veriyor.' Bunun10 milyon markı özel sektör, 
15 milyonu da kamu 
sektörü projeleri için kullanılacak. 

Ankara'da bulunan 
Finlandiya heyeti ile de 
yapılan Pomes sonucunda Türkiye'nin Finlandiya'ya olan ticari 
borçlarının ertelenmesi 
kabul edildi. Bu arada ticari ilişkilerdeki dengesizliğin giderilmesi ` için 
| de çalışmalar yapılması 
kararlaştırıldı. 


DEĞER DÜŞÜRMENİN 
SONUÇLARI 


Türk lirasının değerindeki düşüş sonucunda 
Türkiye'deki hayat pahalliğı daha da artacak. 
Yılbaşından bugüne kadar yüzde 50'ye varan fiat artışlarının yıl sonuna 
kadar yüzde 80'i bulâbileceği Delirtiliyor)'Çü nkü 
Türkiye dışarıdan aldığı 
mallar icin daha ço 
Türk lirası ödeyecek, buna karşılık sattığı mallar 
için daha az gelir sağlayacak.“Bu da hayat pahalilığını ve yoksulluğu artıracak. 

Ayrıca Türkiye'nin dış 
borçları yabancı para birimleri üzerinden belirlendiğinden, bu borçların 
ödenmesi için de daha 
çok Türk lirası ödememiz 
gerekecek. 


Türk-iş... 
(Baştarafı 1.sayfada) 
DİSK - Türk-İş antik 
ine de değinen Tunç, 
ir sürü köklü görüş ayrılığı olduğunu ancak ül- 
| kenin bugünkü durumun- 
da DİSK'in işbirliği tekli- 


| fini o reddetmediklerini 
söyledi. 
Nisan ayın yapıla- 


cak olan Türk-İş Genel 
Kuruluna sunulacak raporlâri da görüşecek olan 
"Türk-İş Yönetim Kurulu 
toplantının sonunda aldıkları kararları basına 
duyuracaklar. 


iskenderun... 


(Baştarafı | sayfada) 

Ancak Amerikan dolarının değerinin düşmeye 
devam etmesi üzerine önce Türkiye'nin Moskova 
Büyükelçisi Namık Yol- 
| ga, Sovyetler Birliği Ba- 


kanlar Kurulu Dış Ekonomik İşler Devlet Komitesi Başkanı İ.Kulev' 


e mektup yazarak Rusya' 
nın vereceği kredinin 38 
milyon dolar artırılmasını istemişti. Kulev de 
mektubu teyit edince İskenderun Demir Çelik 
Tesislerinde kullanılacak 
Rus kredisinin] 75.6 milyon 
dolardan 213.6 milyon 
dolara yükseltilmesi 
kabu' edilmişti. 

Bakanlar Kurulunun 
da kararı onaylamasıyla 
birlikte, Rusya'nın 'Türkiye'ye vereceği kredi tutarının artırılmasına ilişkin karar dün Resmi Gazele'de yayınlanarak yürürlüğe girdi. 

Öte yandan 14 Ekimde Moskova'ya giden 
Hikmet Çetin Başkanlıgındaki Türk Ticaret Heyeli, Moskova'daki görüşmeler sırasında İskenderun Demir Çelik Tesislerinin levsii için verilecek Rus kredisinin arlırılması konusunu da ele 
alıyor 


l: 


Hazırlayan : Mehmet Ataberk-Nuri Çolakoğlu 


« Kamboçya Komünist Partisi 
“Merkez Komitesi Sekreteri ve 


; Demokratik Kamboçya 
| Başbakanının AYDINLIK'a 


demecinin 3. bölümü 


SOSYALİST DEVRİME İNANIR, DEVRİM GÜÇLENİR 


Kamböçya Komünist 
Partisi Merkez Komitesi 
kreteri;ve Demokratik 
boçya (Başbakanı 
Pot,.Kamboçya'daki 
ekonomik durum hakkınsorularımıza hem 


cevap verdi. Sekreter, 
ol Pot yazılı cevapların- 
Kamboçya'nın eko 
nomik politikasını şöyle 
anlatıyor: 


Í HEDEF:10-15 yılda 
1 modern bir tarım 
ülkesi, 15-20 yılda 
temel sanayilere 


ahip bir ülke olmak 


AYDINLIK:Beş yü 
süren kurtuluş savaşı ve 
Vietnam'ın geçen yılki 
saldırıları, Demokratik 
Kamboçya'nın ekonomisinde ağır kayıplara yol 
uçtu. Bu yıkımı onarmak 
ve güçlü bir sosyalist 
Demokratik Kamboçya 
yaratmak için nasıl bir 
iktisadi siyaset izleniyor? 
Bu iktisadi siyasette nelere öncelik tanınmaktadır? 

Tarım alanında Demokratik Kamboçya tarımın okooperatifleştiril-, 
mesini tamamlamış bu- 


F 


lunuyor. Bu alanda bun- 


Kamboçya tarımsal üreti 
kalar satın aii 


or. Temel sanayileri kuruyor. 


dan sonraki adım ne olagaktır? Bundan sonraki 
adım, tarım komünleri aşaması mı olacak? Eğer 
böyle bir aşama olacak- 
sa, bunun ne zaman başlatılması düşünülüyor? 
POL POT: Kurtuluştan hemen sonra, 1976 
Ocakında toplanan 
Kamboçya Komünist 
Partisi Dördüncü Kongresi, ülkenin inşası İçin, 
başka bir deyişle ABD 
emperyalistlerinin beş yıl 
süren saldırı savaşı tarafından harabeye çevrilmiş, yoksul ve geri bir tarım ülkesi olan Kamboçya'yı 1977'd n başlayarak 10-15 yıl içinde modem bir tarım ülkesine 
15-20 yıl içinde de tüm 


temel sanayilere sahip 
olan bir ülkeye dönüştürmek için bir stratejik 


plan saptadı. Bağımsızlık, 
egemenlik ve kendi gücüne güvenme ilkesine sıkı 
sıkıya bağlı kalarak tarımı inşa edip geliştiriyor 
ve tarımda biriken sermayeyi sansyinin inşasında 
kullanıyoruz. 


Ancak karnı doyar, 
hayat düzeyi. 
yükselirse halk 
sosyalist devrime 
inanır 


ülkemiz halkı, bu çiz- 


fazlasını ihraç ederek 


giyi uygulayarak, yiyecek 
sorununu tamamen çözmüş bulunuyor. Herkese 
yilda ortalama 312 kilo 
pirinç düşüyor. Ayrıca, 
ihraç edilen ve sonra milli savunma ve İnşaya sermaye sağlayan bir pirinç 
fazlası var. 

Ülkenin inşasında tarma 'dayanıyoruz, çünkü 
Kamboçya tarımı geliştirmek için elverişli doğa 
koşullarına sahiptir. Öte 
yandan, ancak herkesin 
karnı doyduğu ve hayat 
düzeyi sürekli olârak yükseltildiği zaman, halk sosyalist devrime inanır, 
devrim güçlenir ve böylece bağımsızlığımızı her 
alanda savunabilir ve güçlen direbiliriz. 

Bu ilk sonuçlara, sağ 
lam bir tarım temeli inşa 
etmiş olan halkımız sayesinde ulaştık. Halkımız, 
somut yıllık planlara uygun olarak ülkenin dört 
bir yöresinde küçük , orta 
boy ve büyük hidrolik 
projeler inşa etti ve ediyor. 


Savaşın tahrip ettiği 
sanayi gene 
çalışmaya başladı 


Sanayi ise, tarımda verimliliği artırmak amacıyla tarım araçları ve maki- 


karşılığında komple fabri- 


Kam 


oçyalılar bu sanayiler 


kurulmadan bağımsız bir politika izlenemeyeceğini söylüyorlar. 


Genç kız gözlerinin ucuyla Yang Fu-yuan'a kısa 
bir bakış fırlattıktan sonra, kangın ucuna ilişti. 
Şarap sürahisini alarak kupaları doldurdu. Elbisesi- 
nin kollarından ve saçlarından yayılan esans koku- 


ları Yang'ın aklını başından alıyordu. 
Yang ellerini nereye koyacağını şaşırmıştı. 


Sonunda şarap kupasını masanın üzerine bıraktı. Fakat elleri heyecandan öylesine titriyordu ki, 
kupadan dökülen şarap, masayı, hasır örtüyü ve ce- 


ketini rlattı. 


“Bir bardak şarap daha iç, Yang kardaş. Ben bir 
dakika dışarıya çıkıp, bir işi halledeceğim. Hemen 
dönerim," diyerek ayağa kalkan Han Lao-liu öte- 
ki odaya geçti. Orada karısı kendisini homurdana- 


rak karşıladı: 


"Bu da ne demek oluyor ? Niçin Ay-cen'in namusunu lekeliyorsun?' 
“Kapat çeneni! Aklının ermediği işlere burnu- 


nu sokina!" diye haşladı Han Lao-liu onu. 


Bu sırada Ay-cen yine Yang'ın kupasını doldurdu. Adam başını kaldırıp genç kızın yüzüne bakmaya cesaret edemiyordu. Bakışları, kadının her 
birinde minicik beş çukur bulunan tombul ellerine 


takılmıştı. 


'Bir bardakçık daha iç, başkan Yang. Babam 


en çok bu şarabı sever." 


“Buradasın demek Yang? Bir saattir seni arıyorum! dive ansızın bir ses yükseldi avluda. Yang 
ian başını kaldırınca, pencerenin ardında ken- 
‘W yönetimindeki hücreye mensup olan Cang Cingçian'ın yüzünü gördü. Cang Cing-çiang, odadan dışarıya! Vuran ışığın altında, Han Ay-ce 
rire şarap doldurduğunu görmüştü. Bunun üzerine 


F 


tepesi áttı. Öfkeyle pencereden içeri seslendi : 


"Bakıyorum keyfine diyecek yok. İçmeve de- 


n'n misafi- 


POL POT:ANCAK KARNI DOYAR, 


nâları üreterek, tarıma ve 
halkın hayat düzeyinin 
yükseltilmesine hizmet 
ediyor. Ayrıca halkımız, 
fabrikaların ihtiyaçlarını 
karşılamak ve ithal etmek zorunda kalmamak 
için sanayi gereçleri üretimini artırmaya çalışıyor. 

Son üç yılı aşkın bir 
zamandır köylük bölgelerin görünümü bir hayli 
değişti, ileride gittikçe 
daha fazla değişecek. Sanayi de gelişti. Diğerleri- 
nin yanı sira tekstil, 
kontrplak, cam ve çimento fabrikaları gibi ABD 
emperyalistlerinin saldırı 
Savaşı tarafından tamamen yok edilmiş olan bütün büyük fabrikalar, yeniden inşa edilmiştir ve 
artık çalışmaktadır. Aynı 
zamanda, birçok yeni 
fabrika, özellkle tarım 
makinaları üreten fabrikalar insa edilmiştir, 


Bağımsızlık, 
egemenlik ve kendi 
gücüne güvenme 
tutumuna bağlı 
kalarak milli inşa 


Son üç yılı aşkın zamandır halkımızın ulaştığı sonuçlar açıkca göstermiştir ki, bağımsızlık, 
egemenlik ve kendi gücüne güvenme tutumuna 
bağlı kalarak milli inşa 
planını gerçekleştirmek 
için gerekli tüm koşullara ve yeteneklere sahibiz, çünkü Partimizin çizgisi doğrudur, halkımız 
coşkun, dinamik, Çalışkan ve son derece Yarâtıcıdır. 

Kamboçya toplumu 
kollektivist bir toplumdur ve Kamboçya'nın 
birçok doğal zenginliği 
vardır. İnanıyoruz ki, 
Kamboçya bağımsız bir 
ekonomi inşa etmeyi başaracaktır. 

Ama Vietnam ve onun 
efendisi yayılmacı büyük 
devlet, sınır boylarında 
istila ve saldırı faaliyetlerini sürdürüyorlar, Kamboçya halkının ülkesini 
hızla inşa etmesini önlemek, daha da önemlisi 
Demokratik Kamboçya' 
nın bağımsız ve egemen 
olmasını önlemek ve böylece onu kendi boyun- 


GUi-PO 


Çin Toprak 
‘Devriminin 
Romani 


vam et! Ben gidip arkadaşlara anlatacağım." Sonra 


dönerek çekip gitti. 


Vang bunu duyunca, şarap kupasını telâşla masanın üzerine bırakarak kangdan aşağı sıçradı ve 
dışarı koştu. Kızmıştı. Nefes nefese Cang Cingçiang'z vetişerek kolundan yakaladı ve öfkeyle 


sordu: 


Kenim burada olduğumu kim söyledi sana?" 

'Bu akşam toplantımız vardı. Hepimiz bir arava gelip senin toplantıyı açmanı bekledik, Bekle, bekle, gelen giden yok. Bunun üzerine, seni 
almam için beni fırına gönderdiler. Fırıncı senin 
Hau Çâig-bo'da olduğunu söyledi. Bunun üzerine 


uzur voyunluya gittim 


ve Han Lao-liu'nun ya- 


nında olduğunu öğrendim. Anlaşılan burada çok 
rahat hissediyorsun kendini! Dur hele, senin onun 
kryla şarap içtiğini ve kimbilir daha ne haltlar 
karıştırdığını arkadaşlara anlatayım da, görürsün 


sen!" 


dı Yang 
görüyorum. 


ardas, beni ele verme, n'olur!" diye yalvar- 
Bu sefer yanlış hareket ettim, hatamı 


Yang Fu-yüan yaptığına pişman olduğundan 
ve ayrıca köylü birliğinin yöneticilerinden olduğundan, Cang Cingçiang bu işi fazla dallandırıp budaklandırmamayı daha doğru buldu ve diğerlerine 


HAYAT DÜZEYİ YÜKS 


# 
—- 


Kamboçya 'daki 
kümes hayvanı, 
durukları altına girmeye 
zorlamak smaciyla Kamboçya'nın o ekonomisini 
baltalama konusunda her 
türlü faaliyeti yürütüyorlar. 

Halkımız barışa ihtiyaç duyuyor ve güçlerini 
milli inşaya seferber etmek istiyor. Ama bu barış bağımsızlık, egemenlik, toprak bütünlüğü ve 
milli şeref ve gururun 
bulunduğu bir barış olmalıdır. Kamboçya halkı 
ülkesini savunmak ve her 
zaman korumak için kararlılıkla elinden geleni 
yapacaktır. Kamboçya 
halkı, Vietnam'ın anayurdunu O yutmasına asla 
izin vermeyecek, devrimin kazançlarını geliştirecek ve ülkesini her türlü 
şart altında stratejik plamna uygun olarak inşa 
edecektir. 

Başbakan Pol Pot ekonomik inşa konusunu,görüşmemiz sırasında da ele 
aldı ve bu konuyu geç 
mişi ve bugünü ile daha 
etraflı bir biçimde anlat 
u. Pol Pol şöyle konuştu 


öllerde ırmaklarda bütün 
omuz besliyorlar. Halk düzenli o 


eeen ge : 
Pirinç üretemi 
sorununu 
çözmek için 
pi e 
büyük seferberlik 
POL-POT:Genel olarak ekonomimiz gelişmekte olan ülkelerin ekonomileriyle ( kıyaslandığında yüksek bir düzeyde değildir. Kurtuluştan önce Kamboçya yar-sömürge 've yarı-feodal 
bir ülkeydi. Geri bir tarıma sahipti. Yoksul. ve 
sşağı orta köylüler tüm 
nüfusun yüzde yetmiş 
beşini oluşturuyordu. 
Çok yoksuldular. Aynı 
şekilde emekçi halkın 
hayat düzeyi de çok dü- 


şüktü. Kurtuluş savaşı 
sırasında muazzam bir 
tahribat, yıkım ve 


hasar meydana geldi. 


Kurtuluştan sonra 
kendi gücümüze dayanarak ekonomimizi ve ülkemizi yeniden inşa etmeye 


‘ve halkımızın hayat dü- 


zeyini geliştirmeye çalışmak zorunda kaldık. Pitinç üretimi sorununu 


hiç bir şey anlatmadı. Yang, orada bekleyen köylülere, başı ağrıdığı için toplantıyı yönetemeyece- 


ğini ve bu yüzden bu akşamki toplantının ertelene- 


ceğini söyledi. Oradan doğru propaganda birliğine 


giderek, Cang 


köy dışında Japonlar için çal 


Cing-çiang'ın Mançukuo zamanında 


lıştığını ve hâlâ Ja- 


pon taraftarı bir hain olduğunu bildirdi. 
“Böyle insanlar köylü birliğine üye olabilirler 


mi? ' 


"Bu meseleyi önce araştırmamız lâzım," diye 


ceva» verdi yüzbaşı Siyao. 


“Japonlar 15. Ağustosta kaçtıkları zaman, Cang 
Çing - ciang da ganimet toplamak üzere kışlaya gitti. 
Oradan doksar dokuzluk bir silah aldı. Şimdi saklı 
tutuyor diye kızıştırmaya devam etti Yang. 

Gerçi hiç kimse bu ifadeleri doğrulamaya cesaret edemiyordu, fakat çürütemiyorlardı da. Diğerleri de ister istemez Yang Fu-yüan'ın fikrine katılarak, Cang Cing-çiang'ın üyeliğinin geçici olarak 
kaldırılması gerektiğine karar verdiler. 

Toprak ağası ilk ziyaretten iki gün sonra, onu 
tekrar akşam yemeğine davet ederek, şarap ikram 
etti ve gece yarısına kadar sohbet ettiler. Yang 
kıpkırmızı olmuş yüzünü iç odanın kapısına dikmişti. Han Lao-liu onun meramını anladığı halde, 


hiç ses etmiyordu. 


(Devamı var.) 


alka yetecek balık 


çözmek için geniş çapta 
güçleri seferber etmek 
zorunda kaldık. Bu sorunu esas olarak çözdük. 
1976 yılında halkı beslemeye yetecek ve aynı zamanda biraz da ihraç edilecek kadar pirinç ürettik. 1977 yılında da pirinç üretimi halkı beslemeye yetti ve gene bir 
miktar ihraç edebildik. 
Kurtuluştan önce yeterince karnı doymayan 
yoksul ve aşağı orta köylüler ve tüm emekçiler 
«şimdi, artık yeterince 
beslenebiliy orlar. 


Yüz yıllardır 
çözülmeyen yeterli 
yiyecek sorunu 
çözüldü 


yiyecek sorunu 
yüz yıllardır çözülememişti. Feodaller, toprak 
ağaları ve kapitalistler bu 
sorunu çözememişti. Sömürgecilik, yeni-sömürgecilik ve dış yardım da çözemedi. Ama biz çözdük 

Bu sorun çözüldüğü içindir ki köylülük bölgelerdeki ve bütün ülkedeki 
halk ve bütün halk tabakaları bu rejimden son 
derece memnundur ve bu 
halkın güçlerini güçlendirmiştir. Bu güçlerle ülxemizi sağtam temeller 
üzerine inşa edebiliriz. 
Bu aynı Zamanda ülkemizi savunmak için daha 
güçlü kuvvetlere sahip olmamızı da mümkün kılmaktadır. 

Şimdi tarımı geliştirmeye devam ediyoruz. 
Pirinç ve sanayi bitkileri 
üretimini geliştirmeye devam ediyoruz. Bizim sänayimiz tarıma dayâanıyor. Tarım ürünleri ihraç 
ediyor, sanayi malları ithal ediyoruz. Bir yandan 
da fabrikalar alıyoruz. Ama fabrikalarımızda äna 
mal olarak sanâyi bitkileri kullanılıyor. 


Sanayileşme çabası 


Bu arada çeşitli temel 
fabrikâlâr inşa etmeye 
çalışıyoruz İnşaat sanayisi için fabrikalar, kimyevi madde fabrikaları, 
çelik fabrikaları, Makina 
yapan fabrikalar, enerji 
santralları, bir alkollü iç- 
ki fabrikası ve gıda müddeleri fabrikaları kurduk 
Çimento fabrikaları, çelik fabrikaları, petrol rafinerileri gibi temel fubrikaların inşasına büyük 
önem veriyoruz. Bunlar 


Bu 


2 ur. 
Ge ai 


yakalanıyor. Ayrıca kooperatif, EE 
rak et yiyebiliyor y peratifler yemek için 


bagımsız bir ekonomiyi 
yaratan sanayilerdir. 
şimdi bunları inşa etmeye çalışıyoruz. Bu planı 
adım adım gerçekleştiriyoruz. 

Bu fabrikaların inşası 
sırasında teknisyenler de 
yetiştiriyoruz. Bunlar aynı anda hem öğrenim 
yapıyor, hem de üretim 
çalışmasına katılıyorlar. 

1: p 

Yeni bir eğitim 

yöntemi 

Size bir örnek vermek 
isterim. Daha önceleri 
genel bir kültür edinmek 
ve orta okul öğrenimi 
görmek için on bir-on 
iki yıl okumak zorun daydilar. Şimdi ise on ikı-on 
dört yaşları arasındaki 
çocuklar okuma yazma- 
yı, hesap yapmayı biliyor 
ve üretime katılıyor. Genellikle günde iki saat 
genel kültür okuyorlar. 
üç yıllık bir öğrenim görüyorlar. Gördükleri eğitim daha önce onbir- 
on iki yılda görülen eğitimin aşağı yukarı aymdır. Gerçi çok yüksek bir 
düzeye sahip değiller, 
ama düzeyleri kurtuluştan önce dokuz yıl okuyanların düzeyinden daha 
yik sek 

Hızla yeterli teknisyene sahip olabilmek için 
teknisyenleri böyle yetiştirmek zorundayız. Hepsini aynı ilkeye göre eğitiyoruz. Eğitimi adım âdım geliştiriyoruz. Bilgi- 


mizi adım adım ilerletiyoruz. 

Tarımın geliştirilmesiyle ilgili olarak tarım 


teknisyenleri de yetiştiriyoruz. Şimdiye kadar bu 
alanda birçok teknisyen 
yetiştirdik. Bunlar pirinç 
tohumlarından nasıl bir 
bileşim yapacaklarını 
toprağın niteliğini nasıl 
tahlil edeceklerini ve gübreleri nasıl kullanacaklaanı biliyorlar. Çeltik tarlalarındaki o hastalıklarla 
nasıl savaşılacağını biliyorlâr x 
Su depoları inga etmesini biliyorlar. Su depoläma tesislerinden bazılarını gezdiniz. Gördüğünüz gibi orada aynı anda 
hem Öğrenim Yapıyor 
hem de çalışıyorlar. Eğer 
onların öğrenimlerini tämamladıktan sonra üvetime katılmalarını bek 
leseydik, on altı yıl bek 
leyeceklik. Aynı and 
heni okuyup hem de üre 
Lime katıldıklarından tekvisyenlerimizi böyle ys 


ELİRSE HALK 


Yoksul ve geri 


Kamboçya halkı, 
buğımsızlık egemenlik 

ve kendi gücüne güvenme 
ilkesine sıkı sıkıya bağlı 
kalarak tarımı inşa edip 
geliştiriyor. Halkı 

yüzyıllar boyu açlık 
çekmiş Kamboçya 'da 
bugün kişi başına 312 

kilo pirinç düşüyor. Üretim 
fazlası ise ihraç ediliyor. 


bir tarım ülkesi 


olan Kamboçya” yı 1977'den 
başlayarak 10-15 yıl içinde modern 
bir tarım ülkesine ve 15-20'yil 
icinde de tüm temel sanayilere 
sahip bir ülkeye dönüştürmek için 


planımız var 
ABD emperyal 


istlerinin saldıri 


savaşı sırasında tahrip edilen 
fabrikalar tamir edilip yeniden 


işlemeye başladı 


Bağımsız bir ekonomiyi 


yaratacak temel 
önem veriyoruz 


Planın gerçekl 


sanayilere 


eştirilmesinden 


Merkez Komitesi sorumlu ve halk 
bu konuda Merkez Komitesini 


denetliyor 


tiştirivoruz. 

Çoğunluk aynı anda, 
hem okuyor hem 
üretime katılıyor 


Dünyadaki gericiler bizim kendi teknisyenlerimizi asla yetiştiremeyeceğimizi söylüyorlar. Oysa gerçekte tüm teknikler 
ve teknik bilgi halkın 
güçlerinden kaynaklanır. 
Başka ülkelerde aynı andà hem okuyup hem de 
üretime katılanlar azınliktadır. Onların çok az 
teknisyenleri vardır. Ama 
bugün bizim ülkemizde 
vofunluk aynı anda hem 
okuyor hem de üretime 
katılıyor. İşte bu yüzden 
birçok teknisyen yetiştirebiliriz. 

Bu, Partimizin’ kitle 
çizgisine uygundur. Ve 
bu çizgiyi “vıfulayarak 
hiç kuşkusuz kendi tek- 


nisyenlerimizi yaratabiliriz ve onlar da hi; kuşkusuz bilgi, tekni bilgi 
Teknisyen- 


edinebilirler. 


liyoruz ve hertılıvor. 

Hiç kuşkusuz bunlama arasında kimyada, 
elekişikte, döküm cülük te, 
makina araları ya da 
motorlarda oustalaşanlar 
olacaktır. işte teknisyenlerimizi böyle yetiştiriyoruz. Bu çizgiyi uygulayarak daha şimdiden 
bir teknisyenler gücü oluşturmayı basardık. Bu 
çizgiyi uygulamaya devam etmek ?orundayız 
Söyleyeceklerim bu kadar 


Uygulanan 


ekonomık plan 
AYDINLIK Baş ùakan Pol Pot, bize bu ekonomik inşada uygulanan planlar hakkında da 
biraz bilgi verebilir mi? 
Ulaşılmak istenen hedef 
ler nelerdir? 
; POL POT: Ekonomik 
pa planımız var. Kurtu 
uştan hemen sonra Merkez Komitemiz planı tar 
tıştı. Ülkeyi 1975 Nisaninda kurtarmıştık. Ocak 
1976'da Merkez Komitemiz bir Kongre yaptı ve 
bu Kongrede ekonomik 
planı tartıştı. Bu plânı 
1976 Nisininda uygulamaya başladık. 
Bu plan uyârınca, 
1977'den başlayarak 
Kam boçya'yı on-on beş 
yıl içinde geri bir tarım 
ülkesi olmaktan Çıkarıp 
modern bu tarim ülkesine dönüştürmemiz gere 
kiyor. Bu planı gerçekleştirmek için çok sıkı 


çalışmak zorundayız, 
çünkü bu çok kısa bir süredir. Hakim sınıflar bu 
yiyecek sorununu yüz 
yıllar boyu çözmediler. 

Bizim ise on beş yıl İçinde modern bir ülke inşa etmeyi amaçlayan” ekonomik bir planımız 
var. Bu planın bir başka 
hedefi de Kamboçya'yı 
on beş-yirmi yıl içinde 
geri bir tarım ülkesi olmaktan çıkarıp temel sanayilere sahip olan bir ülkeye dönüştürmektir. Tarım ve sanayide ilk adımları 1977 yılında atmaya 
başladık 

Planın 


başarısızığından 
Merkez Komitesi 
sorumlu olacak 


Bu Planı halkımız ve 
silahlı kuvvetlerimiz arasında yayıyoruz. Bu planı 
gerçekleştirmemiz gerekiyor, yoksa Merkez Komitesi bundan sorumlu 
olacaktır. Bütün halk, bütün ordu ve bütün Parti 
Merkez Komitesinin bu 
planı gerçekleştirmeyi 
becnremediğini söyleyecektir. Dolayısıyla bu 
planı gerçekleştirmek 
için vargücümüzle çalışıyoruz. 

Halk ve ordu içindeki 
propagandanın hedefi, 
onlara bu plan hakkında 
bilgi vermek ve halkın ve 
ordunun bu planın gerçekleştirimesine katılmalarını sağlamaktır; bir 
başka amaç da, halkın 
Merkez Komitesinin sözüne bağlı kalıp kalmadığını ve bu planı gerçekleştirip gerçekleştiremeyeceğini görmesini sağlamaktır. Dolayısıyla bu, 
bütün halkın malı olan 
bir plandır. Bütün halka 


resmen açıklanmış ve 
yayılmıştır. 
Buna uygun olarak 


1977'den 1980'e kadar 
ikinci bir dört yıllık planımız daha var. Bu, tarım, sanayi, haberleşme, 
kültür ve eğitim, sosyal 
hizmetler ve sağlık işleriyle ilgili bir plandır. Bu 
planı gerçekleştirmek 
için 1977'den başlayarak 
büyük çabalar harcadık. 
Bu planı gerçekleştirmek 
amacıyla bütün alanlarda 
var gücümüzle Çalışıyoruz 


YARIN: 
Kamboçya'da 


neden para 
kullanılmıyor? 


